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U bent van harte uitgenodigd voor de avonddienst waarin ds. Lavooij voorgaat, aanvang is half zeven.  
Avonddienst. 

Ds Lavooij verkondigt uit Mattheus 27: 11-26, de lijdensgeschiedenis. Thema is "Waar was jij je handen 
in?" We zingen twee liederen uit de Bundel '38. De tekst is voor u op een a-4-tje gezet en ligt vanavond 
op de plankjes bij de ingang. 
 

De schriftlezing in de morgendienst is Johannes 1:29-42.  
Schriftlezing. 

 

In de morgendienst van volgende week zondag wordt gedoopt Thom, zoon van Ron Sekeris en Jenny 
van der Steen, Smallandstraat 29. De voorbede van de gemeente wordt gevraagd. 

Bediening van de Heilige Doop. 

 

Voor zover ons bekend verblijven in het ziekenhuis: 
Ziekenhuis patiënten. 

mevrouw G. Muizer - den Ouden, Madroelstraat 50 en 
de heer J. van der Steen, Blauwgras 45 te Spijkenisse, 
zij verblijven in het Ruwaard van Puttenziekenhuis. 
mevrouw A. Dekker - van der Steen, het Havenlicht kamer 102, zij verblijft in het Erasmus Medisch 
Centrum. 
 

De bloemen van deze zondag, gaan als groet van de gemeente naar: 
Bloemen. 

 Familie Visser - Roos, het Havenlicht kamer  302, 
 Mevrouw J.J. Meijboom - Wolfert, Ring 256 en 
 De heer H.C. Boender, G.A. Soetemanweg 48. 

 

Impuls komt bijeen op vrijdagavond bij de familie Koster, Ozingastraat 39 vanaf kwart over acht. 
Impuls. 

 

Diep, diep, diep als de zee 
Lied kindermoment. 

  
Diep, diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus liefde voor jou en mij 
't is net zo diep diep, diep als de zee, 
hoog, hoog, hoog als de lucht, 
wijd, wijd, wijd als het water blauw 
is Jezus liefde voor jou! 


