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Avonddienst. 

U wordt van harte uitgenodigd voor de avonddienst waarin ds Lavooij voorgaat, aanvang is half zeven.  

Wilt u uw ELB meebrengen? 

 

Ziekenhuis patiënten. 

Voor zover ons bekend verblijven de volgende gemeenteleden in het ziekenhuis: 

Mevr. J. Nieuwpoort, het Havenlicht kamer 11, zij verblijft in het Ikazia ziekenhuis, 

Mevr. G. van Zanten - Koster, Schout Eeuwoutstraat 62, zij verblijft in het Zuiderziekenhuis en 

Mevr. A. Hoogwerf - 't Hart, Eline Veerestraat 63 te Hoogvliet, zij verblijft in het Ruwaard van 

Puttenziekenhuis. 

 

Mevr. A. Snikkers - den Ouden, Murraystraat 9, is overgeplaatst naar revalidatiecentrum Rijndam. 

 

Bloemen. 

De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar: 

 Mevrouw M. van der Kemp - Troost, het Havenlicht kamer 13, 

 De familie Van Eck, Ring 59 en 

 Mevrouw M.M. Klok - Boon, Pastoriedijk 447. 

 

ALPHA cursus. 

Beste broeders en zusters, 

dinsdag 8 september 2009 is het zover…dan start er een nieuwe Alpha cursus! 

Wilt u weten wat de jeugd van beide gemeenten vorig jaar heeft gedaan? 

Kent u mensen die meer willen weten over God en het geloof? 

Bent u zelf nieuwsgierig naar wat de Alpha cursus nu eigenlijk is? 

Geeft u dan nu op! 

Het bestaat uit 10 dinsdagen en een weekend, en er worden onderwerpen besproken als Wie is Jezus, 

geneest God vandaag de dag nog en Wie is de Heilige Geest. 

De cursus wordt interkerkelijk georganiseerd, door zowel de Hervormde gemeente als de Baptistenkerk. 

 

U kunt u nu opgeven, via een intekenlijst in de kerk, of via email of telefoon bij Marleen Stekelenburg. 

010-4381826 

marleen.stekelenburg@chello.nl 

 

Schriftlezingen.  

De schriftlezing in de morgendienst is uit 2 Samuel 18:24 - 19:8 en Johannes 16:19-22, in de 

avonddienst uit Marcus 8: 22-26. 

 

Een woord voor onderweg. 

Christus' stem is een stem die zoet is om te horen en heilzaam voor allen om aan te gehoorzamen. 

De liefde voor Christus is een plezier voor de geest, een paradijs voor de ziel; zij sluit de wereld buiten 

en overwint de duivel; ze sluit de hel en opent de hemel. 

 

Uit De Rozentuin van Thomas A. Kempis.  (1474) 
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