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Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst
Voorganger is ds. G.J. Stougie en de organist is de heer Bernard Hoving.

Ziekenhuispatiénten

De heer A.J. Molendijk verblijft in het Ikazia Ziekenhuis.

Mevrouw C.W. Molendijk-van Velden is vanuit het ziekenhuis overgeplaatst naar Marnix
Revalidatiecentrum, afdeling 2, kamer 11, Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen.

Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar
mevrouw N.A. van der Kamp-Boon en familie K.H.W. Ploeg-Beukelman.

Collectes

De collectes zijn bestemd voor de Diaconie en voor de Kerk.

De Avondmaalscollecte is bestemd voor de VVoedselbank Pernis.

De voorkeur is om uw bijdrage over te maken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.
Bankrekeningnummers:

Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.

Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27.

Wilt u toch contant bijdragen:

Na afloop van de dienst staat een diaken bij de uitgang met een collectezak voor de diaconie.

Uw bijdrage voor het college van kerkrentmeesters kan in de offerblokken worden gedaan.

Collecte Heilig Avondmaal: Voedselbank Pernis

De Voedselbank is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Het is (helaas) een begrip. Een flink
aantal mensen wordt door de VVoedselbank geholpen waardoor hun problemen een beetje worden verlicht.
De diaconie beveelt deze collecte aan.

Koffiedrinken
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken.

Liturgie

Psalm 65 : len?2

Gezang 143 : 1en 2 (Hervormde Bundel "38)
Psalm 119 : 44

Lied 146¢c : 3en5

ELB 374

Lied 381 : 2,3en4
ELB 235 : 1

ELB 235 : 3

Lied 416
Schriftlezing:

- Mattheus 9 :9-13



Mattheus 9: 9-13 (NBV21)

9 Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Mattheus heette, en Hij zei
tegen hem: ‘Volg Mij.” Hij stond op en volgde Hem. 10 Toen Hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd,
kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en Zijn leerlingen aan de
maaltijd deelnamen. 11 De farizeeén zagen dit en zeiden tegen Z ijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester
met tollenaars en zondaars?’ 12 Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter
nodig, maar zieken wel. 13 Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.”
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

Gezang 143: 1 en 2 (Hervormde Bundel '38)

1. Op bergen en in dalen 2. Zijn trouwe Vaderogen

en overal is God! zien alles van nabij!

Waar wij ook immer dwalen Wie steunt op zijn vermogen,
of toeven, daar is God! die dekt en zegent Hij!

Waar mijn gedachten zweven, Hij hoort de jonge raven,

of stijgen daar is God! bekleedt met gras het dal,
Omlaag en hoog verheven, heeft voor elk schepsel gaven,
ja, overal is God! ja, zorgt voor 't gans heelal!

ELB 374/ Hh 654

1. O Heer mijn God, wanneer ik in verwond'ring de wereld zie die U hebt voortgebracht;

het sterrenlicht, het rollen van de donder; heel dit heelal dat vol is van Uw kracht.

Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. } 2x

2. Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam:
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. } 2x

3. Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.
Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. } 2x

ELB 235/ Hh 464:1

1. Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
Tot ik aan d” eeuw’ge stranden de ruste vind!

Te zwaar valt m’ elke schrede als "k U verlaat;

O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat!

ELB 235/ Hh 464: 3

3. En blijft m” ook soms verborgen Uw grote macht,
Gij voert mij tot den morgen, ook door de nacht!
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,

Tot ik aan d” eeuw’ge stranden de ruste vind!




