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Kerkdienst 

Voorganger is ds. C.E. Lavooij uit Appingedam en de organist is de heer Bernard Hoving.  

 

Ziekenhuispatiënten  

Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. 

Mevrouw Wil de Ronde-van der Toolen en de heer Jaap Sekeriszijn thuisgekomen vanuit het ziekenhuis.  

 

Bloemen  

Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar  

mevrouw C.W. Molendijk-van Velden en mevrouw T. Vermaat-van Doorn. 

 

Collectes 

De collectes zijn bestemd voor het Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie en voor de Kerk.  

De voorkeur is om uw bijdrage over te maken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.  

Bankrekeningnummers: 

Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.  

Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27. 

Wilt u toch contant bijdragen:  

Na afloop van de dienst staat een diaken bij de uitgang met een collectezak voor de diaconie.  

Uw bijdrage voor het college van kerkrentmeesters kan in de offerblokken worden gedaan.  

 

Collecte Binnenlands Diaconaat 

Kerk-zijn doe je met elkaar. 

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in 

de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel 

Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.  

Een mooi voorbeeld is het initiatief ‘Assen Bloeit’. Het kerkgebouw De Open Hof is alle dagen open voor 

de stadsbewoners. Het is een plek van ontmoeting, waar je op adem kunt komen, samen kunt eten en mee 

kunt doen met workshops. Door het organiseren van al deze activiteiten gaat ‘Assen bloeit’ armoede en 

eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding. Het draait om het zien van en het zijn mét de 

ander. 

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen 

dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de diaconale 

presentieplek in Assen. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland  

 

Koffiedrinken 

Vanmorgen is er geen koffiedrinken na de dienst.  

 

Liturgie 

Psalm  122 : 1    Lied     780  :  

Psalm  122 : 2 en 3   Psalm       87  : 

Psalm  119 : 6    Lied     415  :   3 

Lied  771 :  

 

Schriftlezingen: 

- Jesaja 66 : 10 – 14 

- Lukas 13 : 31 – 35 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland


Jesaja 66 : 10 – 14 (NBV21) 
10Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar 

treuren nu samen met haar jubelen. 11Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en 

verzadigd worden, haar rijke, volle borsten   zullen je zogen en verkwikken. 12Want dit zegt de HEER: Ik 

laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen, de rijkdom van alle volken als een overlopende beek, en 

jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. 
13Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten;  in Jeruzalem zul je troost vinden. 14Wat 

jullie daar zien, zal je hart verblijden, je botten zullen gedijen als het jonge groen. De HEER zal zijn 

dienaren zijn macht tonen en zijn vijanden zijn verbolgenheid. 

 

Lukas 13 : 31 – 35 (NBV21) 
31Precies op dat ogenblik kwamen er enige farizeeën die tegen Hem zeiden: ‘Vertrek, ga weg van hier, 

want Herodes wil U doden!’ 32Hij antwoordde: ‘Zeg tegen die vos: “Let op, Ik drijf demonen uit en 

vandaag en morgen genees Ik mensen, en op de derde dag bereik Ik de voltooiing.” 33Maar Ik moet 

vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want een profeet hoort niet om te komen buiten 

Jeruzalem- 34Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de profeten doodt en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd! Hoe 

vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, 

maar jullie hebben het niet gewild. 35Jullie tempel wordt aan zijn lot overgelaten. Ik verzeker jullie: jullie 

zullen Mij niet meer zien, totdat je zult zeggen: “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!”’ 

 

 

 

 

 


