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Kerkdienst 
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk.  
Voorganger is ds. G.J. Stougie en de organist is de heer Bernard Hoving.  
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor de Diaconie en voor de Kerk.  
U kunt uw collectegeld overmaken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.  
Bankrekeningnummers: 
Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.  
Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27.  
 
Liturgie 
Psalm 97 : 1 
Hh 220 : 1  
Psalm 24 : 4 
Hh 171 : 1 en 2 
Lied  663 : 1 en 2 
Hh 216 : 1 en 3 
 
Schriftlezing: 

- Jesaja 43: 16, 18-21   
- Handelingen 1: 4-12 

 
Jesaja 43: 16, 18-21 (NBV)  
16 Dit zegt de HEER,die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren,  
18 lijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. 19 Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, 
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de 
wildernis. 20 De wilde dieren zullen Mij eer bewijzen, de jakhalzen en de struisvogels, omdat Ik water 
schep in de woestijn en rivieren in de wildernis; het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken. 21 Dit is 
het volk dat Ik Mij gevormd heb, het zal Mijn lof verkondigen. 
 
Handelingen 1: 4-12 (NBV)  
4 Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de 
belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte 
met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, 
vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij 
antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd 
en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over 
jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot 
aan de uiteinden van de aarde.’ 9 Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en 
opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. 10 Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog 
steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: 
‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is 
opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 12 Daarop 
keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een 
sabbatsreis afstand.  
 
 
 



Hh 220: 1   
1) Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met lied'ren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige! 
 
Hh 171: 1 en 2 / ELB 125: 1 en 2 
1) Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost  
en alle schuld vergeeft, die al het aards gebeuren vast in handen heeft. 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam. 
 
2) Verdreven is de schaduw van de nacht, en wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam. 
 
Hh 216: 1 en 3 
1) Kroon Hem met gouden Kroon,   3) Kroon Hem, de Vredevorst! 
het Lam op zijne troon    wiens macht eens heersen zal 
Hoor, hoe het hemels loflied al   van pool tot pool, van zee tot zee; 
verwint in heerlijk schoon.    ’t klinke over berg en dal. 
Ontwaak, mijn ziel en zing    Als alles voor Hem buigt 
van Hem, die voor u stierf.    en vrede heerst alom, 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,   wordt d’ aarde weer een paradijs. 
die ’t heil voor u verwierf.    Kom, Here Jezus, kom! 
 
 

 

 
 

Afbeelding uit het 15de-eeuwse Waldburg-gebedenboek 
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