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Kerkdienst 
De voorganger is ds. J. Holtslag te Giessenburg en de organist de heer Aad Stortenbeker. 
 
Overlijdensbericht 
In deze dienst zal stil gestaan worden bij het overlijden van mevrouw J. van Luyk - Roobol, zij overleed donderdag 
10 december. 
 
Ziekenhuispatiënten  
Mevrouw J. Boele - den Ouden is opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis.  
De heer J.J.H. Jansen is thuisgekomen vanuit het ziekenhuis. 
 
Bloemen  
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar: 
mevrouw D. Boele-van der Steenhoven en de heer J.J.H. Jansen. 
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor de kerstattenties en voor de Kerk.  
U kunt uw collectegeld overmaken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.  
Bankrekeningnummers: 
Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.  
Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27.  
 
Kerstattenties.  
Vandaag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de kerstattenties. 
Ook dit jaar wil de diaconie in de dagen voor Kerst speciale aandacht schenken aan ouderen en zieken in onze 
gemeente. Door een groet in de vorm van een kerstattentie willen wij laten blijken dat juist in deze dagen het 
belangrijk is om zich met elkaar verbonden te voelen. Op deze manier willen we ook de blijdschap over de komst 
van onze Heiland, Jezus Christus, samen delen. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.  
 
Liturgie voor de morgendienst op zondag 13 december  2020. 
Lied  442 : 1 
Lied 433 : 1 en 5 
Psalm  25 : 2 
Lied  158A : 1 en 3 
Psalm 96 : 4 en 6 
Psalm 89 : 1 en 3 
Lied 415 : 3 
 
Schriftlezing: Lukas 1 : 57 – 66   
 
Lukas 1 : 57 - 66 (HSV) 
57 De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon.  58 En haar buren en familieleden 
hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had, en verheugden zich met haar. 
59 En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te besnijden en ze noemden het Zacharias, naar 
de naam van zijn vader, 60 maar zijn moeder antwoordde en zei: Nee, maar hij zal Johannes heten!  61 En ze zeiden 
tegen haar: Er is niemand in uw familie die die naam draagt, 62 en zij gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat 
het genoemd zou worden.  63 En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden: Johannes is 
zijn naam. En zij verwonderden zich allen.  64 En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt;en 
hij sprak en loofde God.  65 En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, en in heel het bergland van 
Judea werd veel over al deze dingen gesproken.  66 En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden: Wat 
zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. 


