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Kerkdienst
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk, de voorganger is de heer Joh. Bos te Rotterdam-Zuid en de
organist de heer Bernard Hoving.

Ziekenhuispatiénten
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Echtpaar J. Molendijk-Wijmans is thuisgekomen vanuit het ziekenhuis.

Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging van beide gemeentes naar:
mevrouw Jo van Bokkem-Mooldijk en mevrouw Ria Bijl-Groeneveld.

Collecte Werelddiaconaat

Een sterke kerk op een kwetsbare plek - Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid.
Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben,
maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de
Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op.

Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in
hun eigen dorp. De kerk organiseert alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren
leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen
gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis wil zijn voor de omgeving. Christenen en moslims
leven op goede voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen. Dat is mooi om te zien en te
ondersteunen.

Liturgie voor de dienst op zondag 6 september.
Psalm 87 :

Lied 675 :

Psalm 149 : 1en3

ELB 435 :

Lied 802 : 1,3en4d

ELB 118 :

Lied 868 : 1,2en5
Schriftlezing: Handelingen 13 : 1 - 12

Handelingen 13 :1-12 (NBV)

L Er waren in de gemeente van Antiochié profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger
werd genoemd, Lucius de Cyreneeér, Manaén, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus.

2 Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige
Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.’
3 Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. 4 Zo




werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucié en van daar
per schip naar Cyprus, ®> waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de
synagogen van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen. © Ze reisden het hele
eiland rond tot ze in Pafos kwamen, waar ze een Joodse magiér aantroffen, een valse profeet die
Barjesus heette 7 en tot het gevolg behoorde van Sergius Paulus, de proconsul. Sergius Paulus, een
verstandig man, liet Barnabas en Saulus bij zich komen omdat hij meer wilde horen over het woord van
God.

8 Maar Elymas, zoals Barjesus ook wel werd genoemd-want Elymas betekent ‘magiér’ -,stelde zich tegen
hen teweer en probeerde de proconsul van het geloof af te houden. ° Daarop keek Saulus (die ook
bekendstond als Paulus) hem strak aan, en vervuld van de heilige Geest 1° zei hij: ‘U bent een bedrieger,
een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe
durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden? !! Let op: de hand van de Heer zal
u treffen, u zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien.” Onmiddellijk werd alles donker om hem
heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden.

12 Toen de proconsul dit zag, aanvaardde hij het geloof, diep onder de indruk als hij was van wat hij over

de Heer had geleerd.

Lied 435 (Evangelische Liedbundel).

1

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,

in m’n handel, in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken,

'k heb Hem nodig, dag aan dag.

Lied 118 (Evangelische Liedbundel).

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m’n handel, in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken,

'k heb Hem nodig, dag aan dag.

1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, . Zie je de wonden zo diep?
de Zoon van God als mensenzoon. De hand die aard' en hemel schiep
Hij diende ons als een knecht, vergaf de hand die Hem sloeg,
en heeft zijn leven afgelegd. de man, die onze zonden droeg.
Refrein: Refrein
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd. . Wij willen worden zoals Hij.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, Elkanders lasten dragen wij.
gedragen door zijn liefd' en kracht. Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
2. Enin de tuin van de pijn Refrein

verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: "Uw wil geschied’.
Refrein



