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Kerkdienst  
Gezamenlijke dienst waarin de voorbereiding is van het Heilig Avondmaal dat volgende week in beide 
kerken gevierd zal worden. 
Voorganger is de heer M. Padmos te Krimpen aan den IJssel en de organist is de heer Wim Ketting 
 
Overlijden mevrouw Leny Verschoor-Versluis 
In deze dienst zal stil gestaan worden bij het overlijden van mevrouw Leny Verschoor-Versluis.  
Zij overleed woensdag 31 januari. 
 
Ziekenhuispatiënten  
De heer Leen Groeneveld, Labrijnstraat 4, is afgelopen vrijdag opgenomen in het Amphia ziekenhuis 
in Breda. 
 
Bloemen  
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging van beide gemeentes naar: 
mevrouw M. Visser-van Kampen, G.A. Soetemanweg 59e en 
mevrouw Plonie Olierook-van der Wende, Sagiusstraat 64.  
 
Werelddiaconaat 
Visserijslaven in Ghana naar huis 
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. 
Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit 
kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier 
keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters. 
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis 
gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter 
bestaan op te bouwen. Helpt u ook mee? 
De diaconie beveelt deze collecte van harte aan. 
 
Koffiedrinken 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie / thee of limonade.  
 
Pastoraatsgroep Eben-Haëzerkerk 
Donderdag 8 februari om 19.30 uur vergadert de Pastoraatsgroep in de consistorie van de  
Eben-Haëzerkerk. 
 
Visitatie  
De visitatiecommissie nodigt bij deze de gemeente uit om met hen in gesprek te gaan. Er is daartoe 
gelegenheid op een spreekuur op D.V. donderdag 8 februari van 19:00 tot 21:00 uur in de consistorie van 
de kerk. Mocht u liever rechtstreeks contact op willen nemen dan kan dat met visitator  
Mr. W. de Jong, bij voorkeur per e-mail:  
Emailadres: w.de.jong61@kpnplanet.nl  
Of telefonisch via telefoonnummer 06 – 11 286 653.  
Of per post: Mr. W. de Jong, Broekseweg 14, 4231 VE Meerkerk. 
 
 
 
 



Liturgie 
Psalm  133 : 1, 2 en 3 
Psalm 116 : 1 en 3 
Lied 973 :  1 
Lied 415 : 
Lied 1010 : 1 en 2 
Lied 1010 : 3 en 4 
Psalm 121 : 1 en 4 
Lied 838 : 1 en 3 
 
Schriftlezing: 

- 1 Samuel 18 : 1 – 5 
- 1 Samuel 20 : 12 – 23; 41 – 43  
- Johannes 15 : 12 – 17   

 
1 Samuel 18 : 1 – 5 (NBV)  
Jonatan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een 
innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan 
naar zijn ouderlijk huis. En Jonatan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met 
hem: hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, 
zijn boog en zijn koppelriem. Alle veldtochten die David in opdracht van Saul ondernam, bracht hij tot een 
goed einde. Daarom benoemde Saul hem tot legeraanvoerder, met instemming van de soldaten en ook van 
de hovelingen. 
 
1 Samuel 20 : 13 – 23; 41 – 43 (NBV)  
Maar mocht mijn vader zich het in zijn hoofd hebben gezet om je kwaad te doen, dan mag de HEER met 
mij doen wat hij wil, als ik je dat niet zou laten weten en er niet voor zou zorgen dat je een veilig 
heenkomen kunt vinden. Moge de HEER je bijstaan zoals hij eerst mijn vader bijstond. Ik weet wel dat je 
me zolang als ik leef goed zult behandelen, zoals de HEER dat voorschrijft, maar beloof me dat je ook na 
mijn dood mijn nakomelingen steeds goedgezind blijft, zelfs wanneer de HEER al je vijanden een voor een 
van de aardbodem wegvaagt.’ Jonatan sloot een verbond met het huis van David met de woorden: ‘Moge 
de HEER je daaraan houden.’ Vervolgens liet hij David dit bekrachtigen met een eed op hun vriendschap, 
want hij had David lief als zijn eigen leven. Daarna zei hij: ‘Als je plaats morgen tijdens het 
nieuwemaansfeest leeg blijft, zal men je zeker missen. Overmorgen moet je een flink eind weggaan en je 
verbergen op dezelfde plek als de vorige keer, bij de Haëzelrots. Ik zal drie pijlen op de rots afschieten, 
alsof ik op een doel mik, en die door mijn wapendrager laten ophalen. Als ik tegen hem roep: “Nee, 
dichterbij!” neem hem dan mee en kom naar me toe, want zo waar de HEER leeft, dan kun je gerust zijn 
en is er niets aan de hand. Maar als ik roep: “Nee, verderop!” dan moet je vertrekken, want dan is het 
de HEER zelf die je wegstuurt. En bij alles wat we nu hebben afgesproken, jij en ik, is de HEER onze 
getuige.’ 
 
Zodra de jongen weg was, kwam David van achter de rotsblokken tevoorschijn, knielde neer en boog 
driemaal diep voorover. Ze kusten elkaar terwijl hun de tranen over de wangen liepen, tot Jonatan zich 
vermande en zei: ‘Vaarwel. Onthoud wat wij tweeën elkaar bij de naam van de HEER gezworen hebben en 
dat wij en onze nakomelingen daar voor altijd aan gehouden zijn. De HEER is onze getuige.’ Daarop ging 
David weg en Jonatan keerde terug naar de stad. 
 
Johannes 15 : 12 – 17 (NBV)  
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je 
leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen 
slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik 
van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, 
en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in 
mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 


