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Gezamenlijke dienst. 
In de gezamenlijke Zendingsdienst van vandaag is er aandacht voor het gezamenlijke ZWO project voor de 
Pauluskerk. Daarover zal Sjany Middelkoop iets meer vertellen en blikken we terug op de gemaakte reis 
naar Roemenië door en met Bas Koert en Bert van der Stoep.  
 
Voorganger in deze dienst is  Ds. C.H.A. Bartelink – van der Dool. 
Organist vanmorgen is de heer A. Stortenbeker. 
 
Liturgie voor de morgendienst op zondag 26 januari 2014, aanvang 09.30 uur. 
Gezang  319 : 1 en 5 
Gezang  7 : 1 en 4 
Psalm 119 : 7 en 12 
ELB 454 : 1 en 3 

Gezang 47 : 1 en 3 
Psalm 81 : 1, 7, 8, 10 en 14 
ELB 387 :  
Psalm 146 : 1, 4 en 5 

 
Schriftlezing: Mattheus 4 : 12 – 22   
 
Koffiedrinken. 
Na afloop van de dienst bent u allen van harte uitgenodigd voor de koffie! 
 
Ziekenhuispatiënten. 
Mw. B.J. Vermeij – Verheij, Othelloweg 281 in Hoogvliet, wordt morgen opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis 
voor een operatie. In uw voorbede aanbevolen! 
 
Bloemen. 
Vandaag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar: 
Dhr. L. Verheij, G.A Soetemanweg 53 h en naar 
Mw. A. Koster, G.A Soetemanweg 55 g. 
 
(Her)Bevestiging ambtsdragers.      
Volgende week zondag, 2 februari D.V. zullen de volgende ambtsdragers worden (her) bevestigd: 
Ouderling Pieternella Boekholt – Rep.  
Ouderling kerkrentmeester Abram Cornelis Bijl.  
Diaken Theo van der Kuil.  
Ouderling kerkrentmeester Jacob Sekeris.  
Diaken Huibrecht van der Stoep.  
 
De gemeente wordt gevraagd genoemde ambtsdragers in de voorbede te willen gedenken. 
 
Actie Kerkbalans 2014. 
Onder het motto ”Wat is de kerk U waard” worden van 24 januari t/m 7 februari alle gemeenteleden 
benaderd voor de jaarlijkse vaste vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze eigen  
gemeente. U ontvangt hiervoor deze week een envelop met folder en antwoordstrook in uw brievenbus.  
Wij bevelen deze actie dan ook van harte bij u aan. 

Gemeente avond. 
Graag herinneren wij u aan de gemeenteavond welke gehouden wordt op woensdag 29 januari 2014 in de 
grote zaal van gebouw Rehoboth. Inloop voor koffie en thee vanaf 19.15 uur en aanvang om 19.45 uur. 
 

 



 
 
 
 
 
Bed Bad Brood. 
Volgende week zaterdag 1 februari kunt u schildersdoeken bekijken in de Eben-Haezer kerk welke door 
vluchtelingen gemaakt zijn. U bent van harte welkom van 15.00 tot 17.00 uur. Zie uw kerkblad voor meer 
informatie. 
 
Evangelische Liedbundel 454 : 1, 3 
 
1 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, 
 dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. 
 En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’, 
 jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 
 
3. Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is, 
 overal op aarde zonde en droefenis. 
 Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn, 
 jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn! 
 
 
Evangelische Liedbundel 387 
 

2. 
Laat mij zijn een brandend licht,  
stralend door U, 
Schijnend in de duisternis,  
waarin zovelen gaan; 
dat ‘k altijd spreken zal  
over uw liefdedaad, 
en uw vergeving die  
zondaren op doet staan. 
Geef dat ik anderen,  
brengen mag aan uw voet 
En maak mijzelf bereid  
mijn weg met U te gaan. 
 
3. 
Vader, ‘k wil U danken  
dat Gij gaaft uw Zoon. 
Stervend voor verlorenen,  
droeg Hij mijn zondeloon, 
daar Hij verlaten werd,  
alleen en eenzaam was, 
dat nimmer ik meer zo  
door U verlaten zou zijn. 
Laat mij dan leven, Heer,  
getuigend van uw gena. 
Gij zijt mijn Heer en God, 
die leeft en leven geeft. 
 
 

 
 
 


