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Het is vandaag de 7e zondag van Pasen. 
 
Deze zondag heet "Zondag weeskind"! 
De reden daarvan is dat na Hemelvaart de Here Jezus er ( in Zijn lichamelijke gedaante ) niet meer is en 
tegelijk de Heilige Geest nog niet is uitgestort. 
We zijn verweesd! 
Een andere naam voor deze zondag is ontleend aan vs.7 van Ps.27, waarbij de woorden "Hoor, Here hoe 
ik roep" ( zondag Exaudi ) centraal staan! 
We bidden de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren vurig om de komst ( en een nieuwe uitstorting ) van 
de Heilige Geest. 
De folder die u ( samen met heel het dorp ) ontvangen heeft, bevat een drietal interkerkelijke 
bijeenkomsten, waarbij dit gebed centraal staat. 
We noemen deze "9-daagse" van gebed wel het Pinksternoveen! 
 
 
Ziekenhuispatiënten: 
In het Maasstadziekenhuis verblijft Mevr.W.J.Mastenbroek-van Oversteeg 
 
 
Bloemen: 
De bloemen gaan vandaag naar Dhr.D.Berghout ( Uiterdijk 165 ) en naar Mevr. van der Winde-van Eijk ( 
Havenlicht 007 ) 
 
 
Fonds inwendige zending: 
Op zondag 27 mei - Pinksteren - zal er weer een deurcollecte worden gehouden voor het Fonds inwendige 
zending. Nu reeds van harte aanbevolen! 
 
 
Tentdienst: 
Vanavond is er hier geen dienst, maar vanmiddag vindt de 2e Interkerkelijke Evangelisatie Dienst plaats 
en wel in de tent op de Madroel om 14.30 en zal Ds.Wietse van der Hoek het 2e mooiste Pernisser 
Bijbelverhaal behandelen! 
 
 
Morgendienst - 09.30 
Voorganger: Ds. A. Naijen, Andel 
Organist: de heer W.A. Ketting 
 
Psalm 111: 1 en 2 
Psalm 135: 1, 2 en 10 
Psalm 119:  2 
ELB 226:  
Gezang 239: 1, 2  en 7 
Gezang 234: 1 en 2 
Psalm 73: 9 en 10 
 
Schriftlezing: 
Johannes 14 : 15 – 31  
 

Hartvulling 
Psalm 42:2 Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. 
  


