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KERKDIENSTEN 
 
 
Zondag 21 januari 2018                             __________________                                               ___                   
09.30 uur : Ds. J.A.P. Vlasblom te Rotterdam-Zuid   

       Bevestiging, herbevestiging en afscheid ambtsdragers 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Dhr. J. Sekeris       Dhr. A. Stortenbeker 
        
Commissie van ontvangst: Dhr. A.A. van der Kuil / Mevr. J. Jansen-van Bennekum 
Koster  :  Dhr. C. Zwart 
Kerkauto :  Dhr. H. Verhagen, tel. 416 32 05 
Collecten :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Deurcollecte :  Fonds Inwendige Zending 
 
Oppasdienst :  Siska Verheij 
Zondagsschool: Janny Verheij 
                           
 
Zondag 28 januari 2018                                                            _     ____________________   ____   
09.30 uur : Ds. C.E. Lavooij te Vaassen  
         
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Dhr. L. Meijboom      Dhr. W.A. Ketting   
        
Commissie van ontvangst:  Dhr. G. van Hilten / Mevr. N. van der Stoep-van Dijk 
Koster  :  Dhr. C. Zwart 
Kerkauto :  Dhr. H.J. Verheij, tel. 295 01 15 
Collecten :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
 
Oppasdienst :  Aukje Koole 
Zondagsschool: Jannette Molendijk 
                           
                     
 

BIJBELROOSTER 

 
zondag 21 januari 1 Korintiërs 6:12-20 De ware tempeldienst  
maandag 22 januari Spreuken 17:1-15 Vrede bewaren  
dinsdag 23 januari Spreuken 17:16-28 Recht  
woensdag 24 januari Spreuken 18:1-11  Zeggen en zwijgen  
donderdag 25 januari Spreuken 18:12-24 Toegankelijk  
vrijdag 26 januari Psalm 5 Gebed om recht  
zaterdag 27 januari Marcus 1:1-15 Water in de woestijn  
zondag 28 januari Marcus 1:16-31 Ontzag voor gezag  
maandag 29 januari Marcus 1:32-45 Beterschap!  
dinsdag 30 januari Spreuken 19:1-12 Arm en rijk  
woensdag 31 januari Spreuken 19:13-29 Opvoedkunde  
donderdag 1 februari Spreuken 20:1-9 Betrouwbaarheid  
vrijdag 2 februari Spreuken 20:10-21 Scherpe waarnemingen  
zaterdag 3 februari Spreuken 20:22-30 Spiegels  
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Meditatie  
 
Mijn Levensboek.  Openbaring 5:1-6 
 
‘Daarom mag Hij de boekrol met de zeven zegels openen.’ (vers 6) 
 
Ons leven is als het schrijven van een boek. Elke dag komen er weer nieuwe bladzijden bij. Het is 
een boek dat je zelf schrijft: je biografie. Het gaat over wat je zelf hebt gedaan, maar ook over 
dingen die je zijn overkomen. Het zal gaan over blijde, maar ook over droevige gebeurtenissen. Er 
zullen niet alleen prachtige verhalen in staan, maar ook donkere bladzijden. En voor alles geldt dat 
het onuitwisbaar is. Zodra je iets opschrijft, is het al verleden tijd.  
 
In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, wordt ook gesproken over een boek. In een visioen 
ziet Johannes dat God dat boek in Zijn handen heeft. Het boek blijkt de geschiedenis van de wereld 
te bevatten. Het beschrijft de dingen die gebeurd zijn, maar ook die nog staan te gebeuren. Jezus, 
Gods Zoon – in het visioen ziet Hij eruit als een Lam – zal in de rest van het visioen het boek gaan 
lezen en uitvoeren.  
 
Wie heeft het boek in de hemel geschreven? 
Je komt er niet achter. God heeft er zichtbaar ‘de hand in’. Toch worden ook daden van mensen 
beschreven. De boodschap van het visioen is wél duidelijk: de geschiedenis en de toekomst zijn 
altijd in Gods hand.  
 
Elk mens is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. De mooie, maar ook de donkere bladzijden 
zijn door ons zelf geschreven. En toch krijg je het gevoel, ja de overtuiging, dat als je dat laatste 
boek van de Bijbel leest, je niet de enige bent die aan het schrijven is. God schrijft ook. Als een 
soort eindredacteur die het leven van de wereld redigeert. Wij schrijven losse bladzijden. Tot op 
het laatste moment blijven we schrijven. Hij maakt er een compleet boek van.  
Wij schrijven bladzijden. Hij maakt het boek. 
 
Als mijn biografie door Hem wordt uitgegeven, mag wat mij betreft iedereen het lezen.  
 
Overgenomen uit ‘Geloof dat maar’. Door ds. Arie van der Veer.  
 
 
 
 

GEMEENTEBERICHTEN 

 
Jarigen 
22 jan.: Mevr. C. Sparenberg-Schilt (Corneliahof 43, 3195RS). 
23 jan.: Mevr. J. Boele-den Ouden (Van Drimmelenstr. 23, 3195RM). 
29 jan.: Mevr. H.J. Blok (Uiterdijk 76, 3195GK). 
30 jan.: Mevr. F.D. de Jong-van der Waal (Corneliahof 7, 3195RS). 
31 jan.: Mevr. J. Roukema-Grinwis (Sonneburgh) en Mevr. T. den Ouden-van den Berg 
(Corneliahof 26, 3195SL). 
 
Allen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden! 
 
Dank U voor deze nieuwe morgen,   Dank U voor steun in moeilijkheden, 
dank U voor deze nieuwe dag.   altijd ziet u naar mensen om. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen   Dank U voor vrienden en voor vreemden 
bij u komen mag.     die ik tegenkom. 
         Lied 218: 1,4  
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Bloemen 
Op 7 januari gingen de bloemen als groet van beide gemeentes naar: 
Dhr. Leen de Bakker, G.A. Soetemanweg 59h en  
Mevr. Rianne van der Horst-Jonker, Burg. van Esstraat 161. 
Op 14 januari gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:  
Dhr. Joop Vink, G.A. Soetemanweg 34h en  
Mevr. J. Verschoor-Ketting, G.A. Soetemanweg 44.  
 
Verpleeghuizen 
Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg  De Breede Vliet 
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam  Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet 
Mevr. H.C. Noordzij, 5B kamer 80                          Dhr. S. Moret, afd. Kievit                  
Mevr. F.C.W. de Reus-Kwak, 3A kamer 120  
Mevr. M. ’t Hart-van der Steen, 2A kamer 20 Het Zonnehuis 
Mevr. J. Roukema-Grinwis, 4C kamer 10  Dillenburgsingel 5, 3136 EA Vlaardingen 
Mevr. B. H. Meulenbelt-Noordijk, 2C kamer 100 Dhr. R. van Hoog 
Dhr. A.H. Kegel, 4B kamer 110  
Mevr. J. van der Tak-Hordijk, 2B kamer 60  Woonzorgcentrum Oranjehof 
Dhr. M. van der Tak     Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam 
Mevr. L.M. Molendijk-Aalbers, 5B kamer 100 Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven 
      
Marnix Revalidatiecentrum    Careyn De Vier Ambachten 
Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen   Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse 
Mevr. T.A. Bekker-Riethoff    Mevr. E. Verheij-Aalbers 
 
De Klepperwei 
Zwaluwenlaan 1, 3161TW Rhoon 
Mevr. C. van der Stoep-van Gelder 
   
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!  
 
Wij leven mee  
We mogen danken met mevr. A. van Luijk (Burg. Verduynstraat 22) dat zij na haar verblijf in 
Ikazia en Sonneburgh weer mocht terugkeren naar huis.  
We danken ook dat mevr. J. Verschoor-Ketting (G.A. Soetemanweg 44) na een verblijf van enkele 
dagen deze week in het Maasstadziekenhuis weer thuis mocht komen en ook dat dhr. J. Vink (G.A. 
Soetemanweg 34H) vorige week na een ziekenhuisopname van enkele dagen weer thuis is, evenals 
mevr. S.C. Verschoor-Lems die na een opname deze week in het Vlietlandziekenhuis ook weer 
naar huis mocht terugkeren. 
Mevr. E. Verheij-Aalbers (G.A. Soetemanweg 55D) verblijft in de “Vier Ambachten” te 
Spijkenisse. 
In Ikazia verblijft mevr. M.A. Riethoff-de Haas (Soetemanweg 34C).  
Mevr. Mevr. C. van der Stoep-van Gelder (G.A. Soetemanweg 59B) verblijft sinds kort in de 
Klepperwei te Rhoon voor revalidatie. 
Bidden wij voor allen dat ook zij na voldoende herstel huiswaarts mogen keren.  
Bidden we eveneens voor de rouwdragenden in ons midden en de gemeenteleden die het thuis 
moeilijk hebben door ziekte of andere oorzaken. Vergeten we dan ook de gemeenteleden niet die 
verblijven in revalidatiecentra en de tehuizen. 
 
Vriendelijke groet, Arie den Ouden  
 
Bijbelkring  
De Bijbelkring gaat tot nadere mededeling niet door. 
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Interkerkelijke Gebedskring 
De gebedskring komt bijeen de consistorie op vrijdagavond 26 januari. 
Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur. 
Weet u hartelijk welkom. 
 
Gebedsweek 
In de week van 21 t/m 28 januari wordt de landelijke Gebedsweek gehouden. Het thema dit jaar is: 
Recht door zee met als leidraad: Exodus 15:1-21. Ook als Pernisser kerken willen we hier aan mee 
doen. Elke avond kunt u met ons mee bidden van 19.30 uur tot 20.30 uur: 
 
Wanneer                   Waar 
Maandag 22 januari   Eben-Haëzerkerk  
Dinsdag  23 januari   Hervormde Kerk  
Woensdag  24 januari   De Heuvel 
Donderdag  25 januari   Eben-Haëzerkerk  
Vrijdag  26 januari   Hervormde Kerk 
Zaterdag  27 januari   De Heuvel      
 
 
Rouwgroep terugkommiddag 
In het najaar van 2017 kwam vier keer een rouwgroep bij elkaar om ervaringen te delen, te leren 
van elkaar, en moed te verzamelen om na een overlijden het leven weer opnieuw in te richten. Het 
is waardevol om een tijdje later nog weer eens even bij elkaar te komen, en te delen hoe ieder de 
feestdagen heeft beleefd en te kijken hoe het nu gaat. We komen bij elkaar op maandagmiddag  
22 januari om 13.30 uur in de consistorie van de Eben-Haëzerkerk, Pastoriedijk 340.  
 
Roemeniëreis 2018  
Moesten we u helaas vorige keer melden dat we niet konden afreizen, nu is er groen licht! Na het 
nodige speurwerk en overleg is Bert Bergwerf bereidt gevonden om de reis in 2018 mee te maken. 
Fantastisch dat het toch gelukt is, hoewel we het zeker voor Monica erg jammer vinden dat het zo 
is gelopen. Bert is een broeder van de Baptistengemeente Pernis en zal dus met Theo samen deze 
reis gaan maken. Zoals gemeld werd de reis uitgesteld tot nader datum en daarover willen we u 
graag informeren. 
-De inzameling is gepland op woensdag 14 en donderdag 15 februari. 
Zoals al jaren gebruikelijk zal dit, ook dit jaar weer, worden gehouden in De Heuvel aan de Ring 
322, tussen 19:00 uur en 20:00 uur. 
We hopen dat u uw nog goede kleding en schoenen wilt inleveren, zodat wij deze kunnen uitdelen, 
namens u, aan de allerarmsten in Roemenië. 
-De bus, wederom gesponsord door Atlantic, zal op zaterdag 17 februari worden geladen. 
-De uitzenddienst, zodat onze broeders gezegend op weg kunnen, zal gehouden worden op zondag 
18 februari om 10.00 uur in De Heuvel. Ook hier hopen wij u te ontmoeten zodat we na de dienst 
onze broeders de hand kunnen drukken. 
-Op maandagmorgen 19 februari vertrekken we dan rond 04:00 uur richting Hongarije alwaar Ds. 
Istwan een slaapplaats heeft geregeld in Boedapest. 
-Op dinsdag 20 februari gaat het richting Codlea waar Gera en haar gezin ons verwachten. 
-Woensdag 21 februari aan het werk met uitdelen in Codlea en omgeving. 
Ook zullen we hier broeder Scurtu weer ontmoeten die hier precies weet waar onze hulp nodig is. 
-Donderdag 22 februari verlaten we Codlea en gaan we richting Suecava in het noordoosten van 
Roemenië. We zullen hier een aantal dagen blijven en werken. 
Onze komst is al aangekondigd in Vaslue. Een erg arm gedeelte waar onze hulp zeer welkom is. 
-Op zondag 25 februari hopen we een kerkdienst mee te maken en op maandag 26 februari 
vertrekken we dan in alle vroegte en gaan op weg naar Melk in Oostenrijk. Hier blijven we één 
nacht en vertrekken dan op dinsdag 27 februari naar Pernis, waar we vroeg in de avond hopen aan 
te komen.   
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Zoals u kunt lezen is alles wel zo’n beetje geregeld. Voor ons wordt het nu spannend, want wat 
heeft de Pernisser bevolking over voor onze broeders en zusters in Roemenië? De laatste jaren 
heeft u ons altijd overladen met kleding en schoenen. We hopen dat u ons, ook al is het wat later 
dan normaal, ook weer weet te verrassen. 
Tevens vragen wij uw aandacht voor de financiën voor deze reis: 
We rijden zo’n 5000 kilometer dus we bezoeken ook de nodige benzinestations. 
Ook hiermee kunt u ons helpen d.m.v. het sponsoren van een hele of halve tank diesel. Een hele 
tank diesel kost u € 120,00 en halve tank diesel kost u € 60,00. 
 
Ter plaatse willen we, als daar de mogelijkheden voor zijn, gezinnen financieel ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door wat medicijnen en/of een donatie te doen om wat hout te kopen. Ook gebruiken 
wij uw financiële steun om de gezinnen die we bezoeken en die het erg arm hebben, een 
levensmiddelen-pakket te geven zodat ze weer even op adem kunnen komen. 
 
Uw gift kunt u overmaken op het rekeningnummer van de Hervormde Diaconie,  
NL84RABO 0353 2025 09 t.n.v. Roemenië reis 2018. 
 
Met vriendelijke groet, namens Theo en Bert, 
Bas Koert 
 
 
Toerusting Zo Zoon, Zo Vader 
Op donderdag 25 januari, na de bijeenkomst voor de gebedsweek voor de eenheid om half 8, 
starten we met een toerusting zo tegen half 9, over een heel bijzonder boek van Bradley Jersak, het 
heet ‘Zo Zoon, zo Vader’.  
Soms vind ik het heel lastig om een Schriftlezing te doen. Graag wil je dan een stukje wat een 
duidelijke boodschap heeft. Soms heb je gedeeltes die vol zitten met tegenstrijdigheden. Een klein 
voorbeeld, in Maleachi 1 staat dat God zegt: Ik heb jullie lief, en even verderop staat: Ik wijs jullie 
af. Ook in de Psalmen kom je die tegenstellingen veel tegen, en de profeten Jesaja en Jeremia staan 
er vol mee. Is God nou God van liefde? Het is mooi om de Bijbel te benaderen vanuit Gods Zoon 
Jezus Christus, vanuit hoe Hij de mensen benaderde en altijd het beste met hen voorhad, en steeds 
met liefde over mensen bewogen was. Als je de Bijbel leest vanuit Jezus, dan ga je ook anders naar 
God kijken. Dan kun je ook die tegenstrijdig lijkende teksten beter verklaren.  
Misschien heeft u ook zo’n Bijbeltekst waar u over struikelt: neem deze dan mee. Graag uw eigen 
Bijbel meenemen, dan kunnen we ook samen teksten opzoeken en nalezen.  
Samen mogen we op deze avond kracht op doen voor ons geloof, omdat God is als Jezus.  
Eben-Haëzerkerk in de consistorie 
Donderdag 25 januari 2018  
Koffie en thee vooraf 
Start: rond half 9 na de bidstond van de gebedsweek voor de eenheid, afsluiting rond 22.00 uur 
 
Ds. Christi Bartelink 
 
Jubileumviering Eben-Haëzerkerk  
In oktober 2017 vierden we in de Eben-Haëzerkerk het 175-jarig bestaan van de gemeente, en dat 
mondt uit in de viering op 17 juni 2018, waarin we tevens hopen te vieren dat Ds. Christi Bartelink 
25 jaar predikant is. In grote dankbaarheid mogen we terugkijken op wat deze gemeente in de loop 
van vele jaren voor vele mensen heeft betekend, en wat de gemeente nu nog steeds betekent.  
Er is een dvd in de maak over de Doop. Daarvoor worden vragen aan mensen gesteld over de 
beleving van de Doop, en verhalen bij doopjurken. Daarbij kijken we naar de doopvonten, de 
doopgewoontes en de beleving van de Doop nu. Alle kerken van Pernis worden daarbij in beeld 
gebracht, ook de Ethiopische Kerk en de Vrijgemaakte Kerk.  
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We gaan een tentoonstelling inrichten met diverse doopjurken, en maken daarbij gebruik van de 
deskundigheid van mensen van de Oudheidkamer, en foto’s van doopdiensten in de afgelopen 
jaren. De tentoonstelling zal ook op een aantal andere momenten te bezichtigen zijn.  
Op zondag 17 juni hebben we dan een feestelijke kerkdienst rondom de tentoonstelling. We 
hebben besloten dat de dienst gewoon om half 10 begint. Op de planning staat dat er twee 
organisten zullen zijn. Als het lukt gaat dan ook de dvd in première. Na afloop is er een gezellig 
samenzijn. In de dienst zal het gedoopt zijn centraal staan, en zingen we liederen over Doop en 
Belijdenis, in dankbaarheid dat God ons het sacrament van de Doop heeft gegeven.  
U ziet: er is van alles in voorbereiding. Handig om de datum in uw nieuwe agenda te noteren!  
 
Namens de voorbereidingscommissie, Aad Bloem, Leen Koster en Ds. Christi Bartelink 
 
 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
Fonds Inwendige Zending 
Op zondag 21 januari wordt na afloop van de dienst weer een deurcollecte gehouden voor het 
Fonds Inwendige Zending. De collecte wordt van harte aanbevolen.  
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
Opbrengst collecten december 2017  ____________________ 
  3 – 12 €     86,95   bonnen: €   49,80 
17 – 12 €   103,05      €   60,00 
24 – 12 €     68,62      €   48,00 
25 – 12 €   166,55      €   80,50 
31 – 12 €     98,05      €   41,70 
  €   523,22   waarvan:    7x €   5,-   € 280,00        
Bonnen: €   280,00    9x € 10,- 
TOTAAL €   803,22    1x € 20,- 
  ======= 
 
Opbrengst offerblokken december 2017  

  €   34,60 
bonnen: €   22,20  
Totaal    €   56,80 
 
 
Oudejaarscollecte  

Geachte gemeenteleden,  

Ook nu is weer duidelijk gebleken dat het kerkenwerk u zeer ter harte gaat. Door uw giften en 
bijdragen aan deze collecte heeft u hiervan wederom blijk gegeven. De totale opbrengst van de 
oudejaarscollecte, inclusief voor- en nagekomen giften via de bankrekeningen en de giften die we 
via dhr. H. den Ouden € 5,= en via de collecte op 31 december € 10,= mochten ontvangen, 
bedraagt € 4.057,89.                                                                                                                               
Wij vinden dit een mooi resultaat. Een bijzonder woord van dank aan alle medewerk(st)ers voor 
het verzorgen, op welke manier dan ook, van deze collecte. Wij zijn ons ervan bewust dat zonder 
uw hulp een actie zoals deze niet gehouden kan worden.  

Nogmaals hartelijk dank voor uw offervaardigheid. Met de opbrengst van deze collecte als start 
voor dit jaar zien wij als college het jaar 2018 met vertrouwen tegemoet.  
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Giften  
Onder dankzegging aan de gevers melden wij u de volgende giften te hebben ontvangen:  
Offerblokken Volkskerstzang € 10,= bestemd voor het tekort. 
Via ouderling-kerkrentmeester A. Pons € 50,= bestemd voor het tekort. 
  
Namens uw college van kerkrentmeesters,  
de penningmeester, J. Sekeris  
 
 

DIACONIE 
 
Kerkradio uitzending  
Donderdagavond 25 januari tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio uitzending.  
Muziek van Johannes de Heer, psalmen en gezangen worden afgewisseld door gedichten.  
U kunt ons beluisteren via het geluidskanaal van de - Hervormde Kerk -.  
De uitzending is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl. 

 Tijdens de uitzending kunt u bellen met 06-29217072.  
Teun en Rien Roobol.  

 
 

HERVORMDE VROUWENDIENST 

 
H.V.G. “Wees een zegen” 
Donderdag 18 januari is een eigen avond. 
Op de verenigingsavond van 1 februari is Annemarie Fokker onze gast en krijgen we alles te horen 
en te zien over het leven en werk van kinderboeken schrijver W. G. van der Hulst. 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
Jopie Jansen-van Bennekum. 
 
Sociëteit voor ouderen 
Woensdag 24 januari houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van Esstraat 
46. Aanvang 14.00 uur. 
Voor contact Hannie Groeneweg 010-4380646 of  Carola Vink 010-4168978. 
Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters. 
 
 
 

JEUGDWERK 

 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 21 januari   Zondagsschool  
en 28 januari   Vertrek vanuit de kerkdienst  
 

Maandag 22 januari  Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
en 29 januari   Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Vrijdag 19 januari  Rock Solid  JVR  19.32 uur (inloop 19.15 uur) 
    Groep 8   
 

Zondag 21 januari  Reflex   De Heuvel 19.00 uur               

 

Vrijdag 2 februari  Rock Solid  JVR    19.32 uur (inloop 19.15 uur) 
     School    
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OVERIGE MEDEDELINGEN 

 
Dankbetuiging 
 
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij als  
familie ontvingen na het overlijden van mijn lieve zorgzame vrouw, onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootoma, 
 
                                        Bertha Maria Vink-Farenhorst 
 
                                                              Bep 
 
Woorden schieten tekort, maar weet dat alle reacties ons een grote troost zijn bij de  
verwerking van haar heengaan. 
 
 
                                                                                  Joop 
                                                                                  Marga en Arno 
                                                                                  Peter en Carola 
                                                                                  Klein- en achterkleinkinderen 
 
 
 
*** Bedankjes *** 
Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen en andere attenties die ik mocht ontvangen tijdens mijn 
verblijf in het ziekenhuis, tijdens de revalidatie in Intermezzo Zuid en bij mijn thuiskomst.  
Het is fijn als er zovelen met je meeleven. 
U allen een goed en gezond 2018 toegewenst. 
B. van der Steenhoven-Verschoor 
 
*** 
Wij willen  iedereen bedanken voor de kerst- en nieuwjaarskaarten. Het was weer een hele stapel. 
Fijn dat u aan onze zoon heeft gedacht. 
Groet van Rien, Christien en Richard Roobol 
 
*** 
Namens Marije, u allen weer vriendelijk bedankt voor de Kerst- en Nieuwjaarskaarten die ze van u 
mocht ontvangen. 
Marije wenst u allen een goed 2018 toe. 
Ad. Berkhout 
 
*** 
Johan was heel blij met de vele kaarten die hij weer heeft ontvangen. Daarvoor wil hij u allen 
bedanken. Ook wensen wij u een goed 2018. 
Simon, Adri en Johan Groeneweg 
 
*** 
Van harte willen we u bedanken voor de kerst- en nieuwjaarsgroeten die wij mochten ontvangen. 
Het doet ons goed om ook zo verbonden te zijn. Van harte wensen we u allen een gezegend 2018 
toe voor uzelf en voor de gemeente. 
Met een hartelijke groet, 
familie J. Holtslag, Kerkweg 1 B, 3381KJ Giessenburg 
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*** 
Een ieder die ons het beste wenste middels het sturen van een groet of op een andere wijze onze 
aandacht vroeg willen wij hartelijk bedanken. Ook deze keer was het een bijzondere gebeurtenis. 
Intussen is er veel gebeurd in ons geliefd Pernis. 
U allen wensen wij een goed en gezegend jaar 2018.  
Hartelijke groeten van ons beiden, 
Wim en Rie 't Hart. 
 
*** 
Langs deze weg wil ik alle lezers hartelijk bedanken voor de positieve reacties die ik heb mogen 
ontvangen voor de aangepaste kaft van het Kerstnummer. 
De  drukker van Kerkklanken, Joop Haak 
 
God is er! (1) 
Een tijdje geleden zei een deelnemer van de Nederlandstalige Bijbelstudie die ik hier leid: ‘Wat 
zien we eigenlijk maar weinig van wat God doet in deze wereld’. 
De afgelopen tijd heb ik ondanks ons grote verdriet ook veel van zulke God-situaties meegemaakt 
en zo mogen ervaren hoe waar dat is. Ik zou er een boek over kunnen schrijven, maar wil hier twee 
gebeurtenissen met jullie delen. 

Een lokale engel 
Dit jaar waren we met Kerst in het Heilige Land: op Kerstavond vierden we met alle Lutheranen, 
zowel die uit Jeruzalem als uit de hele Westbank, samen Kerst in een grote zaal bij de 
Weinachtskirche in Bethlehem en ’s avonds waren we te gast bij een Nederlands gezin in 
Bethlehem. Op Kerstochtend gingen we naar de Redeemer Church in de Oude Stad van Jeruzalem. 
Die ochtend hoosde het, dus we gingen met de bus en waren daardoor veel te vroeg voor de dienst. 
Om de tijd te overbruggen, liepen we door naar de Heilig Grafkerk, 50 meter verderop. De 
kinderen waren blij, want: ‘Er is vast niemand met Kerst, dus kunnen we eindelijk die lange rij 
toeristen ontlopen en eens echt in Jezus’ graf kijken!’ Dat bleek te kloppen. Achter ons begon een 
gids luid aan zijn groep te vertellen dat je eerst in de ruimte komt waar de engel op de steen had 
gezeten met de boodschap aan Maria ‘Hij is hier niet, Hij is opgestaan!’ Daarachter is het kamertje 
waar Jezus zelf gelegen heeft. De kinderen stonden te popelen, maar net voordat wij naar binnen 
mochten, glipte er vanaf de zijlijn een meneer voor ons, in zwarte broek en shirt. Nou moe, 
dachten we alle drie lekker Nederlands. Toen wij aan de beurt waren, bleek hij een extra kaars te 
hebben aangestoken bij de engelensteen en beval mij in het Engels mijn rugzak achter te laten. We 
moesten buigen om Jezus’ graf in te komen en stonden daar samen een tijdje stil. De kinderen 
staken een kaars aan, zoals we altijd deden met Ilja erbij, en we zeiden hardop dat Jezus gelukkig 
sterker is dan de dood en dat papa nu bij Hem is. Toch gingen we verdrietig terug naar die eerste 
ruimte. De man in het zwart pakte de kaars uit de engelensteen, blies hem uit, gaf hem aan mij met 
de woorden: ‘God bless your home!’ en verdween. We stonden alle drie verbluft naar die kaars te 
kijken. Ja, ik had hem werkelijk in mijn hand, het was echt waar gebeurd! Alsof God ons door een 
engel extra wilde vertroosten. Een lokale orthodoxchristelijke vriendin, die zelf regelmatig in de 
Heilig Grafkerk bidt, zei dat God juist daar werkt, de meest bijzondere heilige plaats op aarde 
vanwege Jezus’ sterven en opstanding. Een joodse vriendin vertelde dat in het jodendom een kaars 
uitblazen staat voor iemand die gestorven is, dus dat deze man vanuit een goede intuïtie precies 
uitbeeldde hoe wij ons op dat moment voelden. En een Nederlandse gids zei dat je helemaal niet 
voor kon dringen vanaf de zijkant, omdat die hekken hermetisch zijn afgesloten. De gebeurtenis 
trof me diep en kleurde de rest van deze dag alsof ik door God op vleugels werd gedragen. 
 
Uit weblog 41 van Marleen Anthonissen, die kort geleden plotseling haar man Ilja heeft verloren. 
Wil je meer lezen dan kun je haar blogs vinden op www.kerkinactie.nl 
(Bovenstaande wordt vervolgd in de volgende Kerkklanken) 
 
Ds. Christi Bartelink 
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Bazaa R ommelmarkt 
 

Zaterdag 25 augustus 2018 
wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden 
 

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of  
goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 
 
 

  Dhr. C. v.d. Berg    tel.: 8419690 
  Dhr. B. van Dijk    tel.: 4163319 

 
 

De vaste ophaaldag is maandag van  9.30 tot 12.00 uur  
 
U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur 

 
Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur 

 
Spaart u mee met ons ? 

 

Douwe Egbertsbonnen 
 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 
 

Inleveren bij: 
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, 

tel.: 4160563 
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