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KERKDIENSTEN 
 
Zondag 3 december 2017  -  1e Advent                                                 ______________________                   
09.30 uur : Ds. W. Geerlof  -  Viering Heilig Avondmaal 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Dhr. B. Ruizeveld de Winter     Dhr. A. Stortenbeker 
        
Commissie van ontvangst: Mevr. N. van der Stoep-van Dijk / Dhr. G. van Hilten 
Koster  :  Dhr. H.J. Verheij 
Kerkauto :  Dhr. P. Pons, tel. 438 53 85 
Collecten :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
 
Oppasdienst :  Anke Keemink 
Zondagsschool: Jannette Molendijk 
                       
Zondag 10 december 2017  -  2e Advent  -  Gezamenlijke dienst Eben-Haëzerkerk_________                                                   
09.30 uur : Ds. S.A. van de Graaf-Leentfaar te Rhoon 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
G. Brand       Ineke Pieters   
        
Begroeten :  M. v.d. Sluijs-Hollaar en N. ’t Hart-van Veelen 
Kerkauto :  Dhr. H. Verhagen, tel. 416 32 05 
Collecten :  Pastoraat /  Onderhoud 
Oppasdienst :  Siska Verheij 
Zondagsschool: Petra Sekeris 
                           
Zondag 17 december 2017  -  3e Advent                                                 _____________________                                     
09.30 uur : Ds. J.A.P. Vlasblom te Rotterdam-Zuid  

      Kerstfeest zondagsschool  (vanaf 9.20 uur samenzang) 
        
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Dhr. J. Sekeris       Dhr. W.A. Ketting 
        
Commissie van ontvangst: Dhr. A.A. van der Kuil / Mevr. J. Jansen-van Bennekum 
Koster  :  Dhr. H.J. Verheij 
Kerkauto :  Dhr. H.J. Verheij, tel. 295 01 15 
Collecten :  Kerstgaven (Kerstattenties zieken en bejaarden  / Kerkrentmeesters 
 
Oppasdienst :  Aukje Koole 
Zondagsschool: Siska Verheij 
 
                          

BIJBELROOSTER 

 
zondag   3 december Jesaja 5:1-7 Zorgzame vriend 
maandag   4 december Jesaja 5:8-17 Afloop 
dinsdag   5 december Jesaja 5:18-24 Brand 
woensdag   6 december Jesaja 5:25-30 Angstbeeld 
donderdag   7 december Jeremia 25:27-38 Geen ontkomen aan 
vrijdag   8 december Jeremia 26:1-9 Slecht nieuws 
   9 december Jeremia 26:10-24 Wat doe je met de boodschapper? 
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zondag 10 december Jeremia 27:1-11 Tuig 
maandag 11 december Jeremia 27:12-22 Profeten gezocht 
dinsdag 12 december Jeremia 28:1-17 Onbreekbaar ijzer 
woensdag 13 december Jeremia 29:1-9 Bid voor de stad 
donderdag 14 december Jeremia 29:10-23 Briefwisseling 
vrijdag 15 december Jeremia 29:24-32 Dreigbrief 
zaterdag 16 december Jesaja 34:1-17 Een zwaard aan de hemel 
zondag 17 december Jesaja 35:1-10 Bloei 
maandag 18 december Jeremia 30:1-11 Geen onevenredige straf 
dinsdag 19 december Jeremia 30:12–31:1 God vergeet zijn volk niet 
woensdag 20 december Jeremia 31:2-14 Feestelijke toekomst 
donderdag 21 december Jeremia 31:15-22  Hoopvol  
vrijdag 22 december Jeremia 31:23-30 Keer ten goede 
zaterdag 23 december Jeremia 31:31-40 Nieuw verbond 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
Meditatie 
 
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn    
  schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,   
  Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en   
  over Zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu 
  aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen”.  
  Jesaja 9 : 5-6 (NBG 1951) 
 
Advent is een ernstige oefening 
 
In de kerk zijn we al aan het nieuwe jaar begonnen. De Adventstijd is aangebroken. Advent komt 
van het Latijnse woord Adventus wat ‘komst’ betekent. In deze periode bereiden we ons voor op 
het komende Kerstfeest. Want dat is de eerste vervulling van deze profetische woorden van Jesaja. 
Zo heeft de Kerk van Jezus Christus dit altijd gelezen. Als een uitzien naar de komst van de Here 
Jezus hier op deze aarde. De geboorte van Immanuel, overigens ook een tekst van Jesaja (7:14): 
God met ons. Maar dat is niet de enige waar we ons in deze periode op voorbereiden. Deze tekst 
van de profeet verwijst ons naar nog veel meer! Want met de komst van de Here Jezus in 
Bethlehem is nog niet alles gezegd. We mogen uitzien naar de finale vervulling van deze 
profetische woorden. En dan mogen we denken aan Zijn Wederkomst aan het einde van de tijd. 
Als Hij komt als de Koning der koningen. Vanaf de troon van David in Jeruzalem zal Hij de 
volkeren richten met recht en gerechtigheid. Om zo te oordelen de levenden en de doden zoals de 
Apostolische Geloofsbelijdenis ons leert. Dat maakt Advent tot een tijd waarin we terug mogen 
kijken maar ook om vooruit te zien!  
Hoe kunnen we deze tijd nu het beste gebruiken? Ik denk dat deze tijd ons kan helpen om ons 
serieus te bezinnen. Op de betekenis van de komst van de Here Jezus in onze duistere wereld. De 
Here kwam in Zijn Zoon naar ons toe! En dat is maar goed ook. Want van nature zijn wij niet meer 
op zoek naar Hem. Wat geweldig dat Hij dat voor ons over had. Wat een liefde. Wat een genade 
ook. Om te komen als Mens onder de mensen. Om ons te roepen tot Zijn wonderbaar licht. 
Realiseren wij ons dat nog? Hij kwam ook voor u, voor jou en voor mij. “Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem 
gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”, schrijft Johannes in zijn Evangelie.                 
Dit alleen al maakt Advent tot een rijke bezinningstijd. Althans, dat zou het moeten zijn. Want 
weet u, dit Evangelie blijft zo vaak hangen in ons hoofd. We weten het wel maar het daagt ons niet 
meer uit. We leven er zo vaak finaal aan voorbij. Dan blijft het Kerstfeest een traditioneel feest. 
Leuk voor het moment. Vooral gezellig en knus maar het is niet meer een beleefd geloofsfeest. 
Want dit feest vraagt om een antwoord. Om een verandering van ons leven.  
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Kwam Hij ook voor mij? Maar wat doet dit dan met mij? Deze uitgestoken hand van de Here. 
Hebben wij Hem al mogen ontmoeten in ons hart? Heeft Hij ons al tot bekering gebracht? Dat is 
de boodschap van Kerst. En dat alleen maakt Kerst tot een feest.  
Dat gaat niet vanzelf. Dat heeft tijd nodig. Bezinningstijd. Het roept om gebed. Here, wil ook mij 
tegemoet komen! Ik, een zondig mens. Ik die met mijn rug naar U toe sta en niet met U leef. Wil 
ook mij, door Uw Heilige Geest, veranderen in een gelovig mens die bereidt is om U voortaan te 
volgen op al Uw (!) wegen. De waarde en belangrijkheid van deze bede, wordt nog eens extra 
onderstreept door die diepere vervulling van de profetie van Jesaja. Eens komt Hij weder als de 
Koning der koningen. Om de mensen te oordelen. Staat uw en mijn naam dan geschreven in het 
Boek des levens? Als mensen die Zijn Koninkrijk mogen ingaan? Als mensen die niet onder Zijn 
oordeel zullen vallen? Zie hier de ernst van Advent. Daar ben je niet zomaar mee klaar. Dat vraagt 
een bezinning die niet beperkt is tot deze vier komende weken. Dit vraagt een ernstig zoeken. En 
als we Hem dan mochten vinden, vraagt dit ook om volharding om Hem nooit meer los te laten.  
Tijdens het schrijven van deze meditatie dacht ik terug aan de dienst van zondag 19 november toen 
wij nadachten over koning Achab. Ja, ook voor deze goddeloze koning was er nog genade. Ook 
voor hem was er nog heil. En wat zag het er goed uit toen hij tot verootmoediging kwam.  
Oprecht, zo mochten we uit Gods Woord geloven. Maar als we verder lezen (volgende hoofdstuk) 
dan komen we tot de schokkende ontdekking dat hij toch weer in grote zonden verviel. Werd hij 
ontmaskerd als een vijand van de Here die naar het profetische woord van Micha niet wilde 
luisteren. Het zaad van het Evangelie schoot wel op in zijn leven maar het kwam niet tot de 
vorming van stevige wortels. En toen het er op aankwam, viel hij alsnog (Mt 13).  
Laat ons dat gezegd zijn. Om ervan te leren. Om door dagelijkse omgang met onze Heiland hele 
diepe wortels te vormen. Zo sterk dat wij bestand zijn tegen de verleidingen van de wereld, de 
duivel en onze eigen begeerten. Dan wordt Kerst een feest. Om naar uit te zien. Maar wel een 
ingetogen feest want hoe snel zijn ook wij te verleiden.  
Advent: een ernstige oefening om alles van Hem te leren verwachten en niet langer te vertrouwen 
op eigen verdiensten of inzichten.  
 
Ds. W. Geerlof 
 
 

GEMEENTEBERICHTEN 

 
Jarigen 
3 dec.: Mevr. J. Kuil-Bastemeijer (G.A. Soetemanweg 57C, 3195TC).  
4 dec.: Mevr. A. van Eck (G.A. Soetemanweg 34G, 3195TD). 
7 dec.: Mevr. J. Noordzij-Boender (Van Beyemontsingel 34, 3195TA) en Dhr. D.P. Pors  
(Ring 479, 3195XJ). 
9 dec.: Mevr. W.F.C. Groenenboom-Lodder (Verheulstr. 14, 3195TJ), Dhr. J. de Ronde Jr. (Dokter 
Wasstr. 22, 3195BE) en Dhr. J.A. Lodder  (Sonneburgh, Groene Kruisweg 373, kamer 8, 3084LM 
Rotterdam). 
12 dec.: Mevr. A. Berkhout-Koole (Uiterdijk 165, 3195GL). 
13 dec.: Mevr. J. Berkelaar-de Graaf (Uiterdijk 68, 3195GK). 
17 dec.: Dhr. P.C. van der Horst Sr. (Burg. Beyenstr. 75, 3195RB) en Mevr. M.L. Pons (Ring 64, 
3195XN).  
21 dec.: Mevr. J.G. van der Tak-Hordijk (Sonneburgh). 
22 dec.: Dhr. C. Kooij (Ring 119, 3195XD). 
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar! 
 
‘Ik weet aan wie ik mij vertrouwe, 
 al wisselen ook dag en nacht. 
 Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
 Hij feilt niet, die uw heil verwacht.’ 
                                           Gez. 390: 3a 
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Jubilea 
Op 14 december zijn Dhr. B. de Graaf en Mevr. J. de Graaf-Ketting (Lekkerkerkstraat 14, 
3195RG) 50 jaar getrouwd. 
Op 20 december zijn Dhr. A. van der Griend en Mevr. M. van der Griend-Zwartbol (Burg. van 
Esstr. 223, 3195AE) 50 jaar getrouwd. 
Eveneens op 20 december zijn Dhr. H.M. Kruithof en Mevr. T. Kruithof-Roobol (Nieuwedijk 32, 
3195GE) 40 jaar getrouwd. 
 
Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en Gods zegen op uw verdere levenspad! 
 
Bloemen 
Op 19 november gingen de bloemen als groet van de gemeente naar: 
mevrouw Ank Verheij-Verschoor, Ring 294 en  
de heer Johan Verberne, Verheulstraat 82.   
Op 26 november gingen de bloemen als groet van de gemeente naar: 
de heer Aart Buitendijk, Vrijlandtstraat 104 en 
mevrouw Jany Keemink-Koster, Burg. van Esstraat 164.   
 
Verpleeghuizen 
Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg  De Breede Vliet 
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam  Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet 
Mevr. H.C. Noordzij, 5B kamer 80                          Dhr. S. Moret, afd. Kievit                  
Mevr. F.C.W. de Reus-Kwak, 3A kamer 120  
Mevr. M. ’t Hart-van der Steen, 2A kamer 20 Het Zonnehuis 
Mevr. J. Roukema-Grinwis, 4C kamer 10  Dillenburgsingel 5, 3136 EA Vlaardingen 
Mevr. B. H. Meulenbelt-Noordijk, 2C kamer 100 Dhr. R. van Hoog 
Dhr. A.H. Kegel, 4B kamer 110  
Mevr. A. van Luijk, 5C kamer 30   Woonzorgcentrum Oranjehof 
Mevr. J. van der Tak-Hordijk, 2B kamer 60  Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam 
Dhr. M. van der Tak     Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven 
Mevr. L.M. Molendijk-Aalbers, 5B kamer 100      
       Laurens Intermezzo Zuid 
Marnix Revalidatiecentrum     Motorstraat 110, 3083AP Rotterdam 
Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen   Mevr. B. van der Steenhoven-Verschoor 
Mevr. T.A. Bekker-Riethoff     
 
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!  
 
Mevr. H. Verheij-Verschoor is vanuit Sonneburgh overgeplaatst naar een tehuis in Den Haag. 
 
Wij leven mee 
Dan mogen we beginnen met danken.  
De heer A. Buitendijk (Vrijlandtstraat) mocht thuiskomen uit Ikazia om daar verder te revalideren. 
Dat geldt ook voor mevrouw B. van der Steenhoven-Verschoor (Pastoriedijk). Zij gaat revalideren 
in Laurens Intermezzo (Motorstraat).  
Ik vraag uw voorbeden voor de heer J. van Opstal (G.A. Soetemanweg) en de heer A. Kruidenier 
(Sonneburgh, Groene Kruisweg 141). Beide heren zijn ernstig ziek.     
Bidden we ook voor de rouwdragenden onder ons. Afgelopen zondag, de laatste zondag van het 
kerkelijke jaar, kwamen alle pijnlijke herinneringen weer boven toen we hen gedachten die ons 
zijn ontvallen het afgelopen kerkelijke jaar.  
Vergeten wij dan ook niet de gemeenteleden die in de tehuizen verder verblijven en zij die het 
thuis moeilijk hebben. Daar komt nu ook mevrouw L.M. Molendijk-Aalbers bij 
(Deijffelbroekseweg 25). Zij is deze afgelopen week overgebracht naar Sonneburgh (5B, kamer 
100).  
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Viering Heilig Avondmaal 
Op zondag 3 december, Eerste Adventszondag, mogen we in onze gemeente het Heilig Avondmaal 
vieren. Op zondag 26 november zal er in de dienst aandacht zijn om ons daarop voor te bereiden. 
Laten we ons onderzoeken zodat we met vrijmoedigheid en waardig kunnen deelnemen:  
-  Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de 
volle vreugde van het leven met de Here ontneem?  
-  Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen door het lijden en 
sterven van Jezus Christus, Zijn Zoon, onze Here? 
-  Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? 
 
Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons 
kan scheiden van de liefde van Christus, onze Here. Zo nodigt Christus u aan Zijn tafel en mag u 
zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn.   
 
Ik heb het u al eerder geschreven. Als u niet in staat bent om naar de kerk te komen op deze 
zondag, zijn wij gaarne bereid om na de dienst bij u te komen om u thuis in de gelegenheid te 
stellen deel te nemen aan deze tekenen van brood en wijn. Als u mij tijdig hierover belt, dan 
komen wij bij u thuis!  
 
Giften 
Ik mocht op huisbezoek twee giften in ontvangst nemen voor onze kerk : 10 en 50 euro.  
Hiervoor hartelijk dank. 
 
Bijbelkring  
Op donderdag 14 december  2017 begint de Bijbelkring in de consistorie om 20.00 uur. 
Wij gaan het hebben over Abraham, de zwervende Arameeër. 
 
Tekst om over na te denken 
Voor bij de meditatie:  
‘Wij geloven, dat de Heilige Geest om ons de ware kennis van deze grote verborgenheid te doen 
verkrijgen, in onze harten een waar geloof ontsteekt, dat Christus met al Zijn verdiensten omhelst, 
Hem zich toe-eigent, en niets meer buiten Hem zoekt”.  
 
Uit de Belijdenisgeschriften: Begin artikel 22 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.    
 
Ds. W. Geerlof 
 
Kerstgroet 
Onderstaande gemeenteleden, die buiten Pernis wonen, zouden het fijn vinden om kerstkaarten te 
ontvangen. Wilt u ook aan hen denken? 

- Aarlien Bekker, Oost-Havendijk 36, 3241LK Middelharnis 
- Marije Berkhout, Marrewijkpad 2, 3201PK Spijkenisse 
- Johan Groeneweg, Maraboehoek 2-16, 3201PG Spijkenisse 
- Richard Roobol, Buitenhof 61, 3162WG Rhoon. 
- Ton den Uijl, afd. Amethist, Keyenburg 155, 3085KA .Rotterdam 

 
 
 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
AGENDA   
Dinsdag 12 december Kerkrentmeesters  Consistoriekamer 19.30 uur 
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KERKENRAADSVERGADERING 
Verkort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 19 september 2017 
 
Welkom en opening. 
Assessor ouderling B. Ruizeveld de Winter heet een ieder van harte welkom en geeft het woord 
aan diaken T. v.d. Kuil. Deze leest Mattheus 5: 17 – 26 en we zingen Psalm 119: 1 en 40, waarna 
voorgegaan wordt in gebed. 
 
Toerusting door ds. W. Geerlof. 
Ds. W. Geerlof leest Hebreeën 8 (NBV). 
Wat zijn sacramenten? Dit zijn heilige, zichtbare tekenen en zegels, door God ingesteld, om ons 
door het gebruik daarvan de belofte van het Evangelie des te beter te doen verstaan en die voor ons 
te verzegelen, namelijk dat Hij op grond van het enige offer van Christus, aan het kruis volbracht, 
uit genade vergeving van zonden en het eeuwige leven schenkt. Christus heeft twee sacramenten in 
het Nieuwe Testament ingesteld; de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. De toerusting wordt 
afgesloten  
met het zingen van gezang 356 uit de oude bundel. 
 
Notulen- en besluitenlijst. 
De notulen van de kerkenraadsvergaderingen van 13 juni en 6 juli worden behandeld. Er zijn 
enkele op- en aanmerkingen. De notulen en besluitenlijsten worden onder dankzegging aan de 
notulist vastgesteld. 
 
Correspondentie, ingekomen en uitgegane post. 
Deze wordt behandeld zoals voorgesteld door het moderamen 
 
Nabespreking gesprek 29 augustus jl. met de Eben-Haëzerkerk. 
Er is verschil in geloof belijden of geloof beleven. De Apostolische Geloofsbelijdenis is nog steeds 
leidende voor beiden. De discussie wordt hiermee afgerond en we gaan op dezelfde voet verder 
met de samenwerking. Volgende gezamenlijke Moderamenvergadering  is D.V. 28 november a.s.  
 
Rooster van aftreden. 
Consistorie: 
Ouderlingen B. Koert, B. Ruizeveld de Winter en P. Boekholt – Rep zijn niet herkiesbaar. 
College van kerkrentmeesters: 
Ouderling-kerkrentmeester L.J. Hoogwerf is herkiesbaar voor een periode van twee jaar als 
kerkrentmeester,  
ouderling-kerkrentmeester J. Sekeris stelt zich herkiesbaar voor een periode van vier jaar,  
ouderling-kerkrentmeester A. Pons stelt zich niet herkiesbaar, echter blijft zij in het ambt totdat er 
vervanging is met een maximum van zes maanden. 
Diaconie: 
Diaken H. van der Stoep stelt zich herkiesbaar voor een periode van twee jaar. 
 
De heer L. Meijboom wordt door de Kerkenraad benoemd in het ambt van ouderling en de heer 
J.J. Hollaar als kerkrentmeester. De bevestiging zal plaatsvinden in de dienst van D.V. 29 oktober 
2017. 
 
De diaconie meldt dat mevrouw A.S. Keemink bereid is gevonden een benoeming als Diaken in 
overweging te nemen.  
 
Gemeenteochtend 15 oktober 2017. 
Op de agenda staan de volgende punten: 
De samenwerking met de Eben-Haëzerkerk / Aankondiging van de Commissie kerkelijke 
gebouwen / Vacatures en Pastoraat. 
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Mededelingen. 

o Een aantal gemeenteleden heeft zich aangesloten bij de rouwgroep van ds. C. Bartelink. 
o De Diaconie geeft informatie betreffende de Roemenië-reis en de workshop van Samen010 

in de Pauluskerk 
o 4 september jl. was de eerste samenkomst van de Commissie Kerkelijke gebouwen, welke 

is samengesteld uit kerkenraads- en gemeenteleden. Er is informatie verstrekt over de 
kerkelijke gebouwen voor nu en de toekomst. Volgende vergadering worden meer concrete 
plannen/voorstellen opgesteld. 

o Op last van de brandweer moeten er aanpassingen gedaan worden aan het brandsysteem en 
–melders. 

o Tijdens Opening Winterwerk en Dankstond zingt kinderkoor “Timotheüs”, met Kerst het 
“Projectkoor”, met Pasen “Voices”, op 3 juni 2018 “the Messengers” en het “Christelijk 
Mannenkoor Rotterdam Zuid” zingt in de dienst van 4 november 2018. 

o Vanaf Opening Winterwerk drinken we koffie na elke zondagse dienst. Er zijn dames 
bereid gevonden dit te verzorgen.  

o Diverse mensen van verschillende kerken stappen uit de interkerkelijke 
Evangelisatiecommissie. De kans bestaat dat de commissie stopt. 

o De gezamenlijke dienst ter gelegenheid van Opening Winterwerk wordt in de Hervormde 
Kerk gehouden en afgesloten met een hapje en een drankje na de koffie. 

o Ds. W. Geerlof heeft gedurende zijn studieverlof het boek “Christelijke dogmatiek” 
bestudeerd, alsmede het werkboek welke erbij hoort. Het boek beschrijft de geloofsleer van 
de kerk. 

 
Sluiting. 
De voorzitter dankt een ieder voor de aanwezigheid, waarna ds. W. Geerlof de vergadering voor- 
gaat in dankgebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit met een wel thuis om 21.20 uur.  
 
Arie den Ouden, scriba. 
 
Verslag Gemeente-ochtend 
Kort verslag van de Gemeente-ochtend gehouden op zondag 15 oktober 2017 vanaf 11.00 uur in de 
kerk met als Thema: Eerlijk kijken naar de toekomst. 
 
Assessor ouderling B. Ruizeveld de Winter verwelkomt de ong. 60 aanwezigen en opent de 
gemeenteochtend met het lezen van een gedeelte uit Deuteronomium 32:  
Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels 
uitspreidt en zijn jongen daarop draagt. 
Zo heeft de HEER zijn volk geleid. Het is dus met vertrouwen dat wij naar de toekomst mogen 
kijken. 
 
Ambtsdragers 
De verwachte situatie van het aantal ambtsdragers in de komende tijd is als volgt: 
Ambtsdragers   2017 2018 (officieel) 
Ouderlingen   4 1 5 
Diakenen   4 5 5 
Ouderling-kerkrentmeesters 4 2 6 
Kerkrentmeesters  2 3 
 
Dit betekent dat er nog maar één ouderling zal zijn, echter zijn functie wordt die van praeses van 
de kerkenraad, zodat alleen ds. W. Geerlof overblijft voor het pastoraat.  
De vraag is wat men vindt van het ambt van ouderling en waarom zijn daar altijd vacatures. Ds. W. 
Geerlof zegt dat een ouderling een goede begeleiding krijgt en vraagt de gemeente om een reactie. 
Opgemerkt wordt dat men geschrokken is van de nieuwe situatie, maar door de hoge leeftijd van 
veel kerkgangers is het moeilijk om je ergens voor in te zetten.  
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Het is erg bedroevend dat er ook niet meer jonge mensen beschikbaar zijn. Ook opgemerkt wordt 
dat we nu achter de feiten aan lopen, de tijden zijn veranderd en we moeten op zoek gaan naar een 
andere formule, het huidige loslaten en gaan praten over de toekomst, wellicht gaan werken met 
commissies.  
 
Beleving van erediensten en pastoraat 
De beleving van de erediensten en het pastoraat: wat vinden wij belangrijk, wat betekent 
gemeente-zijn en wat voor een gemeente zijn wij? Gememoreerd wordt dat wij een confessionele 
gemeente zijn, waarbij Schrift en belijdenis een belangrijke plaats innemen. Opgemerkt wordt dat 
de diensten zwaar en niet spontaan zijn. Tevens wordt aangegeven dat we het “confessioneel” zijn 
niet zo zwart-wit moeten zien. De Heidelbergse Catechismus is nog steeds te gebruiken en is 
waardevol. De diensten moeten misschien meer aangepast worden aan de taal van vandaag, er 
moet meer blijheid zijn bij de beleving van de dienst. 
 
Kosters 
Nu één van de kosters gaat stoppen is er een vacature ontstaan die wordt voorgelegd aan de 
gemeente.  
 
Commissie Kerkelijke gebouwen 
J. Sekeris geeft een korte terugblik betreffende Rehoboth, vanaf 9 maart 2011 tot heden. 
Het College van Kerkrentmeesters heeft in juni 2017 een discussienota aan de kerkenraad 
voorgelegd over “Hoe nu verder met de kerkelijke gebouwen zijnde: het kerkgebouw, de pastorie 
en Rehoboth”. We hebben geld en stenen, maar hebben we straks nog een kerkelijke gemeente?  
We kunnen alle kanten op:  
-Verkoop pastorie, kerkgebouw of Rehoboth. 
-Rehoboth verbouwen tot kerkelijk centrum, iets anders huren voor enkele jaren voor opvang van 
activiteiten uit Rehoboth.  
-Het kerkgebouw aanpassen conform de plannen uit 2011.  
-De pastorie ontruimen en gebruiken voor kerkelijke activiteiten. 
De kerkenraad heeft het besluit genomen tot instelling van de Commissie Kerkelijke Gebouwen 
waarin vier vertegenwoordigers uit de kerkenraad en zes gemeenteleden zitting hebben. De 
doelstelling is: van gedachten te wisselen en advisering aan het College van Kerkrentmeesters / 
Kerkenraad. De eerste vergadering is inmiddels geweest.  
Gevraagd wordt of de commissie wel genoeg tijd krijgt voordat Rehoboth wordt verkocht. 
Geantwoord wordt dat de intentie er is om Rehoboth te verkopen, maar dat moet wel voorgelegd 
worden aan de kerkenraad en de gemeente.  
Ook gevraagd wordt of de keuze grotendeels wordt bepaald door de commissie, tevens de vraag 
naar een verslag van de eerste bijeenkomst. Het antwoord is dat de uitkomst van de commissie aan 
het College van Kerkrentmeesters / Kerkenraad adviserend is en dat de eerste bijeenkomst een 
oriënterend gesprek was waarvan geen verslag wordt gemaakt. Van de volgende bijeenkomsten zal 
wel een verslag gemaakt worden.  
 
Samenwerking met andere kerken 
Wat de gezamenlijke diensten betreft blijft dat zoals het nu is. De kerkenraad heeft eind augustus 
met de kerkenraad van de Eben-Haëzerkerk gesproken over enkele verschillen van inzicht en deze 
uitgepraat. Tevens is er meegedeeld dat samengaan of fuseren tot najaar 2020 niet op de agenda 
komt van de Hervormde Gemeente.  
Alle andere samenwerking met de andere kerken blijft gewoon doorgaan: 
Roemenië-reis en -acties, zendingswerk, Thuisfrontteam, Voedselbank, Budgetmaatjes, bezoeken 
van de Classis, Vormingsavonden, Bijbelquiz en Jeugdactiviteiten zoals TOK, Reflex en Rock 
Solid etc. 
De Interkerkelijke Evangelisatiecommissie gaat wel stoppen. 
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Wat verder ter tafel komt  
Niemand maakt hier gebruik van. 
 
Sluiting 
Als slotlied wordt gezongen: Gezang 474: 1 en 2 uit het oude liedboek, waarna ds. W. Geerlof ons 
voorgaat in dankgebed.  
 
Arie den Ouden, scriba 
 
 
Benoeming 
Door de Kerkenraad is tijdens haar vergadering van 14 november jl. zuster A.S. Keemink,  
Burg van Esstraat 164 benoemd in het ambt van diaken.  
In uw voorbede aanbevolen. 
 
Ouderling met speciale opdracht 
Zoals u al diverse malen gelezen heeft in Kerkklanken, of gehoord tijdens de gemeentemorgen, heeft 
de Kerkenraad niet alleen nu, maar zeer zeker na 21 januari 2018 een tekort aan ouderlingen. Tijdens 
de laatste kerkenraadsvergadering van 14 november is besloten de gemeente (dus U!) te vragen of 
er oud-ouderlingen / oud-diakenen / oud-kerkrentmeesters of gemeenteleden zijn die b.v. tijdens een 
rouw- of trouwdienst dienst willen doen.  
U wordt dus: Ouderling met speciale opdracht, met dien verstande dat u geen vergaderingen 
behoeft te bezoeken, maar waar wel bij speciale gelegenheden een beroep op gedaan kan worden. U 
staat er niet alleen voor, want er zijn ook twee kerkenraadsleden die beschikbaar zijn voor deze taak, 
maar ook die hebben wel eens andere verplichtingen. 
Voor informatie over bovenstaande en wat er van u verwacht wordt tijdens zo’n dienst, kunt u 
contact opnemen met ds. Geerlof (010-4161724) of Leen Meijboom (010-4381992). 
Namens de Kerkenraad, 
Arie den Ouden, scriba 
 
Agenda 2018 
In de kerkenraadskamer hangt vanaf 1 december de nieuwe vergaderkalender van 2018. 
Deze werd altijd door onze koster Cor van der Stoep aan het begin van het jaar ingevuld, maar dat 
moet nu iedereen zelf doen. 
Dus hierbij het verzoek aan alle instanties die gebruik maken van de consistorie of koffieruimte in 
de kerk, deze vroegtijdig in te vullen. Dit om dubbele boekingen te voorkomen.  
En voor de drie kosters nu is dat ook makkelijk om te weten of de koffieruimte 
eventueel  verwarmd moet worden. 
 
Arie den Ouden, scriba 
 
 
 

DIACONIE 
 
Collecte Heilig Avondmaal 3 december: Operatie Mobilisatie  
Kees-Jan en Lianne Koster wonen, samen met hun kinderen Jonathan, Ezra en Benjamin, sinds 
2011 in Birmingham. Hier werken zij met OM Lifehope, Kees-Jan als kinderwerker Lianne als 
boekhouder, in het Kids ‘n’ Things-team. Het Kids ‘n’Things-team verzorgt creatieve 
programma’s over de Christelijke feesten (zoals Kerst en Pasen) in scholen. Daarnaast worden 
Holiday Clubs (vakantiebijbelweken) gehouden met kerken verspreid over heel Engeland. Jaarlijks 
worden vele duizenden kinderen bereikt met het Evangelie!  
De Diaconie beveelt deze collecte van harte aan! 
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Kerstattenties 2017 
Op zondag 17 december zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de kerstattenties. Ook dit jaar 
wil de diaconie in de dagen voor Kerst speciale aandacht schenken aan ouderen en zieken in onze 
gemeente. Door een groet in de vorm van een kerstattentie willen wij laten blijken dat juist in deze 
dagen het belangrijk is om zich met elkaar verbonden te voelen. Op deze manier willen we ook de 
blijdschap over de komst van onze Heiland, Jezus Christus, samen delen.  
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
Opbrengsten diaconiecollectes september en oktober 2017 
September:      Oktober: 
10-9    € 140,70     08-10   € 157,85 
17-9    € 112,25     15-10   € 204,99 
17-9    € 225,10 (Viering Heilig Avondmaal) 22-10   € 173,85 
24-9    € 224,35     29-10   € 150,80 
Totaal € 702,40     Totaal  € 687,49 
 
Giftenverantwoording 
Via diaken H. van der Stoep 2x € 20,00 voor de boodschappenactie. 
Via de collectezak € 10,00 voor de boodschappenactie. 
Hartelijk dank! 
 
 
 

HERVORMDE VROUWENDIENST 

 
H.V.D. bloemendienst 
Verantwoording giften over de maanden oktober/november 2017. 
Ontvangen via Mevrouw J. Boele         1x €5,- en 1x €10,- 
                        De heer L. Lodder            1x €10,- 
                        Mevrouw W. de Ronde   1x €5,- en 1x €10,- 
Zelf heb ik ontvangen                              1 x €20,- 
Alle gevers en/of geefsters ook deze keer weer hartelijk dank 
  
Hierbij wil ik tevens de dames uitnodigen voor het afdragen van de opgehaalde donaties.  
Ik verzoek u deze af te dragen op woensdag 6 december tussen 14.00 en 17.00 uur bij mij thuis. 
(Uiterdijk 187). 
Aukje Koole 
  
H.V.G. “Wees een zegen” 
Donderdag 7 december is ons Sinterklaas avondje, wilt u allen een pakje van ongeveer 5 euro met 
gedichtje meebrengen. 
Op dinsdag 19 december vieren wij ons kerstfeest in de benedenzaal van gebouw Rehoboth, 
aanvang 12.00 uur. 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
Jopie Jansen-van Bennekum. 
 
Sociëteit voor ouderen 
Woensdag 6 december houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van Esstraat 
46. Aanvang 14.00 uur. 
Dinsdag 19 december vieren we samen met de H.V.G. “Wees een zegen” en de P.C.O.B. het 
kerstfeest in de benedenzaal van Rehoboth. Aanvang 12.00 uur. 
Voor contact Hannie Groeneweg 010-4380646 of  Carola Vink 010-4168978. 
Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters. 
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JEUGDWERK 

 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 3 december,  Zondagsschool  
10 en 17 december  Vertrek vanuit de kerkdienst  
 

Maandag 4 december, Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
11 en 18 december  Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Vrijdag 8 december  TOK   Rehoboth 17.32 uur (inloop 17.15 uur) 
    Dickens 
 

Zaterdag 9 december Dickens  Dorpsplein       

 

Zondag 10 december Reflex   De Heuvel  19.00 uur    

Vrijdag 22 december Rock Solid  JVR   19.32 uur (inloop 19.15 uur)    
    Kerst  
 
Verslag TOK  
Op 3  november vond ‘Itokia’ plaats. De naam is een samentrekking van de woorden Italia en 
TOK. U mag raden wat het landenthema deze avond was. Tip: het was geen Spanje. Leest u vooral 
door: de oplossing van dit raadsel wordt u snel gegeven.   
 
Marco Polo was een Italiaan. TOK is, figuurlijk dan, in de voetsporen van deze koopman gestapt 
en volgt het aankomend seizoen daarom gerechten die hij is tegengekomen op de Zijderoute. Deze 
avond begonnen we met Polo’s thuishaven Italië. Een prachtig land met azuurblauwe meren, 
schitterende natuurparken en een aaneenrijging van culturele hoogtepunten. Een land waar wij 
Nederlanders ons mee kunnen identificeren: Italië gaat ook niet naar het WK voetbal.  
Maar gelukkig voor de Italianen kunnen ze hun leed een plekje geven aan één van de vele terrasjes 
waar ze heerlijke chardonnay’s kunnen wegtikken onder het genot van een heerlijke tagliata of rijk 
opgemaakte pizza. En zo heeft ook TOK de Oranje teleurstelling deze avond therapeutisch kunnen 
verwerken door traditioneel Italiaans te koken.  
 
Op het menu stonden onder meer risotto, spaghetti, ravioli, minestronesoep, insalata, groene pesto, 
lasagne en natuurlijk pizza. Het maken van pizzadeeg bleek in de praktijk vrij lastig voor onze 
Tokkers. De handleiding was in het Italiaans en dat leidde tot pizzadeeg zo droog als Sinterklaas 
zijn baard. U kunt zaterdag 2 december in het buurthuis voelen hoe droog het deeg geweest moet 
zijn. Uiteindelijk is dit probleem opgelost met behulp van ‘Google translate’. Nog een klein 
smetpuntje op de avond was dat het maken van de risotto langer duurde dan verwacht. Véél langer! 
Naar een oorzaak wordt nog steeds gezocht. ‘Pizza il Tokko’ bleek een regelrechte topper te zijn. 
Het schijnt dat Banibo geïnteresseerd is in dit geheime recept. De kans dat deze pizza daar op de 
bestellijst verschijnt is nihil; het recept is immers geheim. Aan de andere kant en speciaal voor 
sponsoren: voor geld is veel te koop.  
 
Zoals zo vaak bij TOK konden de borden na het eten weer schoon de kast in zonder te hebben 
afgewassen. Mocht u het idee hebben bij een volgende activiteit in de JVR dat de borden plakkerig 
aanvoelen en dat dat aan u ligt, twijfel dan niet aan uw eigen gevoel, daar is niks mis mee. Het is 
goed uw eigen gevoel serieus te nemen.  
 
Het volgende thema op 29 november is ‘Sint Pannekoek’ zonder de ‘n’. Heeft niets met de 
Zijderoute te maken, maar Marco Polo deed ook wel eens een uitstapje. Let op: Zusjes, broertjes, 
vaders, moeders, opa’s, oma’s zijn dan allen welkom!   
Tot Tok! 
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OVERIGE MEDEDELINGEN 

 
*** Bedankjes *** 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties die wij hebben mogen ontvangen 
voor onze 60-jarige huwelijksdag.  
Mede dankzij u hebben we een paar schitterende weken beleefd met veel kaarten, bloemen, 
attenties enz. 
Bas en Ma Kruidenier-Zevenbergen 
 
Inleveren kopij drukwerk Kerst 2017 
In verband met de grote hoeveelheid drukwerk  t.b.v. de diverse kerstvieringen verzoeken wij u om 
uw kopij vroegtijdig bij ons in te leveren, liefst vóór 9 december.  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groet,  
Nies Koopman, Joop Haak en Henk Verhagen 
 
Kerstzanguurtje  
Op donderdag 21 december  zal er een kerstzanguurtje zijn in het Buurthuis / Huis van de wijk, op 
initiatief van het Ouderenkoor, in samenwerking met Welzijn Pernis. 
In de aanloop naar Kerstmis horen wij overal muziek, in winkels en op pleinen, via radio en 
televisie.  Tijdens het kerstzanguurtje kan iedereen zelf komen zingen. Er zal koorzang zijn, maar 
met name ook veel samenzang. Het koor zal een aantal bekende en nieuwe advent- en 
kerstliederen zingen en met elkaar zullen wij bekende kerstliederen zingen.  
U wordt allen van harte uitgenodigd om er met elkaar een sfeervol zanguurtje van te maken om zo 
geïnspireerd de kerstdagen in te gaan.  
Van harte welkom en tot ziens op donderdagmiddag 21 december  

     in het Buurthuis / Huis van de wijk, Ring 15, Pernis.  
       Aanvang: 14.30 uur. 

Leden en bestuur van het Ouderenkoor.   
 
 
Dwalen door verhalen 
Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteert Dwalen door verhalen, een boek om aan de hand 
van de Bijbel in gesprek te gaan met mensen met geheugenproblemen. Het boek roept 
herinneringen op aan alledaagse momenten van vroeger en nu, met behulp van bijbelverhalen. 
 
Twintig thema’s uit het dagelijks leven worden verbeeld in prenten, met op de pagina daarnaast 
een bijpassend bijbelverhaal en gespreksvragen. ‘Op die manier helpt Dwalen door verhalen om in 
gesprek te raken van hart tot hart,’ zegt beeldend kunstenares Hadewey Buitenwerf uit Krimpen 
aan den IJssel, die het boek schreef en illustreerde. Ze droeg het boek op aan haar moeder, die op 
latere leeftijd vergeetachtig en dement werd. ‘Een dieper gesprek voeren is dan gewoon lastig’, 
vervolgt ze. ‘Hoe kom je net dat laagje dieper, hoe kom je bij het gevoel? Vaak liggen daar zoveel 
bijzondere ervaringen opgeslagen. Met dit boek kun je dat samen opdiepen. Dat verbindt.’ 
 
Onderwerpen 
In Dwalen door verhalen worden thema’s als eten, verzorging, liefde, eenzaamheid en piekeren 
gekoppeld aan bijbelverhalen, die veel ouderen al van jongs af kennen. Zo is het bezoek dat 
Abraham en Sara kregen – een verhaal uit Genesis – een opstapje voor een gesprek over visite. Het 
verhaal over Jozef en Maria die Jezus kwijt raken, geeft de aanzet om te praten over ongerustheid. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
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Bazaa R ommelmarkt 
 

Zaterdag 25 augustus 2018 
wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden 

 
 

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of  
goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 
 
 

  Dhr. C. v.d. Berg    tel.: 8419690 
  Dhr. B. van Dijk    tel.: 4163319 

 
 

De vaste ophaaldag is maandag van  9.30 tot 12.00 uur  
 
U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur 

 
Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur 

 
Spaart u mee met ons ? 

 

Douwe Egbertsbonnen 
 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 
 

Inleveren bij: 
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, 

tel.: 4160563 



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis       http://www.hervormdpernis.nl 
                               e-mail: kerkburo@hervormdpernis.nl 
 
Predikant   : ds. W. Geerlof, Ring 21, 3195 XB Pernis        416 17 24 
e-mail    : wgeerlof@xs4all.nl 
Scriba    : dhr A.den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis    438 51 98 / 06 139 750 63 
 
Kerkgebouw   : Ring 1, 3195  XB Pernis           472 27 59 
   
Kosters    : dhr. C. Hoogwerf                      438 48 25 / 06 416 296 51
    : dhr. H.J. Verheij          295 01 15 / 06 212 383 39 
    : dhr. G.C. Vogel          416 72 51 / 06 126 619 72 
__________________________________________________________________________________ 
 
College van Kerkrentmeesters 
Secretaris   : dhr J.J. Hollaar, Pastoriedijk 230, 3195 HL Pernis           438 50 46 
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis       416 43 44 
INGrek.nr   : NL66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr   : NL84 RABO 0353 2025 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis  
Collectebonnen : NL24 RABO 0353 2572 30 t.n.v. Herv. Gem. Pernis  (€ 25,50 per vel) 

     
 
Diaconie 
Secretaris   : dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis         438 83 60       
Penningmeester : dhr. R.v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis     472 03 52 
Bankrek.nr   : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis 
Kerktelefoon   : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis       848 70 14 
Kerkauto   : dhr J.H. Koole, Uiterdijk 187, 3195 GL Pernis       438 34 50  
  
Zending 
Secretaresse      : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis      438 44 46 
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis 
      o.v.v. Zendingscommissie 
 
Gebouw “Rehoboth”             416 41 25 
Inlichtingen   : dhr H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis                 295 01 15 
 
Bovenzaal “Rehoboth”            416 41 25 
Secretaresse   : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17 
Sleuteladres   : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis       438 51 33 
 
J.V.R. “Margriet” 
Sleuteladres   : dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis       438 48 25 
Bij afwezigheid : dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis       416 72 51 
 
Kerkklanken           
Redactie : mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis     416 90 28                                                                                                                    
e-mail    : kerkklanken@hervormdpernis.nl 
 
Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis     216 01 07 
Abonnementsprijs € 12,50  Bankrekeningnummer NL82 RABO 0353 2673 41   
 
Overige adressen vindt u in de Wegwijzer. 


