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KERKDIENSTEN

Zondag 23 november 2014 — Laatste zondag Kerkelijk Jaar
09.30 uur : Ds. S.A. van de Graaf-Leentfaar - Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst en afkondiging Organist

dhr. J. Sekeris dhr. W.A. Ketting
Commissie van ontvangst: mevr. A.S. Keemink / mevr. I. Koert-Wemelsfelder
Collecten : Diaconie / Kerkrentmeesters

Kerkauto : dhr. G. van Hilten, tel. 438 51 33

Oppasdienst : Ineke Koert en Hanneke Verschoor
Zondagsschool: Petra Sekeris

Zondag 30 november 2014 - 1° Advent

09.30 uur : Ds. Th. Wegman te ’s-Gravenhage - Viering Heilig Avondmaal
18.30 uur : Ds. W.P. van der Hoeven te Krimpen aan den 1Jssel - VVoortzetting en Dankzegging
Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst en afkondiging Organist

Morgendienst: dhr. B. Koert dhr. A. Stortenbeker
Avonddienst : dhr. B. Ruizeveld de Winter dhr. W.A. Ketting
Commissie van ontvangst: mevr. T. van der Steen-den Ouden / mevr. C. Vink-van Tielen
Collecten . Diaconie / Kerkrentmeesters

Kerkauto . dhr. L. Lodder, tel. 438 57 63

Oppasdienst _: Nel van der Stoep en Conni Ruizeveld de Winter
Zondagsschool: Jannette Molendijk

BIJBELROOSTER

zondag 23 november Daniél 12:1-4 Geheimhouding

maandag 24 november Daniél 12:5-13 Eindtijd

dinsdag 25 november Psalm 44:1-17 Vroeger was het beter
woensdag 26 november Psalm 44:18-27 Help!

donderdag 27 november Jesaja 40:1-11 Roepen

vrijdag 28 november Jesaja 40:12-20 Niemand is als God
zaterdag 29 november Jesaja 40:21-31 Leer van de schepping
zondag 30 november Psalm 85 God is rechtvaardig
maandag 1 december 2 Petrus 1:1-11 Inspanningsverplichting
dinsdag 2 december 2 Petrus 1:12-21 Blijf waakzaam

woensdag 3 december 2 Petrus 2:1-10a Zonde blijft niet onbestraft
donderdag 4 december 2 Petrus 2:10b-22 Honden en varkens
vrijdag 5 december 2 Petrus 3:1-9 Geen traagheid, maar geduld
zaterdag 6 december 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid



Meditatie

“Welzalig hij, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn
God, die de hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die TROUW houdt tot in
eeuwigheid” (Psalm 146:5,6)

TROUW
Zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Die zondag wordt ook wel
‘eeuwigheidszondag’ genoemd. In veel kerken worden op die dag de namen genoemd van
gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Namen noemen. Bij herdenken is dat iets
wezenlijks. Immers, een naam is onlosmakelijk verbonden met de vrouw, man, vader, moeder,
oma, opa, met het dierbare familielid, waarvan in het afgelopen jaar afscheid van moest worden
genomen. Namen. Het zijn niet zo maar wat letters achter elkaar. Namen roepen herinneringen op.
Herinneringen aan hen die deel hebben uitgemaakt van het leven, en die nu zo worden gemist.
Namen noemen. Met weemoed wordt teruggedacht aan dierbaren die er niet meer zijn. Het is goed
om stil te staan, om terug te denken aan hen die een lege plaats vormen in het leven. Daarmee
zeggen we: onze dierbaren, we zijn ze niet vergeten!
Moeilijk
Namen noemen, ja, dat is ook moeilijk. Daarom is het goed om stil te staan bij die andere NAAM,
God. We ontmoeten Hem in het lied van David, Psalm 146, alwaar hij God beschrijft als degene
waar hij zijn hulp en troost zoekt en ... vindt. Want troost, daar wordt naar gehunkerd wanneer er
verdriet in het leven komt. David, de dichter van dit lied, verkeert in zulke omstandigheden. In zijn
verdriet zoekt hij heil bij zijn medemensen.
Het is altijd fijn als je dierbaren om je heen hebt, waar je troost kunt vinden. lemand waarbij je
kunt uithuilen. Het lucht op wanneer je weer eens even over hem of haar, die je zo verschrikkelijk
mist, hebt kunnen praten. De praktijk wijst uit dat veel troosters snel afhaken. In het begin zijn ze
er wel. Maar naarmate het overlijden langer geleden is, blijven er steeds minder over.
Troostwoorden veranderen in verwijten: ben je er nu nog niet over heen? Dan stellen mensen
teleur. Dat is ook Davids ervaring. Daarom zegt hij: vertrouw niet op mensen, al zijn het edelen.
Bij hen vind je geen blijvende troost.
Troost
Maar waar vind je dat dan wel, David, waar vind je wel blijvende troost? Bij God de Here, die
hemel en aarde gemaakt heeft. 'Welzalig hij, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft'.
'Welzalig', een ouderwets klinkend woord. Het woordje 'zalig' zit daarin wat 'gelukkig' betekent.
‘Welzalig' betekent: meer dan gelukkig. 'Meer dan gelukkig' ben je, wanneer je de God van Jacob
tot je hulp hebt. En een klein beetje hulp kunnen je wel gebruiken. Niet dat mensen doorgaans
staan te juichen bij het aanvaarden van hulp. Maar wanneer er rouw en gemis in ons leven komt,
zijn we blij dat er iemand naar ons omkijkt. God is het, David getuigt er van, die tot hulp bereid is.
En dan niet voor een beperkte tijd. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid.
Trouw
Tot in eeuwigheid. Altijd dus. Mensen haken af en zijn daarmee doorgaans slechte troosters. Maar
God blijft. Hij blijft trouw aan Zijn belofte. En omdat Hij trouw blijft, kan Hij blijvend geven wat
mensen onmogelijk blijvend kunnen bieden nl. troost en hulp tot in eeuwigheid. Dan ben je
‘welzalig', meer dan gelukkig. Ondanks het verdriet en het gemis. Wie met al z'n moeiten tot deze
God vlucht, vindt hulp, kracht en sterkte. Wie gebogen zijn onder de omstandigheden van het
leven, richt Hij op. Hij houdt staande die het van deze God verwachten.
't Is deze God die door Zijn alvermogen,
't immens heelal heeft voortgebracht;
die genadig uit Zijn woonplaats, de hoge
ziet, wie op Zijn bijstand, Zijn hulp wacht.
En aan ieder die Hem nodig heeft,
TROUW tot in eeuwigheid geeft.
VerTROUW op Hem met geheel uw hart, Hij zal u nabij zijn.

Ds. A.L.A. den Besten
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GEMEENTEBERICHTEN

In memoriam

Op 4 november 2014, 9 dagen voor haar 87e verjaardag, overleed Jansje Lagendijk-Mastenbroek.
Zij woonde de laatste periode van haar leven in 'het Havenlicht'. In haar verliezen haar kinderen,
klein en achterkleinkinderen een zorgzame moeder, schoon-moeder, oma en overgrootmoeder.
Op zaterdag 8 november is de afscheidsdienst gehouden in de aula van de algemene begraafplaats
te Pernis. In deze dienst hebben we Psalm 23 gelezen, het lied van de herder en de schapen. In het
Evangelie heeft Jezus de woorden van dit lied op zichzelf toegepast: “IK ben de goede Herder en
IK zet mijn leven in voor de schapen”. Heel letterlijk heeft de Here Jezus Zijn leven opgeofferd.
Aan het kruis betaalde Hij met Zijn bloed voor de zonde van de wereld, zodat allen die in Hem
geloven vrij tot God mogen gaan in Zijn Koninkrijk, de hemelse heerlijkheid.

Jannie Lagendijk heeft daar van gehoord in haar leven, ze heeft er van gezongen. Moeilijk vond ze
het om er over te praten. God weet wat er in haar omging.

Aansluitend aan de dienst hebben we haar lichaam begraven op de begraafplaats in Pernis.

ds. A.L.A. den Besten

Jarigen
Op 24 nov. Dhr. D.P. Verheij (Ring 397).

Op 25 nov. Dhr. W. ’t Hart (G.A. Soetemanweg 53d).

Op 27 nov. Dhr. L. Beijer Sr. (Burg. van Esstr. 220).

Op 30 nov. Mevr. J. Verschoor-Ketting (G.A. Soetemanweg 44).

Op 1 dec. Dhr. P.J. Speelman (Ozingastr. 15).

Op 4 dec. Mevr. A. van Eck (Ring 59).

Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegebeden!

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Lied 416:1 (Nieuwe liedboek)

Jubilea

Op 25 november zijn Dhr. D.J. Verheij en Mevr. M. Verheij-Barendregt (Labrijnstr. 20)

50 jaar getrouwd.

Op 29 november zijn Dhr. D. Versendaal en Mevr. J. Versendaal-van den lerssel (Pernisser
Molenweg 3) 40 jaar getrouwd.

Beide echtparen van harte gefeliciteerd en Gods zegen op uw verdere levensweg!

Zieken
De heer C. Vink, Uiterdijk 112, verblijft in het Maasstadziekenhuis.
We wensen hem en alle zieken thuis sterkte en Gods nabijheid toe.

Verpleeghuizen

Sonneburgh Laurens De EIf Ranken
Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht
Dhr. A. den Arend Mevr. G. Borst-Borst

Dhr. R. Kleinjan

Mevr. M. Oorebeek-Haak, afd. 3A kamer 020 Bavo Kliniek — Bavo Europoort

Mevr. H.C. Noordzij, afd. 5B kamer 080 Nieuwe Binnenweg 35,3014 GC Rotterdam
Dhr. W. Kirchner

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
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Bloemen

De bloemen gingen op 9 november als groet van de gemeente naar:

De heer W.A. van Gemeren, Pastoriedijk 2 en naar

Mw. W. van Wijnen — Kooij, Het Havenlicht kamer 014.

Op 16 november gingen de bloemen naar:

De familie Boele — van der Steenhoven, G.A. Soetemanweg 67 en naar
Mw. C. Ruizeveld de Winter — van den Vrijhoef, Madroelstraat 6.

Bij de diensten

Zondag 23 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de dienst gedenken wij de
gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan. Juist op deze zondag mogen wij als
gemeente rondom hen gaan staan die in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een
geliefde. Ds. S.A. van de Graaf-Leentfaar zal in deze dienst voorgaan.

Op verzoek van een goede vriendin van een van de overledenen zullen we in de dienst het
onderstaande lied zingen.

In ‘t gedenken van de namen,
Heer, schiet ons gemoed weer vol,
want de liefde van ons samen

Is geen uitgespeelde rol.

Altijd weer dat warme plekje

van verlangen in je hart;

in die stille gloed ontdek je

hoe je denken is verward.

Heer, op velerlei manieren
weegt die lege plek zo zwaar,
is het leven nooit meer vieren,
in "t gemis van hem of haar.
Daarom smeken wij nu samen:
‘Draag ons verder in dit land,
met de ons geliefde namen
ook geschreven in uw hand.’

Waar de weg dan heen mag leiden,
leer ons leven met uw zon,
hemelstralen die bevrijden

door U, Heer, die overwon!

Dan gaan wij weer moedig verder
met hun namen in ons hart,

met vertrouwen op U, Herder,
Trooster van ons aller smart.

Zo gedachten we de namen,
horen daarin ook dé Naam
van Wie zegevierend — amen —
eens verenigt al te saam.
Tekst: ds. A. Westerdijk
Melodie: Wat de toekomst brengen moge

Zondag 30 november, eerste Advent, mogen wij met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Bij het
avondmaal gedenken we het sterven van onze Here Jezus Christus, Hij heeft zichzelf voor ons
gegeven. Na de overwinning op de dood is Hij opgestaan en heeft daarmee onze redding mogelijk
gemaakt. Vanuit dat perspectief mogen we ons in de adventtijd voorbereiden op zijn komst als
Gods Zoon op deze aarde. In de morgendienst zal Ds. Th. Wegman voorgaan.
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U wordt ook hartelijk uitgenodigd voor de avonddienst waarin de voortzetting en dankzegging van
het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden, voorganger is dan Ds. W.P. van der Hoeven.

Goede en gezegende diensten gewenst.

Leen Meijboom.

Interkerkelijke gebedskring.

De Gebedskring komt samen in de Hervormde kerk op vrijdagavond 28 november.
Aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur.

Weet u hartelijk welkom.

Bijbelkring
Op woensdag 3 december vervolgen we onze serie over ‘de ware koning’. We lezen 1 Samuel 17.

Dit is een heel bekend Bijbelverhaal, maar het blijkt dat we van deze bekende verhalen steeds weer
kunnen leren. We komen om 20.00 uur bijeen in de consistorie. ledereen is hartelijk welkom.
Ds. S.A. van de Graaf-Leentfaar

Terugblik Bijbelquiz Pernis 2014

Op donderdag 6 november kwamen 80 mensen bijeen in gebouw de Heuvel aan de Ring voor de
Bijbelquiz. Het was georganiseerd door de drie kerken van Pernis en stond open voor ieder die
mee wilde doen. Fijn om weer in de Heuvel bijeen te komen, een mooie zaal, voor iedereen goed
zicht op de beamer, waarop alle vragen en korte filmpjes verschijnen. Dhr. Willem Huijgen
bediende de knoppen. Mw. Ds. Van de Graaf- Leentfaar verzorgde de presentatie van de avond.
Leuk was dat ze daarbij soms nog net een extra toelichting gaf omdat ze zelf bij de viering van 200
jaar NBG aanwezig was geweest. Daar werd het Onze Vader gebeden, iedere regel in een andere
taal, dat raakt en geeft verbondenheid. Begin oktober is de Bijbel in Gewone Taal uitgekomen.
Sommige vragen hadden daarmee te maken. In deze echte vertaling is een minimaal aantal
woorden gebruikt, zodat iedereen de tekst moet kunnen volgen. Ook wordt er geen beeldspraak in
gebruikt en zijn de zinnen lekker kort. Een Bijbel die meer toegankelijk is voor mensen van deze
tijd: een tip voor de feestdagen! Bij de vragen was het wel lastig om dan aan te geven hoe een
bepaalde, voor veel aanwezigen meer bekend klinkende zin, vertaald zou zijn in de Bijbel in
Gewone Taal (BGT).

Voor veel mensen was deze quiz beter te doen dan die vorig jaar. In het winnende team zaten ook
de drie individuele spelers met de hoogste score, die alle drie ook nog dezelfde achternaam
hadden! Na nog enkele vragen aan hen speciaal ging Dik van der Laan met de wisselbeker voor de
individuele speler naar huis!

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een Bijbelquiz houden op Pernis! Na aftrek van de kosten
voor koffie, thee, en medailles, bleef er nog 68,69 Euro over, dit bedrag is als gift overgemaakt
naar het Nederlands Bijbel Genootschap.

Via de link http://www.mijnalbum.nl/Album=0AAUDGGA#LWWHQ4MK of, eenvoudiger, via
Pernisonline, vindt u talloze foto’s van deze mooie avond, gemaakt door de fotograaf Niko Kok.

Christi Bartelink, predikant (geref.) Eben Haézerkerk Pernis

De eerste preek komt van onszelf!

De eerste preek op zondag komt niet van de dominee maar van onszelf!

Wij prediken een blijde boodschap wanneer wij hen, die wij op weg naar de kerk, in het
kerkportaal of in de kerk ontmoeten, met een vriendelijk “goedemorgen” begroeten.

Wij prediken een boodschap van welkom, wanneer wij een plaats opschuiven in plaats van anderen
te dwingen zich voor ons langs te wringen.


http://www.mijnalbum.nl/Album=OAAUDGGA%23LWWHQ4MK

Wij prediken een boodschap van liefde, wanneer wij ons aan gasten voorstellen en belangstelling
voor hen tonen.

Wij prediken een boodschap van hoop en blijdschap, wanneer wij tijdens de eredienst enthousiast
en welbewust meezingen.

Wij prediken een boodschap over de betekenis die de “Heilige Schrift” voor ons heeft, wanneer
wij onze Bijbel meebrengen en die tijdens de dienst openslaan om mee te lezen.

Wij prediken een boodschap over de macht van het gebed, wanneer wij bewust en geinspireerd
deelnemen aan het gebed.

Wij prediken een boodschap van geloof, wanneer wij niet onverschillig zijn voor de financiéle
belangen van de gemeente.

Wij prediken een boodschap van trouw, als wij ’s zondags niet wegblijven maar onze plaats in de
kerk trouw innemen.

Vele boodschappen worden gepredikt voor de preek begint. Als onze boodschap positief en
consequent is, dan zal de boodschap van de kansel veel gemakkelijker doel treffen.

Ds. Jongejan

OFFICIELE MEDEDELINGEN

AGENDA
Dinsdag 25 november Kerkrentmeesters Consistoriekamer ~ 19.30 uur

ZENDING

Spaardoosjes
De opbrengst van de ingezamelde spaardoosjes op 2 november j.l is € 347,79.

De ZWO commissie wil de gemeente van harte danken voor haar giften.

Giftverantwoording
Ontvangen via mevr. G. VVogels - Eijlander € 20,00 voor de zending.

Nieuws van de familie Koster vanuit het zendingsveld

In Nederland is Sinterklaas weer aangekomen. Hier in Engeland is daar niets van te merken, al
hebben we wel lootjes getrokken voor 5 december! Als Nederlanders onder elkaar vieren we toch
Sinterklaas. De winkels hier liggen echter al vol met kerstartikelen. Kees-Jan is sinds begin
oktober al druk bezig met Kerst. Als Kids 'n' Things team hebben we een nieuwe Kerstshow
geschreven. Dit jaar heet ons programma 'Naughty or Nice?' (Stout of Aardig?). De show begint
met de eerste regels van het lied 'Santa Claus is coming to town', waarin de kerstman een lijst
maakt met kinderen die aardig zijn en cadeautjes krijgen en een lijst met kinderen die stout zijn
geweest en dus geen cadeautjes krijgen. Onze hoofdpersoon Amy vindt dit maar niets, zij zal zelf
wel bepalen wie aardig of stout zijn. Zij zelf doet natuurlijk altijd goed haar best en hoort dus op
de 'aardig’ lijst, haar broer en zus komen op de 'stout' lijst terecht. Maar wat als de cadeautjes
bepalen aan wie ze worden gegeven? Zij hebben een hele andere kijk op het geheel. Amy leert dat
er niemand is die volmaakt is, maar toch krijgen ze cadeautjes.
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Niet omdat ze altijd aardig zijn, maar omdat iemand van ze houdt. En zo is het ook met God. Hij
geeft ons goede dingen, niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat Hij van ons houdt. Amy denkt
dan dat het dan niet uitmaakt hoe ze zich gedraagt, ze krijgt toch wel cadeautjes. Maar als wij
verkeerde dingen doen, worden anderen daar de dupe van. God wilde een oplossing voor alle
verkeerde dingen die gebeuren. Daarom is het Kerstfeest zo belangrijk. We vieren dat God ons een
geschenk gaf, zijn Zoon Jezus. En Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat God de verkeerde dingen
in ons leven kan vergeven. Dit jaar maken we voor het eerst gebruik van ons nieuwe scherm. Kees-
Jan maakt een animatie die het Kerstverhaal in silhouetten verteld. Op dit moment zijn er al 12
shows geboekt, maar we zouden er zeker 20 kunnen doen. Wilt u bidden voor de verdere
voorbereiding de komende twee weken en dat we de show voor zoveel mogelijk kinderen kunnen
opvoeren om ze te vertellen waarom het Kerstfeest zo belangrijk is! Lianne maakt sinds een paar
weken een weekoverzicht dat we op de website plaatsen, neem een kijkje in het leven van een
drukke moeder, boekhouder en zendingswerker op onze website: lifehope.koster.cx

Hartelijke groeten uit Engeland!

Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan
betekenen. (Dietrich Bonhoeffer)

Indien u het werk in Engeland wilt ondersteunen, kunnen giften overgemaakt worden naar
IBAN-rekening NL13 RABO0114 2329 38 t.n.v. Operatie Mobilisatie 0.v.v. Familie Koster.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst 2e extra collecte 2014.

Het college van kerkrentmeesters meldt u met dankbaarheid de opbrengst van de op zondag 9
november gehouden 2e extra collecte 2014. In totaal heeft deze collecte tot op heden € 2.971,40
opgebracht. Een mooi bedrag. Dit bedrag is inclusief de voor- en nagekomen giften die wij via de
bankrekeningen mochten ontvangen.

Het college is u allen zeer erkentelijk voor uw betoonde offervaardigheid. U weet waar we met
z'n allen voor staan. Met vol vertrouwen zien wij de komende extra collecte tegemoet.

Als kerkrentmeesters zijn we dankbaar dat we ons gesteund weten door een gemeente die zijn
verantwoording in financieel opzicht kent.

Namens uw college van kerkrentmeesters,

A. Pons, 2° penningmeester.

Gift

Onder dankzegging aan de gever melden wij u de volgende gift te hebben ontvangen:
Via ds. S.A. van de Graaf — Leentfaar € 20,= bestemd voor de kerk.

Namens het college van kerkrentmeesters,

A. Pons, 2° penningmeester

Opbrengst collecten oktober 2014

5-10 € 114,14 bonnen: € 72,60
12-10 € 200,20 € 95,70
19-10 € 127,55 € 68,00
26-10 € 127,10 € 88,20

€ 568,99 waarvan: 11x € 5- €324,50
Bonnen: € 324,50 7x €10,-
TOTAAL € 893,49 2x € 20,-


http://lifehope.koster.cx/

Opbrengst offerblokken oktober 2014

€ 88,50
Bonnen: € 2590
Totaal € 114,40

DIACONIE

Kerkradio uitzending

Donderdagavond 27 november tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio uitzending.
Liederen van Johannes de Heer, psalmen en gezangen worden afgewisseld door gedichten.
U kunt ons beluisteren via het geluidskanaal van de - Hervormde Kerk -.

De uitzending is ook voor iedereen te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl.
Tijdens de uitzending kunt u bellen met 06-29217072.

Teun en Rien Roobol.

Collecte Heilig Avondmaal : VVoedselbank Pernis

De Voedselbank is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Het is (helaas) een begrip. Een
flink aantal mensen wordt door de VVoedselbank geholpen waardoor hun problemen een beetje
worden verlicht. Daarom wordt de collecte tijdens het Heilig Avondmaal besteed aan de
Voedselbank Pernis. De diaconie beveelt deze collecte aan.

Heilig Avondmaal in het Havenlicht

Op vrijdag 28 november hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren in het Havenlicht.
Voorganger in deze dienst is Ds. C. Bartelink-van den Dool en de dienst begint om 14.30 uur.

De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerstpakketten voor vluchtelingen die in detentie zitten
op het terrein van Rotterdam the Hague Airport. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Wij wensen u een goede maar bovenal een gezegende dienst toe

De diaconie

Boodschappenactie

De actie van de gezamenlijke diaconieén van het inzamelen van boodschappen voor mensen die
het hard nodig hebben was in mei een groot succes. Daarom hebben we besloten deze actie in
december te herhalen.

Wij zouden het fijn vinden als u op 30 november en 7 december weer boodschappen wilt inleveren
voor in de kerk.

In de week na 7 december worden de pakketten weer samengesteld en bezorgd bij die mensen die
met weinig geld moeten rondkomen.

Wij hopen weer op uw medewerking.

De diaconie

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.D. bloemendienst

Verantwoording giften:

Ontvangen via Hannie Groeneweg €5,=

Zelf heb ik ontvangen €5,=

Ook deze keer weer dank aan de gevers en/of geefsters.




Inleveren jaarlijkse donaties

Verzoek aan de dames om de jaarlijkse donaties welke u heeft opgehaald in te komen leveren op:
woensdag 10 december a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur, bij mij thuis (Uiterdijk 187).

Aukje Koole

H.V.G. “Wees een zegen”

Donderdag 4 december is ons Sinterklaas avondje, wilt u allen een pakje met gedichtje van
ongeveer 5 euro meebrengen om er zo een gezellige avond van te maken.

Onze kerstviering hopen we te houden op 18 december.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Jopie Jansen-van Bennekum.

Sociéteit voor ouderen

Woensdag 3 december houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van Esstraat
46. Aanvang 14.00 uur. U bent allemaal van harte welkom.

Met vriendelijke groet, namens de leidsters, Hannie Groeneweg-van der Steen

JEUGDWERK
Jeugdactiviteit
Zondag 23 november Zondagsschool
en 30 november Vertrek vanuit de kerkdienst
Maandag 24 november Zondagsschoolkoor “Timotheis”
en 1 december Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur
Maandag 24 november Christelijk koor “Revival”
en 1 december Bovenzaal Rehoboth 19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

ZONDAGSSCHOOL Hervormde Gemeente Pernis

Zoals u de afgelopen jaren van ons gewend bent, willen wij ook dit jaar onze jaarlijkse collecte
houden in de week van 17 november t/m 22 november 2014.

Zoals elk jaar hopen wij ook nu weer op uw financiéle steun te kunnen rekenen. Het geld wordt
gebruikt voor de kerstviering, fruit met Dankstond, bloemen met Pasen en alle andere activiteiten
van Zondagsschool en het Zondagsschoolkoor Timotheus.

Door het geringe aantal leiding kunnen wij niet bij iedereen een envelop bezorgen. Mocht de
envelop niet bij U worden gebracht of opgehaald, dan kunt U uw bijdrage ook op zondagmorgen
aan de ouderling van dienst geven of bij iemand van de zondagsschool leiding bezorgen. U kunt
uw bijdrage ook storten via de bank of giro

NL 08 RABO 0353 2693 52 t.n.v. Zondagsschool TimotheUs, te Pernis,

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

Hartelijke groet,

Zondagsschool Hervormde Gemeente Pernis en Zondagsschoolkoor Timothels
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OVERIGE MEDEDELINGEN

KERST-DOELENCONCERTEN 2014

van het Chr. Gemengd Koor ‘DEO CANTEMUS’, Rotterdam
Concertgebouw de Doelen, Rotterdam

zaterdag 13 en 20 december (aanvang 14.00 uur)

dinsdag 16 en 23 december (aanvang 20.00 uur)

Met medewerking van:

het Bethelkerkkoor uit Zwijndrecht en

het Gereformeerd Kerkkoor Alblasserdam o.l.v. Cor de Haan,

de Oosterhoutse Nachtegalen o.l.v. Wim Schoones,

de formatie At Once (Jaap Kramer, Marco Hoorn en Jacob Schenk),
Arthur Kerklaan en Maarten Elzinga (trompet) | André de Jager (orgel).
André van Vliet (piano) | het orkest I’ Orchestra Particolare.

Ht geheel staat onder leiding van Cor de Haan

Kaartverkoop: www.deocantemus.nl | kaartverkoop@deocantemus.nl
telefonisch: 06-43556415 (maandag t/m vrijdag)

Toegangsprijzen: € 25,- en € 29,-

(incl. plaatsbespreking, garderobe, programmaboekje en koffie/thee)

Kerstconcert “The Credo Singers”.

Het Christelijk Gemengd koor “The Credo Singers’ geeft weer het traditionele Kerstconcert. Dit
jaar wordt het gegeven in de Breepleinkerk, van Malsenstraat 104, te Rotterdam op maandag 22
december 2014. De aanvang van het concert is: 20:00 uur. De kerk is vanaf 19:15 uur open.
Medewerking wordt verleend door:

Christelijk Gemengd Koor The Credo Singers Rotterdam o.l.v. Bert Kruis.

Mirjam Feijer, sopraan.

Anja van der Maten, hobo.

Jeanette Jelier, fluit.

André de Jager, vieugel.

Johan den Hoedt, orgel.

Algehele leiding: Bert Kruis.

De toegangsprijs bedraagt: € 12.50. Inclusief koffie of thee in de pauze.

Kaarten bestellen bij: C.P. Romijn, Telefoon: 010-4802517,

e-mailadres: cpromijn@hotmail.com

Het programma bevat, naast enkele traditionele liederen, ook een aantal bijzondere muzikale
verrassingen. Van harte aanbevolen.

Uitnodiging voor het Kerstdiner

Al in de zomer werd er door een aantal mensen gevraagd, organiseren jullie weer een Kerstdiner?
Natuurlijk willen wij dat weer organiseren. Als er voldoende deelnemers zijn houden we op

1° Kerstdag weer een gezellig Kerstdiner in de JVR.

De uitnodiging is vooral bedoeld voor iedereen die deze dag niet in de gelegenheid is om dit samen
met kinderen, familie of vrienden te vieren.

We houden het ook dit jaar weer in de JVR, van 16.00 tot 20.00 uur.

Voor dit Kerstdiner wordt van u een kleine bijdrage gevraagd.

Fam. H. Verhagen tel.: 4163205
Fam. B. Ruizeveld de Winter tel.: 4382582

We hopen tot ziens op 25 december. (z.0.z.)
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Antwoordstrook Kerstdiner 1¢ Kerstdag

S.V.P. zo spoedig mogelijk inleveren bij de fam. H. Verhagen Ring 296 of de fam. B. Ruizeveld
de Winter, Ozingastraat 17.
Ja, ik heb belangstelling voor het samenzijn op 1° Kerstdag.

bazaa R ommelmarkt

Zaterdag 29 augustus 2015
wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding,
dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. C. v.d. Berg tel.: 8419690
Dhr. B. van Dijk tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is maandag van 9.30 tot 12.00 uur

U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur
Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur

Spaart u mee met ons ?

Douwe Egbertsbonnen

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen.

Inleveren bij:
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563
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Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis http://www.hervormdpernis.nl
e-mail: kerkburo@hervormdpernis.nl

Predikant : vacant

Scriba . dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis 416 74 37
Kerkgebouw  :Ring 1, 3195 XB Pernis 472 27 59
Koster . dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26, 3195 RS Pernis 416 44 33
College van Kerkrentmeesters

Secretaris : dhr.A den Ouden, Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis 438 51 98
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis 416 43 44
INGrek.nr : NL66 INGB 0000 6327 27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis

Bankrek.nr : NL84 RABO 0353 2025 09 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
Collectebonnen : NL24 RABO 0353 2572 30 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis
(€ 26,00 per vel)

Diaconie

Secretaris . dhr. T. v.d. Kuil, G.A. Soetemanweg 103, 3195 TC Pernis 438 83 60
Penningmeester : dhr. P. Pons, Ring 73, 3195 XB Pernis 438 53 85
Bankrek.nr : NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis
Kerktelefoon : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis 848 70 14
Kerkauto . dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis 416 74 37
Zending

Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis 438 44 46

Bankrek.nr :NL96 RABO 0353 2025 84 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Pernis
0.v.v. Zendingscommissie

Gebouw “Rehoboth” 416 41 25
Inlichtingen : dhr H.J. Verheij, Ring 225, 3195 XE Pernis 2950115
Bovenzaal “Rehoboth” 416 41 25
Secretaresse  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17
Sleuteladres  : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis 438 51 33
J.V.R. “Margriet”

Sleuteladres : dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis 438 48 25
Bij afwezigheid : dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis 416 72 51
Kerkklanken

Redactie : mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis 416 90 28
e-mail : kerkklanken@hervormdpernis.nl

Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis 216 01 07
Abonnementsprijs € 10,-- Bankrekeningnummer NL82 RABO 0353 2673 41

Overige adressen vindt u in de Wegwijzer.
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