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KERKDIENSTEN 
 
Zondag 25 november 2007 -Laatste zondag kerkelijk jaar___________________________   
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voorbereiding Heilig Avondmaal 
18.30 uur : ds. A. Christ te Katwijk aan Zee 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : mw. P. Boekholt-Rep   dhr. D. Berghout  
Avonddienst   : dhr. R. van der Leeden   dhr. W. Ketting      
 
Ambtsdrager van ontvangst: mw. M.L. Pons / mw. A. Pons  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. F. Bruinse 
 
Oppasdienst :  Siska Verheij en Christine Hout 
Zondagsschool: Groep 1  - Regina Meijndert en Conny van Dijk 
                          Groep 2 en 3 - Jannette Molendijk en Petra Sekeris 
Peuterzondagsschool: Miranda Koert 
 
 
Zondag 2 december 2007 - 1e Advent_______________________________________________   
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Viering Heilig Avondmaal 
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij - Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. R. van der Leeden   dhr. A. Stortenbeker 
Avonddienst   : mw. M.L. Pons    dhr. W. Ketting      
 
Ambtsdrager van ontvangst: dhr. M. Roobol / dhr. J. van der Tak  
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. H.J. Verheij 
 
Oppasdienst :  Anke Keemink en Jolien Roobol 
Zondagsschool: Groep 1  - Petra Sekeris en Janny Verheij    
                          Groep 2 en 3 - Jolien Roobol en Kees-Jan Koster 
Peuterzondagsschool: Marleen den Ouden en Esther de Laat 
 
 

BIJBELROOSTER 
 
zo 25 november Psalm            46          God houdt overeind        
ma 26 november 2 Tessalonicenzen    1:   1 - 12      Onderdrukking en straf 
di 27 november 2 Tessalonicenzen    2:   1 - 12      De komst van de Heer nabij? 
wo 28 november 2 Tessalonicenzen    2: 13 - 7        Standvastig    
do 29 november 2 Tessalonicenzen    3:   1 - 5        Bid voor ons  
vr 30 november  2 Tessalonicenzen    3:   6 - 18      Werken voor je brood 
za   1 december Psalm                122                    Vrede voor Jeruzalem     
 
zo   2 december Romeinen         12:   1 - 8   Verstanding handelen 
ma   3 december Romeinen         12:   9 - 21 In vrede leven        
di   4 december Romeinen         13:   1 - 7  Het gezag van de overheid 
wo   5 december Romeinen         13:   8 - 14  Leven in het licht 
do   6 december Romeinen         14:   1 - 12 Een andere overtuiging                        
vr   7 december Romeinen         14: 13 - 23 Een ander niet ergeren  
za   8 december Romeinen         15:   1 - 6  Eensgezindheid 
 
 
 
 



 2

 
 
Meditatie                                 

“Goede tijding uit verren lande 
                                                  is koel water voor een dorstige ziel” 
                                                                                    (Spr. 25: 25) 
 
Door de uitvinding van de mobiele telefonie (en de sms-mogelijkheden) en de snelle 
internetverbindingen (incl. msn en Webcam) zijn wij op ieder moment en waar dan ook beschikbaar 
en bereikbaar. 
 
Dat was eertijds wel anders: dan kon je smachten naar een brief, een levensteken of een telegram, 
wekenlang soms… 
De mensen die verkering hadden ten tijde van de Indonesië-crisis tussen 1946 en 1949 herinneren het 
zich nog wel. 
En wanneer dan een brief kwam en alles ‘goed’ was overzee dan ervoer je dat als koel water voor een 
dorstige ziel. 
 
Aanstaande zondag is de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Dan gedenken wij hen die van ons zijn 
heengegaan. Dat is een moment van gezamenlijke rouw, van gedeelde droefheid, van als ‘één lid pijn 
heeft, lijden álle leden mee’. 
Maar de stoet van mensen die naar de kerk gaan en daar hun rouw brengen is iets anders dan een ‘stille 
tocht’ voor deze of gene. 
Wij horen namelijk een Woord, Gods Woorden, wij horen Christus verkondigen, het levende Woord.  
 
Hij is gekomen van verre, uit de schoot van de Vader, om voor ons, dorstige zielen, die dorsten naar 
leven, te midden van de dood, de bron van leven te zijn. 
Op Golgotha is die bron voor ons ontsloten. Daar leed Hij dorst aan het hout om die goede tijding van 
verre heel dichtbij, naar ons hart te dragen. In Zijn dood droeg Hij onze dood ten grave. 
 
Dat evangelie verbindt ons met hen die ons voorgingen het leven in, dat evangelie bindt ons ook aan 
elkaar als een gemeenschap die zich uitstrekt naar de dingen die komen gaan, die leeft in hope van een 
wereld die verlost zal worden uit alle vormen van bederf. 
 
Wie die goede tijding ontvangt als een brief voor het hart, zal anders rouw dragen, zoals we  
eertijds anders de dag ingingen toen we het lang verwachte levensteken ontvangen hadden. 
Zo anders vaak, dat anderen het aan ons zagen…!  
 
 
 

GEMEENTEBERICHTEN 
 
In Memoriam 
Op 9 nov. jl. overleed na een kort ziekbed Pieternella Jacoba Walgaard-Bouman, beter bekend bij haar 
roepnaam Nel! Zij is ruim 92 jaar oud geworden en woonde sedert 10 april in het Havenlicht. 
De afgelopen weken ging het snel bergafwaarts met Nel, zoals zij zelf zei: ‘Ik ben op’! 
In Brielle had zij het levenslicht gezien op 17 mei 1915 als dochter van een beurtschipper. 
In 1940 kwam zij door haar huwelijk met Fop Walgaard naar Pernis, waar zij eerst 10 jaar ingewoond 
hebben op de Burgemeester van Esstraat (op het hoogtepunt met zes mensen op een kamer…). 
Het was dan ook een verademing dat zij een eigen huis konden betrekken in de Murraystraat. 
Uit hun huwelijk zijn 5 kinderen geboren, waar Nel met ijver en inzet van al haar vaardigheden voor 
heeft willen zorgen. 
Breien, haken en sokken stoppen, ze was er altijd mee bezig en haar huis stond voor velen open: haar 
gastvrijheid en haar zorg voor je natje en droogje, gecombineerd met hartelijkheid en blijmoedigheid 
is velen tot steun geweest. Toen zij met haar man thuis overbleef zag je ze veel fietsen, wandelen en 
samen op de brommer rijden (‘de knipkaart is nog niet leeg’, zei Fop dan tegen de buurman!). 
Na ’91, toen Fop stierf is Nel ook meer in het verenigingsleven actief geworden (soos en PCOB). 
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Toen haar gezondheid verminderde verhuisde zij naar de “Biezenkamp”, maar tot op hoge leeftijd zag 
je haar op zondagmorgen nog met haar rollator naar de kerk gaan. 
In de rouwdienst die we op dinsdagmiddag in de aula hielden lazen we twee gedeelten uit de Bijbel: 
Elia’s ontmoeting met de Here op de berg Gods, de Horeb (1 Kon.19) en Jezus’ wandeling over de 
onstuimige zee naar Zijn leerlingen (Joh. 6). 
Elia, die het gevoel had dat hij er alleen voor stond en zich vertwijfeld afvroeg waar God was 
gebleven, waarom Hij niet zichtbaar en dadelijk had ingegrepen, ontdekte hier dat God niet in het 
geweld van storm, aardbeving en onweer sprak, maar juist in het suizen van een zachte koelte. “Niet 
door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest” ( Zacharia 4:6 ), zegt de Here. Wij wensen 
soms dat God ingrijpt zoals wij ons dat voorstellen door de bezem er eens doorheen te halen, maar 
God werkt anders, in het verborgene, als een stille stem in het hart ( Gez.463 ). Net als in de storm op 
de zee, waarin Jezus Zijn discipelen toesprak, toen zij in paniek dachten dat er een spook op hen 
afkwam: ‘Ik ben het:vrees niet’. 
Niet de storm maakt Hem zichtbaar, maar Zijn woord.  
Woord en Geest zijn de middelen waarvan God zich bedient om ons Zichzelf bekend te maken. Dat 
zijn middelen die werken op de lange duur, die gestaag doorsijpelen in de harten, zoals een steen door 
waterdruppels wordt uitgehold. 
Nel kon haar mondje aardig roeren, kon de dingen ook wel eens wat al te zeer willen regelen voor 
anderen en was niet gemakkelijk in het herzien van haar meningen. 
Maar Gods wegen zijn andere dan de onze, werken ook anders, zoals Zijn gedachten anders zijn dan 
de onze. Elia moest dat ondervinden in Zijn Godsontmoeting op de berg en de discipelen die in hun 
angsten getroost (ook voor Hem die zij in eerste instantie als een spook zagen) werden door Zijn 
woorden: ‘vrees niet, Ik ben het’. 
In dat evangeliewoord vond Nel tenslotte troost toen het leven uit haar gleed. 
En ook voor de nabestaanden mag daar kracht uit worden geput dat in de stormen die ons overvallen 
en ons leven teisteren, waardoor het anders gaat dan wij wel willen er Eén is die de wateren trotseert, 
ook de wateren van de dood en langs die weg ons de vrees leert afleggen en omgekeerd ons leert 
geloven dat Hij de Heer is voor wie de machten het moeten afleggen. 
 
Overleden 
Op woensdag 14 nov. is op 90 jarige leeftijd overleden mevr. Jannetje Vermaat uit het Havenlicht  
(kamer 108). Afgelopen dinsdag is zij ter aarde besteld. 
 Een In Memoriam volgt in de volgende Kerkklanken. 
 
Jarigen 
Op 25 nov. dhr. W. ’t Hart (G.A. Soetemanweg 55d) en mevr. M.E. Kruithof-Bijl ( Havenlicht 107). 
Op 27 nov. dhr. L. Beijer (Burg. van Esstr. 220). 
Op 29 nov. dhr. J.C. Jumelet (Burg. Beijenstr. 61). 
Op 30 nov. mevr. J. Verschoor-Ketting (G.A. Soetemanweg 44). 
Op 1 dec. mevr. J. Ruizeveld de Winter-Keemink (Pastoriedijk 394) en dhr. P.J. Speelman  
(Ozingastr.15). 
Op 3 dec. mevr. J.T.  Rafel-Muilenburg (Eibergenstr. 15). 
Op 6 dec. dhr. C. Roukema (G.A. Soetemanweg 55e), dhr. H.J. Kruithof (G.A. Soetemanweg 59c) en 
mevr. J. van Eijk-van Pelt (Havenlicht 101). 
Op 7 dec. mevr. J.B. van der Waal-Desjardijn (Burg. van Esstr. 131) en mevr. J. Noordzij-Boender  
(Van Byemontsingel 34). 
Allen van harte en een goed en gezegend levensjaar toegebeden! 
‘Zalig, ja zalig is toch hij 
 die Jacob’s God weet aan zijn zij. 
 De Heer die aard en hemel schiep. 
 Zijn trouw houdt alle eeuwen stand, 
 Hij voedt zijn volk met milde hand,  
 dat Hem in nood om redding riep’. 
                         ELB 36 :2 
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Bloemen 
Op 11 nov. gingen zij als groet van de gemeente naar mevr. J. Meijboom-van der Steen (Burg. 
Verduynstr. 24), naar dhr.Van der Stoep (Corneliahof 26) en naar mevr. Ketting (Nieuwedijk 45). 
Op 18 nov. gingen zij naar mevr. Koert (Burg. van Esstr. 205), dhr. De Jong (Willem Weijsingel 50) 
en naar mevr. Baas-Bouman (Havenlicht 004). 
 
Zieken 
In het Ruwaard liggen mevr. Vermeer-v.d. Steen( Rembrandtsingel 31 Rozenburg) en mevr. Van Dijk-
Beukelman (Havenlicht 207). In het Ikazia liggen mevr. Faasse-Vaandrager (Uiterdijk 189) en mevr. 
Nieuwpoort-Zeeman (Vermaetweg 20). Dhr. C. van der Stoep en mevr. Meijboom-van der Steen 
keerden terug uit het Ikazia. 
Hen en allen die thuis ziek zijn wensen wij Gods nabijheid toe! 
 
Verpleegtehuizen 
Elf Ranken Barendrecht     Verpleeghuis Sonneburgh 
Mevr. P. Mastenbroek     Mevr. P. Baas-van der Ent   

     Mevr. G.J. Hoek-van der Linden 
Verpleeghuis Slingedael     Mevr. J. Pronk-Spaans 
Mevr. L. Buitendijk-Noordijk 

    Swinhove Zwijndrecht  
Antonius IJsselmonde     Dhr. IJ. Koole 
Mevr. M. van der Steen-van Bokkem 
        Verpleeghuis De Breede Vliet 
Zorgcentrum Hooge-Werf  Poortugaal   Mevr. L. Noordzij-de Bruin 
Mevr. A. ’t Hart-Berkhout      Dhr. L.W. Sjouw   
 
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!    
 
Giften 
Via mevr. Riethof ontvangen € 10,- voor de kerk. 
Via ds. Lavooij 2x € 25,- en 1x € 5,- voor de kerk. 
Alle gevers hartelijk dank! 
 
Kerk&School 
In de week van 26 nov. tot 2 dec. behandelen de kinderen op school een deel van het kerstevangelie uit 
Matt. 2 en Lucas 1 onder het thema “Teken uit de hemel”; de week erop uit diezelfde teksten wordt het 
thema “Vol verwachting op reis”aan de orde gesteld. 
Vier weken lang -de tijd van Advent-  zijn ze opschool bezig de later in de kerk te vieren Kerstdienst 
voor te bereiden. 
 
Bij de diensten 
Na de laatste zondag van het kerkelijke jaar (zie meditatie) beginnen wij een nieuw jaar vol 
verwachting. We noemen dat Advent, dat ‘komst’ betekent. De kerk leeft daarvan: ze ziet niet op wat 
is, maar op wat komt. Geloven is dan ook ‘zien’ op de dingen die komen. De Bijbel scherpt ons oog en 
spitst ons oor daarvoor. Opdat we met andere ogen in het hier en nu gaan luisteren en om ons heen 
kijken. 
Met de zondagsschool volgen wij ook in de prediking het project voor Advent en Kerst: Jezus, Zoon 
van David’. 
We hopen dat u en de kinderen met verwachting hieraan meedoen en dat de diensten onder Gods 
Zegen vrucht mogen dragen in ons leven. 
 
Agenda 
28 nov. Bijbelkring (voor één keer op woensdagavond) in de consistorie (lezen vanaf Hebr.10:19). 
29 nov. catechese (waar waren jullie de 15e ?) om 19.30 uur in de pastorie. 
1 dec. interkerkelijke gebedskring om 19.30 uur in de consistorie. 
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Roemenië-reis 
Op de gemeenteavond van 14 nov. konden we nog niet veel zeggen, omdat ik nog geen zekerheid over 
een bus had, maar inmiddels heeft dhr. L.P. van den Oever (van Atlantic) toegezegd daarvoor te 
zorgen en zojuist hoorde ik dat ondergetekende en zijn co-chauffeur Rinus Kieviet een bijna 
spiksplinternieuwe Mercedes-Sprinter zullen ontvangen die ons met uw kleding weer naar Roemenië 
zal brengen. 
Zamelt u weer mee in: baby- en kinderkleding, schoeisel, dames- en herenkleding, daar gaat het ook 
dit jaar weer om! 
Daarnaast willen we ook weer geld inzamelen (rek. nr. diaconie: 3532.02.584 Rabobank en postgiro 
39.29.35 o.v.v. ‘Roemenië 2008’), waarmee we de voedselpakketten ter plaatse kopen en de giften 
mee worden voldaan (in samenspraak met de contactpersoon, bij wie we logeren). 
Op woensdag 9 en donderdag 10 jan. kunt u uw kleding inleveren bij de JVR aan de Burg. van 
Esstraat! Op maandag de 14e vertrekken we en op zondag 27 jan. komen we op de reis terug in een 
gezamenlijke dienst in onze kerk aan de Ring.  
Ook dit jaar doen onze Geref. broeders en zusters weer mee en mogelijkerwijs zullen ook de Baptisten 
hun steentje gaan bijdragen (daarover lopen inmiddels contacten met de diaconie van de Baptisten). 
Voorafgaand aan de reis zal er ’s avonds op 13 jan. in de pastorie een gebedsbijeenkomst zijn  
(aanvang 20.45 uur) ter voorbereiding op de reis. 
In onze kerk zal op zondag 6 jan. ook een collecte voor deze reis worden gehouden.   
We hopen ook dit jaar weer een aantal gezinnen te bemoedigen in woord en daad. 
Voor kaartlezers en Google-earth-speurders zal de route leiden naar Suceava (in de Moldova: het verre 
noordoosten, zullen we maar zeggen) en mogelijkerwijs naar een klein dorp (Cornutel Banat) in de 
Banaat (niet ver van Timisoara, in het zuidwesten). De kleding wordt gelost in Suceava, voedsel-
pakketten zullen én daar, maar óók in Cornutel Banat  worden rondgebracht. 
We hopen dat deze reis wederom een bemoediging mag zijn voor een aantal arme gezinnen die we 
deze winter een handreiking willen doen. Na terugkeer zal er ook spoedig een datum worden geprikt 
om de film te vertonen die we van deze reis zullen maken (ditmaal ben ik de cameraman, zodat Rinus 
vaker in beeld zal zijn dan uw predikant: dat was op de vorige reizen wel anders!). 
 
Actueel 
Als je maar beweert dat God niet bestaat (‘ds.’ Hendrikse) of dat Hij een product van onze verbeelding 
is (Dr. Kuitert), kom je in de lijst van bestsellers terecht; het is dé manier om het traktement wat op te 
vijzelen ( maar dat is wel wat anders als kerkvoogden zeggen dat een goeie predikant z’n eigen 
traktement meeneemt …). In het eerste geval zal de kerk er niet voller van worden, in het tweede geval 
gebeurt dat wel. 
Toch komen deze mensen natuurlijk niet ‘uit de lucht’ vallen, want hoeveel gemeenteleden beginnen 
niet te stotteren als het over God gaat (Ja, ik geloof wel dat er… iets is…). 
Waarom beginnen we niet bij Jezus, Gods Zoon, Gods beeld en gelijkenis, als we God ter sprake 
willen brengen ? 
Daar zien we toch dat en hoe Hij bestaat ? Inderdaad, heel anders dan wij bestaan. Maar Hij belooft 
dat wij Hem gelijkvormig zullen zijn en daarvan wordt nu al een beginsel gezien, wanneer we Hem in 
het geloof toegevallen zijn! 
 
Spreuken 
Over openbaring: 
- De openbaring is het licht waarbij de rede de werkelijkheid vermag te zien ( A.A. van Ruler ) 
- Geheel de natuur schreeuwt ons toe: Hij bestaat ( Voltaire ) 
- God heeft de onzichtbare dingen geopenbaard in de zichtbare ( Blaise Pascal ) 
 
Pastorieklanken 
Morgen zal Stijn moeten proefzwemmen en volgende week zal hij dan examen mogen doen om zijn 
eerste zwemdiploma te halen. Afgelopen week zochten we een zwembad waar het mogelijk was om 
met kleding aan te kunnen zwemmen (want dat is een vereiste voor het behalen van het diploma). Dat 
lukte ons niet in de directe omgeving, alleen één zwembad gaf toestemming om in pyjama te 
zwemmen. Nou, daar pasten Stijn en ik voor, want slaapmuts en lange onderbroek hoeft niemand te 
zien…We hopen nu maar dat het zonder oefening lukken zal.  
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Drie leuzen heb ik bedacht om hem moed in te spreken: doe het rustig, doe het krachtig en doe het met 
vertrouwen (dwz. zo dat je in jezelf gelooft…). Volgende kerkbode hoort u er meer van… 
Nu naar het zuiden:de dames raken in Vlissingen steeds beter ingeburgerd, Anne werkt inmiddels al in 
A&H, terwijl Sarah bij de slager een baantje gevonden heeft. Opvallend is dat er ook in dat stadje 
zoveel buitenlanders rondlopen en je toch tenminste redelijk de Duitse taal machtig moet zijn om de 
klanten te helpen. 
Hier in Pernis zijn we blij dat de nieuwe Plus zijn deuren weer heeft geopend; tenslotte is het niet leuk 
voor een potje pindakaas naar Hoogvliet te moeten uitwijken. 
’s Avonds laat na de gemeenteavond hebben we nog even een kijkje genomen, nadat eerder die avond 
een welbekende Westlandse burgervader onze winkel feestelijk had geopend ( teken van de 
grensoverschrijdende kwaliteit van deze Plus?). 
Wij thuis hebben ons best gedaan die feestelijke heropening niet te laten verstoren door een viervoeter 
die er ook zin in had een welkomstkluifje in ontvangst te nemen. 
In plaats daarvan leggen we nu maar een sjoelschijfje in zijn mand…! 
Een hartelijke groet uit een pastorie waar het gas weer rijkelijk door de buizen stroomt (zolang het 
Poetin het toestaat..), nu de eerste nachtvorsten zich weer melden… 
  
 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
Een gaan en komen 
Zo af en toe vindt er een wisseling van de wacht plaats. Dat is nodig om fris te blijven voor de taken 
en de zaken die in de kerk plaatsvinden. We bedanken degenen die afgelost zijn voor hun inzet en 
betrokkenheid en we zijn blij met de 'nieuwe wachters' die verantwoordelijkheden voor de kerk van 
Christus willen dragen!     
Time-out: penningmeester was dhr. B. Koert, mevr. J. van Wingerden-Grinwis is nu penningmeester 
en secretaris. 
Jeugdraad: penningmeester was mevrouw A.S. Keemink voor een periode van bijna dertig jaar. Is 
door dhr. T. van der Kuil overgenomen. 
Fonds Inwendige Zending is ongeveer twaalf jaar door dhr. T.M. Borst beheerd en is overgenomen 
door mevr. N. Bootsma-van Wijngaarden. 
  
 

DIACONIE 
 
Kerktelefoonuitzending op donderdag 29 november 
Donderdag 29 november hebben we weer een extra kerktelefoonuitzending. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u luisteren naar gewijde muziek. 
Als u een uitzending wilt bijwonen kan dat. Even bellen naar: 416 67 75. 
Teun en Rien Roobol 
 
Collecte Heilig Avondmaal  
Zondag 2 december zal de opbrengst van de collecten tijdens de viering van het Heilig Avondmaal 
bestemd zijn voor Kinderen in de Knel. Júist in de maand dat we Het Feest mogen vieren van de 
geboorte van Jezus Christus, de meest bijzondere baby die ooit ter wereld kwam. Jezus leerde ons dat 
voor God ieder mens van waarde is. Iedere baby die vandaag geboren wordt, mag rekenen op de liefde 
van God en wij mogen in Zijn geest deze liefde zichtbaar te maken. Daarom is de opbrengst in de 
Kerstmaand voor de weeskinderen van Ethiopië.  
Door uw bijdrage helpt u de pasgeborenen en de kinderen in dit Afrikaanse land. Zij hebben vaak een 
moeilijke start. Veel ouders overlijden aan de ziekte aids. Wie zorgt er voor hun kinderen?  
Ethiopië telt zo’n vier miljoen weeskinderen, van wie één op de vijf zijn of haar ouders aan aids heeft 
verloren! Omdat deze kinderen vaak zelf ook besmet zijn met het virus, zijn ze vaak niet welkom in de 
gemeenschap. Terwijl dit dé plek is waar de kinderen zouden moeten opgroeien. De organisatie 
ISAPSO (partner van Kerkinactie) helpt om gezinnen te stimuleren de kwetsbare weeskinderen in 
liefde op te nemen en te verzorgen. Daarvoor is goede voorlichting over aids nodig, zodat de 
vooroordelen weggenomen kunnen worden.  
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Verder wordt er steun gegeven bij het opbouwen van een stabiel inkomen, want vaak is de armoede in 
veel gezinnen te groot om ook nog neefjes en nichtjes te kunnen opvangen. Dankzij deze 
ondersteuning hebben al veel pleegouders een eigen bedrijf kunnen starten. Daarnaast worden het 
schoolgeld en de medische kosten voor de weeskinderen betaald, totdat een gezin zelf in dit onderhoud 
kan voorzien. 
 
Helpt u mee om juist in de Kerstmaand de liefde van Jezus Christus te betonen aan de weeskinderen 
van Ethiopië en aan de andere kinderen in de knel? Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
Heilig Avondmaal in het Havenlicht 
Op donderdag 6 december wordt er weer Heilig Avondmaal gevierd in het Havenlicht.  
Voorganger is ds. C.E. Lavooij en de dienst begint om 14.30 uur. 
De collecte tijdens deze dienst is voor Kinderen in de Knel. 
Wij bevelen deze collecte nu reeds van harte bij u aan en wensen u een goede maar bovenal gezegende 
dienst toe. 
De diaconie 
 
 

HERVORMDE VROUWENDIENST 
 
H.V.D. bloemendienst 
Verantwoording giften over de maand oktober 
Via mevrouw Besterveld ontvangen   2x €  5,-  
Via mevrouw Muizer-den Ouden ontvangen 1x €10,- ; 2x € 5,- 
Hartelijk dank! 
  
Dames, zet u alvast in uw agenda: 
Inleveren van de jaarlijkse donaties op 11 december tussen 14.00 en 17.00 uur bij mij thuis 
Aukje Koole 
 
H.V.G. “Wees een zegen” 
Donderdag 22 november hopen wij weer een verenigingsavond te houden. Mevr. Van der Valk komt 
ons vertellen en laat ons dia’s zien over mooie gebouwen in Rotterdam. 
Onze volgende verenigingsavond is op 6 december. Die avond maken we er pakjesavond van. Wij 
hopen dat u op beide avonden aanwezig zult zijn. 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
J.H. Meijboom-van der Steen 
 
Sociëteit voor ouderen 
Woensdag 5 december houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth. Om 14.15 uur is 
de zaal open en de middag begint om 14.30 uur. U bent allemaal van harte welkom. 
Namens de leidsters,  
Diny Verheij 
 
 

JEUGDWERK 
 
Beste gemeenteleden , 
Wij wilden u laten weten dat we, sinds de vorige Kerkklanken, al voor meer dan 150 euro op 
marktplaats hebben verkocht!  
Inmiddels staat er nog meer speelgoed op, kinderkleding, videobanden, boeken (ook voor de 
boekenlijsten voor school!), kinderboeken, computerspelletjes, en nog heel veel meer.  
Het loont echt de moeite om eens een kijkje te nemen op de site. (Ook misschien wel voor die man 
met die rode hoed en witte baard?) En u steunt er nog een heel goed doel mee! (hierover zeer 
binnenkort meer) 
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Hoe gaat dat?:  

1. U gaat naar www.marktplaats.nl 
2. U typt in de zoekbalk PVA (pernis voor afrika) 
3. U krijgt een lijst met alle advertenties waar deze lettercombinatie in voorkomt 
4. U zoekt welke aangeboden worden door Pernis voor Afrika 

 
U kunt via de site op artikelen bieden en het makkelijke is: u kunt ze in Pernis ophalen.  
We hopen dat u een kijkje (en koopje) neemt! 
Hartelijke groeten 
Christine, Marleen, Robert, Fred en Anneke 
(meer info? pernisvoorafrika@gmail.com)  
 
 

Beste gemeenteleden, 
Zoals u wel weet is de goede Sint met zijn pieten weer in Nederland. Aangezien 
de Sint heel erg veel gezinnen moet bezoeken, bieden wij hem onze hulp aan. Op  
5 december zullen wij als hulpsinten en hulppieten de Sint helpen om gezinnen te 
bezoeken. Dus heeft u twijfels of de Sint wel tijd heeft voor u, huur dan zijn 
hulpsint en -pieten in! Voor een bezoekje vragen we een bedrag van 15 euro. Dit 
bedrag gaat in zijn geheel naar het project PVA (Pernis voor Afrika). Om te 
reserveren (of voor meer informatie over PVA), neem gerust contact op met  
Robert van der Stoep (010 438 17 78) robertstoep@msn.com of  
Anneke Louwen ()  
* Niet alle plaatsen vanaf 16.00uur ’s middags zijn nog open, maar wel een aantal. 

Dus zorg dat u er snel bij bent!*  
P.S. Denkt u ook nog aan de spullen op www.marktplaats.nl  met de feestdagen in zicht? 
 
 
 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 25 november Zondagsschool  
en 2 december  Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur) 
 

Maandag 26 november Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
en 3 december  Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Maandag 26 november Gospeljongerenkoor “Revival” 
en 3 december  Bovenzaal Rehoboth  19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
 

    Catechisaties  
Donderdag 29 november Startcatechese groep 7 en 8 bij mw. A. Berghout,  19.00 uur 
    Uiterdijk 213    
Donderdag 29 november 12+  bij Thea Kruithof, Nieuwedijk 32       19.15 uur       

 

Zondag 2 december  Devotion - ‘God gezocht’ JVR          maaltijd vanaf   17.30 uur 
              hoofdprogramma vanaf 18.30 uur 

   Rock Solid Club “Time Out”    
Vrijdag 23 november Club 1        JVR     (inloop:19.02 uur)    start:  19.32 uur 
Vrijdag 30 november Club 2   JVR    (inloop:19.02 uur)    start:  19.32 uur      

Donderdag 22 november Training en toerusting jeugdwerkers  JVR  19.30 uur
       (inloop vanaf 19.15 uur) 
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OVERIGE MEDEDELINGEN 
 
***Bedankjes*** 
Ik wil u allen hartelijk bedanken voor alle kaarten, bloemen en andere blijken van medeleven die ik 
heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, het Havenlicht en bij mijn thuiskomst. 
A. de Ronde-v.d. Berg 
Biezenkamp 51F 
 
*** 
Ik wil u heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten met fijne woorden, de bloemen en telefoontjes 
die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Het is heel fijn   
dat zovelen aan ons denken in deze moeilijke tijd die nog niet voorbij is, want op donderdag 22 
november word ik weer opgenomen voor een vervolgoperatie. 
Mede namens Jaap nogmaals bedankt. 
Jannie Meijboom 
 
Dankbetuiging 
Mede namens onze vader en verdere familie willen wij u hartelijk danken voor alle blijken van 
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze moeder. 
  
Het was hartverwarmend te ervaren dat, ondanks het feit dat zij 15 jaar geleden uit Pernis vertrok, u 
nog steeds aan haar heeft gedacht. 
  
Hoewel wij haar altijd zullen missen is deze ervaring een grote troost voor ons. 
  
Aukje en Jan Hans Koole 
 
 
Gemeente Groei Groep 
De eerstvolgende bijeenkomst van de groeigroep is op 28 november bij de fam. Verschoor, 
Ozingastraat 2.  Aanvang 20.00 uur. 
 
ZANGLUST ZINGT MET ADVENT 
Op vrijdag 7 december a.s. zingt Chr. Gemengd koor “Zanglust” in de Gereformeerde Kerk in Pernis. 
Uitgevoerd zal worden het Kerstoratorium “Een Nieuw Begin” van Johan Bredewout. Er zullen nog 
enkele liederen gezongen worden en ook is er gelegenheid tot samenzang. Medewerkenden zijn Jannie 
en Claudia v/d Velde, solisten, Hans Cok, piano en orgel, Jan Peter Teeuw, orgel en Leen Meijboom, 
verteller. De algehele leiding is in handen van dirigent Kees Schrijver. De avond begint om 19.30 uur 
en de kerk is open om 19.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. De toegang 
is gratis, maar na afloop zal er een deurcollecte worden gehouden. 
 
 

baza R ommelmarkt 
 

vrijdag 5 september en zaterdag 6 september 2008 
wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden 

  
Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 
                    Dhr. J. de Jong     tel.: 4386656 
                    Dhr. B. van Dijk   tel.: 4163319 
De vaste ophaaldag is donderdag van 9.30 tot 12.00 uur  

Zelf brengen kan ook: ’s maandags van 9.00 uur tot 15.00 uur 
Verkoop: iedere maandag tussen 9.00 uur en 15.00 uur 



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis  http://www.hervormdpernis.nl 
 
Predikant  : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis   416 17 24 
 
1e Scriba  : dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96  472 03 52 

  
    
 
Kerkgebouw  : Ring 1       472 27 59 
Koster   : dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26    416 44 33 
 
College van kerkrentmeesters 
Secretaris  : dhr A. den Ouden, Ozingastraat 52    438 51 98 
Penningmeester : mw A. Pons, Ring 64      416 21 42 
Postrek.nr  : 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr  : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen : 3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis   
 
Diaconie 
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat  164   438 44 46 
Penningmeester : dhr P. Pons, Ring 73       438 53 85 
Postrek.nr  : 39.29.35 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Bankrek.nr  : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Kerktelefoon  : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102           848 7014 
Kerkauto  : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55              416 74 37  
Aanvragen opname : dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189   416 46 98 

kerkdienst : dhr. J. Nieuwpoort, Murraystraat 73    438 02 88 
 
Zending 
Secretaresse  : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164   438 44 46 
Bankrek.nr  : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis 
 
Verenigingsgebouw “Rehoboth”       416 41 25 
Conciërge   : mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56   472 05 78 
Zaal bespreken         b.g.g. 416 41 25 
 
Bovenzaal “Rehoboth”        416 36 49 
Secretaresse  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17 
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3    416 34 57 
Bankrek.nr  : 3532.62.056 
Zaal bespreken  : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, Van Drimmelenstr. 16 416 50 17 
Sleuteladres  : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56    438 51 33 
 
J.V.R. “Margriet” 
Conciërge  : dhr P. v.d. Berg, Corneliahof 13    416 88 37 
 
Stichting Thuiszorg Rotterdam   
Voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging, uitleen van hulpmiddelen.   
Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet, ma/vr van 8.00-17.00 uur 282 61 20 
 
Informatie Verwijspunt Stichting Welzijn Hoogvliet voorheen Stichting DSG  
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn: Zorgcentrum Pernis  
dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en vrijdagochtend van 9.00-13.00 uur          472 28 09 
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