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Avonddienst. 

U bent van harte uitgenodigd voor de avonddienst waarin ds. W.H. Boeijen te Rockanje voorgaat, 

aanvang is half zeven. Ds. Boeijen wil stil staan bij zondag 42 van de Heidelbergse catechismus. 

Vraag 110: Wat verbiedt God in het achtste gebod? 

Antwoord: God verbiedt niet alleen het stelen en roven dat de overheid straft, maar Hij noemt ook 

diefstal alle boze plannen en kwade praktijken, waardoor wij trachten ons meester te maken van het 

bezit van onze naaste. Dit kan gebeuren door geweld of met schijn van recht zoals bedrog met gewicht, 

maat, waar en munt, verder door woeker of door welk middel ook maar dat Hij verboden heeft. Ook 

verbiedt Hij alle hebzucht, evenals alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. 

Vraag 111: Wat gebiedt God u in dit gebod? 

Antwoord: Dat ik het welzijn van mijn naaste, waar ik kan en mag, bevorder en zo met hem doe, als ik 

wil dat men met mij doet. Bovendien dat ik mijn arbeid trouw verricht, om ook de behoeftige te kunnen 

helpen. 

 

Schriftlezingen. 

De schriftlezingen in de morgendienst zijn uit Jesaja 55:1-7 en Johannes 13:1-17 en in de avonddienst 

uit Deuteronomium 24:10-22 en Jakobus 5:1-6. 

 

BHV- en EHBO-ers gezocht. 
De kerkenraad is op zoek naar gemeenteleden die in het bezit zijn van een geldig BHV of EHBO 

diploma. Onlangs is een AED (Automatische Externe Defibrillator) aangeschaft en zoeken 

we gemeenteleden die bevoegd zijn om te reanimeren.   

Bent u bereid een training (één avond) bij te wonen om vertrouwd te raken met de AED, om in 

voorkomende gevallen hulp te bieden, dan kunt u zich aanmelden bij ouderling-kerkrentmeester H. 

Verheij, telefoon 010-2950115 of één van de andere kerkenraadleden. 

 

Ziekenhuis patiënten. 

Voor zover ons bekend verblijven in het ziekenhuis: 

mevrouw G. Muizer - den Ouden, Smallandstraat 50, zij verblijft in het Ruwaard van Puttenziekenhuis, 

mevrouw A. Dekker - van der Steen, het Havenlicht kamer 102, zij verblijft in het Erasmus Medisch 

Centrum, 

mevrouw J.J. Lebbe - van der Steen, het Havenlicht kamer 4,  

de heer D. Berkhout, Uiterdijk 165 en 

de heer D. Bakker, het Havenlicht, kamer 311, zij verblijven in het Ikazia ziekenhuis. 

 

Bloemen. 

De bloemen van deze zondag, gaan als groet van de gemeente naar: 

 Familie Lagendijk, Murraystraat 14, 

 Familie Rafel, Eibergenstraat 15 en 

 Mevrouw A. de Ronde - van den Berg, het Havenlicht kamer 105. 

 

Jongerenavond. 
Op vrijdag 26 februari wordt er een jongerenavond over politiek georganiseerd voor de jongeren van 

Reflex, Impuls en de jongerengroep van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.  Ook andere 

geïnteresseerde jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom. Op deze avond willen we met elkaar nadenken over 

situaties waarin je te maken krijgt met beslissingen van de lokale politiek. Maar ook willen we het 

hebben over de invloed van je geloof op politieke keuzes. Politiek lijkt misschien wel ver van je af te 

staan, maar toch heb je er elke dag wel mee te maken! 

 

 z.o.z.   z.o.z.   z.o.z.  z.o.z. 



We zullen je laten zien wat het werk van de gemeenteraad en de deelraad inhoudt. En aan de hand van 

videofragmenten en stellingen zullen we met elkaar in debat gaan over actuele onderwerpen waar de 

lokale politiek over gaat. Daarnaast kun je natuurlijk ook onderwerpen aan de orde stellen die jij 

belangrijk vindt en waaraan de lokale politiek volgens jou aandacht zou moeten besteden. 

Wil jij wel eens weten wat de gemeenteraad en deelraad doen en wat jij daaraan hebt? Dan ben je van 

harte uitgenodigd op vrijdag 26 februari om 20.00 uur in de JVR, Burg.van Esstraat 44! 

 

Revival. 

In de morgendienst van volgende week zondag zingt jongeren gospel koor Revival. 

 

 

 

 

In Memoriam. 

Ter nagedachtenis aan onze overleden zuster Vaandrager - van Gaalen zingen wij van lied 143 het eerste 

vers uit de Bundel '38 

 

Op bergen en in dalen 

en overal is God! 

Waar wij ook immer dwalen 

of toeven, daar is God! 

Waar mijn gedachten zweven, 

of stijgen daar is God! 

Omlaag en hoog verheven, 

ja, overal is God! 

 


