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Kerkdienst. 
De voorganger in deze dienst is drs. J. Bos te Rotterdam – zuid en de organist is de heer W. Ketting. 
 
Ziekenhuispatiënten  
Mevrouw Janny Nieuwpoort-Groeneveld en mevrouw I.F. Molenaar-Jongejan verblijven in het Ikazia 
Ziekenhuis.  
 
Bloemen  
Vandaag gaan de bloemen, welke geschonken zijn door het koor Zanglust, als groet en ter bemoediging 
naar de familie L. Beijer-Bijl en de bewoners van de 3e etage van Het Havenlicht.  
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor de Diaconie en voor de Kerk.  
De voorkeur is om uw bijdrage over te maken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.  
Bankrekeningnummers: 
Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.  
Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27. 
Wilt u toch contant bijdragen:  
Na afloop van de dienst staat een diaken bij de uitgang met een collectezak voor de diaconie.  
Uw bijdrage voor het college van kerkrentmeesters kan in de offerblokken worden gedaan.  
 
Koffiedrinken 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken.  
 
Boodschappenactie 
Volgende week zondag kunt u de door uzelf gekochte boodschappen voor de boodschappenactie 
meenemen naar de kerk. In Kerkklanken vindt u het boodschappenlijstje. Wilt u zich wel aan het lijstje 
houden. We hopen dat er weer veel verzameld en uitgedeeld kan worden. 
 
Liturgie. 
Psalm 23: 1, 2 en 3 
Psalm 78: 1 en 25 
Lied 653: 4 en 5 
ELB 452: 1 en 2 
Lied 319: 1, 3 en 7 
Lied 641: 1 en 4 
Lied 422: 1, 2 en 3 
Lied 415: 3 
 
Schriftlezing: Johannes 10: 1 – 18 (NBV) 
1‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar 
binnen klimt, is een dief of een rover.  2Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.  
3Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij 
hun naam en leidt ze naar buiten.  4Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor 
ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.  5Iemand anders volgen ze niet, ze lopen 
juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ 6Jezus vertelde hun deze gelijkenis, 
maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.  7Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor  
 



de schapen.  8Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar 
hen geluisterd.  9Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en 
uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.  10Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te 
vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.  11Ik ben de goede 
herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.  12Een huurling, iemand die geen herder is, 
en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een 
wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13de man is een huurling en 
de schapen kunnen hem niets schelen.  14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen 
kennen mij, 15zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.  16Maar ik 
heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij 
zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 17De Vader heeft mij lief 
omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen.  18Niemand neemt mijn leven, ik geef het 
zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen-dat is de opdracht die ik van mijn Vader 
heb gekregen.’ 
 
 
Lied 452 (Evangelische Liedbundel) 
  
1 Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
Als je bang in 't donker bent 
Denk dan eens al die schapen 
Die de heer bij name kent 
 
2 En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet 
Denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal. 


