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Viering Heilig Avondmaal 

 
 
Kerkdienst 
Voorganger is ds. G.J. Stougie en de organist is de heer J.F. Knol.  
 
Overlijdensbericht  
Donderdag 24 november is overleden mevrouw A. van der Waal-Vermeer. 
 
Ziekenhuispatiënten  
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. 
 
Bloemen 
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar  
mevrouw T. de Man-Langstraat en mevrouw Janny Nieuwpoort-Groeneveld. 
Wilt u de bloemen wegbrengen meldt u zich dan na de dienst voorin de kerk.  
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor de Diaconie en voor de Kerk.  
De Avondmaalscollecte is bestemd voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie.  
U kunt uw collectegeld overmaken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.  
Bankrekeningnummers: 
Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.  
Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27.  
 
Collecte Heilig Avondmaal: Kinderen in de Knel 
SAVE wil bedrijven zonder kinderarbeid 
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school 
gaan. Vaak werken ze in de textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of 
uitbuiting. SAVE, de Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om deze kwetsbare kinderen 
naar school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers van SAVE zoeken de kinderen op in fabrieken, op 
straat en thuis. Samen met de gezinnen zoeken ze naar oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het 
versterken van hun ouders. Als het nodig is krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. Moeders werken 
in zelfhulpgroepen voor extra inkomsten. Ook leren ze opkomen voor de rechten van hun kinderen. SAVE 
gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid 
structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, daar accepteert 
niemand het als een kind niet op school zit. 
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/save 
 
Benoemingen 
De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat in haar vergadering van 22 november jl. de navolgende 
lidmaten zijn benoemd: 
Mevr. P. Boekholt – Rep voor het ambt van Ouderling  
Dhr. L.J. Hoogwerf voor het ambt van Ouderling – Kerkrentmeester 
Dhr. J. Sekeris voor het ambt van Ouderling – Kerkrentmeester en   
Dhr. B. Koert voor het ambt van Diaken 
De gemeente wordt gevraagd deze benoemde zuster en broeders te gedenken in de voorbede. 
 
Koffiedrinken 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken.  
 
 
 



Adventskalender 
Op de statafel bij de keuken liggen Adventskalenders van de Protestante Kerk.  
Neem er gerust een mee, voor een dagelijks bezinnend moment tot Kerst.  
 
Bijbelkring 
- Bijbelkring ’s middags: 1 december. Koffie en thee vanaf kwart over twee, kring van half drie tot 
ongeveer half vier.  
- Bijbelkring ’s avonds: 1 december. Koffie en thee vanaf kwart voor acht, kring vanaf acht uur tot 
ongeveer half tien. We gaan verder met Openbaring 3; de brieven aan de zeven gemeenten.  
 
Liturgie 
Lied 919 : 1 en 4 
Psalm  25 : 1 en 3 
Psalm  25 : 6 
Lied 1005 : 1 en 5 
Psalm  130 : 3 
Lied 440 : 1 en 2 
ELB 289 : 1, 2 en 3 
Psalm  43 : 3 en 4 
Lied 885 : 1 
Lied 885 : 2 
Psalm  98 : 3 en 4 
Lied 415 : 3 
 
Schriftlezing: 

- Jesaja 40 : 1 – 11 
- Lukas 1 : 1 – 25 

 
ELB 289: 1, 2, 3 (ook Hh 523) 
Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade, licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de kosmos, - het gesternte zingt zijn eer -  
heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.  
 
Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam.  
Zoon van God en Zoon des Mensen, goede Herder, Offerlam.  
Door te lijden en te sterven - groot is het geheimenis -  
schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.  
 
Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan  
en op Pasen - God zij glorie - uit het graf is opgestaan.  
Door het brood - dit is mijn lichaam; door de wijn - dit is mijn bloed -  
geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed. 
 
Lied 885: 1 
Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.  
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven: groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  
 
Lied 885: 2 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven: groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  
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Jesaja 40: 1-11 
1 Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. 2 Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, 
dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN dubbel 
ontvangen heeft voor al haar zonden. 3 Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des 
HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God! 4 Alle dalen zullen verhoogd worden, en 
alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden; en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat 
zal tot een vallei gemaakt worden. 5 En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden; en alle 
vlees te gelijk zal zien, dat het de mond des HEEREN gesproken heeft. 6 Een stem zegt: Roep! En hij zegt: 
Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. 7 Het gras 
verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras. 8 Het gras 
verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. 9 O Sion, gij 
verkondigster van goede boodschap, klim op een hogen berg; o Jeruzalem, gij verkondigster van goede 
boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda: Zie hier is uw God! 
10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, 
en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. 11 Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de 
lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. 
 
Lukas 1: 1-25   
1Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om verslag te doen van de gebeurtenissen die zich in ons 
midden hebben voltrokken, 2en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen 
zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, 3leek het ook mij goed om alles van de aanvang af 
nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift 
te stellen, 4om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. 5Toen 
Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van 
Abia behoorde. Zijn vrouw, Elizabeth, stamde af van Aäron. 6Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en 
leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. 7Ze hadden geen 
kinderen, want Elizabeth was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. 8Toen de afdeling van 
Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9werd er volgens het gebruik van de priesters 
geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10De 
samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11Opeens verscheen 
hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12Zacharias schrok hevig 
bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet 
bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elizabeth zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes 
noemen. 14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte 
verheugen. 15Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld 
worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16en hij zal velen uit het volk 
van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. 17Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van 
Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij 
voor de Heer een volk gereedmaken.’ 18Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik 
ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, 
die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20Maar omdat je 
geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je 
stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’ 21De menigte stond buiten op 
Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22Maar 
toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen 
had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23Toen zijn tempeldienst voorbij was, 
ging hij terug naar huis. 24Korte tijd later werd zijn vrouw Elizabeth zwanger. Ze leefde vijf maanden lang 
in afzondering en zei bij zichzelf: 25De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij 
gedaan opdat de mensen me niet langer verachten. 
 


