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Kerkdienst 

Voorganger is ds. G.J. Stougie en de organist is de heer J.F. Knol.  

 

Ziekenhuispatiënten  

Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. 

 

Bloemen  

Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar 

de heer F.J. Lodder en mevrouw N.A. van der Kamp-Boon.  

 

Collectes 

De collectes zijn bestemd voor het Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie en voor de kerk.  

U kunt uw collectegeld overmaken naar de bankrekening van Diaconie en Kerkrentmeesters.  

Bankrekeningnummers: 

Diaconie: NL96 RABO 0353 2025 84.  

Kerkrentmeesters: NL84 RABO 0353 2025 09 of NL66 INGB 0000 6327 27. 

 

Collecte Binnenlands Diaconaat 

Op adem komen in jeugddorp De Glind 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee.  

In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 

gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om 

kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij 

hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan 

en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale 

vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo. 

 

Koffiedrinken 

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken.  

 

Gemeenteavond woensdag 18 mei 

Hierbij wordt u allen van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond die gehouden zal worden in gebouw 

Rehoboth, aanvang 19.45 uur. Nadere informatie vindt u in Kerkklanken.  

 

Liturgie 

Psalm 100 : 1, 2 en 4    

Lied 642 : 1, 2 en 8    

Lied 886 : 1 en ELB 376 : 2          

Lied 474 : 1 en 4 

Lied 474 : 6 

Psalm 43 : 3, 4 en 5 

Gezang 231 : 1, 2 en 4 (Liedboek 1973) 

 

Schriftlezingen:  

Exodus 26: 31-33,  2 Kronieken 3: 8-14,  Markus 15: 37-38,  Hebreeën 9: 1-15 en Hebreeën 10: 19-20  

         

 

 

 

 

 



 

Exodus 26: 31-33 (NBV)  
31Maak een voorhangsel van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen 

garen. Het moet vakkundig geweven worden, met een patroon van cherubs. 32Maak het met vergulde 

krammen vast aan vier palen van acaciahout, die overtrokken zijn met goud en op vier zilveren 

voetstukken rusten. 33Bevestig het voorhangsel zo dat het onder de vijftig gouden haken komt, en zet de 

ark met de verbondstekst erachter: het voorhangsel vormt de scheiding tussen het heilige en het 

allerheiligste. 

 

2 Kronieken 3: 8-14 (NBV)  
8Het allerheiligste besloeg de hele breedte van de tempel. Deze ruimte was twintig el diep en twintig el 

breed en werd eveneens met zuiver goud overdekt, zeshonderd talent in totaal. 9Voor de klinknagels werd 

vijftig sjekel goud gebruikt. Ook de bovenvertrekken waren met goud overdekt. 10Voor het allerheiligste 

liet Salomo twee cherubfiguren maken, die hij liet vergulden. 11-12Hun vleugels hadden een gezamenlijke 

lengte van twintig el. Elke cherub had twee vleugels van elk vijf el lang, waarvan één vleugel de wand 

raakte en de andere de vleugel van de andere cherub. 13Samen hadden hun vleugels dus een spanwijdte 

van twintig el. Ze stonden rechtop, met hun gezicht naar de grote zaal. 14Verder liet hij een voorhangsel 

maken van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en fijn wit linnen, versierd met 

cherubfiguren. 

 

Markus 15: 37-38 (NBV) 
37Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. 38En het voorhangsel van de tempel 

scheurde van boven tot onder in tweeën.  

 

Hebreeën 9: 1-15 (NBV) 
1Het eerste verbond bevatte bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom. 2De 

voorste tent, die is ingericht met de lampenstandaard en de tafel voor de toonbroden, wordt het heilige 

genoemd. 3Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt. 
4Daar staan het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond, die langs alle zijden met goud 

overtrokken is en waarin zich de vergulde kruik met het manna, Aärons staf die gebloeid heeft en de 

platen met de verbondstekst bevinden; 5daarop staan de cherubs als teken van Gods majesteit, zij 

bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan. 6In het 

aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun dienst te 

vervullen, 7maar in de tweede tent gaat alleen de hogepriester binnen, slechts eenmaal per jaar en nooit 

zonder het bloed dat hij offert voor zichzelf en voor de zonden die het volk uit onwetendheid heeft 

begaan. 8Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar 

is zolang de eerste tent nog dienstdoet. 9Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er worden daar 

gaven en offers gebracht die het geweten van degenen die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid 

kunnen brengen; 10het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om bepalingen over 

uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe orde. 

 

Hebreeën 10: 19-20 (NBV) 
19Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het 

heiligdom, 20omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het 

voorhangsel heen. 

 

Lied 886: 1 (Nl) + vers 2 (ELB 376:2) 

1. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe,  2. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen, 

U alleen doorgrondt mijn hart,    dat mijn wil voor eeuwig zij,  

U behoort het toe.     d'Uwe en anders geen. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn,   Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 

U laat nooit alleen,     laat mij nimmer gaan, 

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.  Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
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Gezang 231: 1, 2, 4  (Liedboek 1973)  

1. Wij knielen voor uw zetel neer,   2. Die ons, gereinigd door Uw bloed, 

wij, Heer, en al Uw leden,    tot priesters hebt verheven, 

en eren U als onze Heer    en ons de hoge rang, de moed 

met lied'ren en gebeden.    van koningen gegeven, 

Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,   U zij de roem, U zij de lof, 

voor U, o Godsgetuige,    U de eerkroon opgedragen! 

o Eerstgeboren' uit de dood    Geheel de aard' en 't hemelhof 

zich diep eerbiedig buige!    moet van uw eer gewagen. 

 

4. Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,     

die dag zal zeker komen.      

Het licht, dat aan de kim verschijnt,     

wordt reeds van ver vernomen.     

Ja, halleluja, ja Hij komt! 

Juicht, mensen, eng'len, samen. 

Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 

juicht allen! Amen, amen! 

 

 

 

 

 
 

Plattegrond van de tabernakel 


