Zondagsbrief 13 oktober 2019 Hervormde Gemeente Pernis.
http://www.hervormdpernis.nl

Kerkdienst
De voorganger is de heer M. Padmos te Krimpen aan den lJssel en de organist de heer Wim Ketting.

Overlijdensbericht
In deze dienst zal stil gestaan worden bij het overlijden van de heer P.J. Speelman, hij overleed
donderdag 10 oktober.

Ziekenhuispatiénten
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.

Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar:
familie K.H.W. Ploeg-Beukelman en familie G. 't Hart-Odding.

Collecte werelddiaconaat

Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia.

In de sloppenwijken van Bogotd komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware
criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de
gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok
kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het
gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met
elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en
verzoening. Helpt u mee?

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

Koffiedrinken
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie / thee of limonade.

Gemeenteavond dinsdag 15 oktober 2019

U wordt van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond die gehouden zal worden op dinsdag 15
oktober, aanvang 19.45 uur, in gebouw Rehoboth.

Op deze gemeenteavond zal o.a. het “Beleidsplan 2019-2023"” besproken worden. Er is een advies
opgesteld door de “Beraadgroep beleidsplanontwikkeling”. Deze beraadgroep bestond uit een aantal
gemeenteleden en kerkenraadsleden. Aan de hand van dit advies heeft de kerkenraad een Concept
Beleidsplan opgesteld dat voorlopig is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 17 september 2019.
Na de kerkdienst van 29 september is dit concept uitgedeeld. Was u niet aanwezig en wilt u het toch
inzien, dan kunt u contact opnemen met Leen Meijboom (010-4381992).

Ook zal verder toegelicht worden welke stappen hierna volgen om met het beroepingswerk te kunnen
starten.

Tevens zal het onderwerp “Pionieren” besproken worden. Namens de PKN zal dhr. E. Verwoerd
aanwezig zijn, die het een en ander zal toelichten over “Pionierswerk” in een gemeente.

Wilt u zich er vast in verdiepen, dan is er informatie te vinden op www.lerenpionieren.nl en
www.lerenpionieren.nl/praktijkverhalen

Bijbelkring
Op donderdag 17 oktober 2019 is weer de Bijbelkring in de consistorie om 20.00 uur.

Wij gaan het hebben over de messiaanse geschiedenis van Jozef.



Liturgie.

Psalm 132 : 4en?9 Lied 718 :

Psalm 119 : 6 Psalm 67 : 1len3
Psalm 119 : 27 en62 ELB 406 : l1lend
ELB 435 Lied 838 : 1en3

Schriftlezing: Lukas 12 : 13 - 21

Lied 435 (Evangelische Liedbundel).
1 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
'k heb Hem nodig, dag aan dag.

"Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
"Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m’n handel, in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken,

'k wil Hem volgen, dag aan dag.

Lied 406 : 1, 4 (Evangelische Liedbundel).
1 Eenszal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de rechter van 't heelal.
Refrein:
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.

4  Eens zal op de grote morgen,
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
Refrein:

Lukas 12 : 13 - 21 (NBV)

13 lemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet

delen!” % Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ *°
Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van
zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’

16 En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, 17 en
daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. ® Toen
zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan
en goederen kan opslaan, 1° en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad,
genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je.

20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie
zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?”

21 70 vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’



