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Vorige week stond de dienst in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal, gezien vanuit de 
keuze die Michal maakte voor David ( de toekomst ) en tegen Saul ( haar verleden ). Wat bepaalt ons 
leven: de bloedbanden of de band met de Davidszoon ? Gaan naar de tafel is voorrang geven aan de band 
met Christus! 
Deze zondag staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal: de gemeenschap met de 
Gekruisigde en Levende Here Jezus Christus. 
U hebt de liturgie voor de ochtend- en avonddienst ontvangen. De diensten hangen samen, want vanavond 
is er voortzetting en nabetrachting van het Heilig Avondmaal. 
Het is één tafel, waaraan we als broeders en zusters zitten, we oefenen daar ook de gemeenschap met 
elkaar. 
Zouden we dan het handjevol Avondmaalsgangers 's avonds aan hun lot overlaten door er niet bij te zijn ? 
En is ook voor ons, vergeetachtige mensen, het niet belangrijk 's avonds na te denken over de 
consekwenties van die gemeenschap die wij 's morgens genoten hebben ? Juist de nabetrachting zet de 
puntjes op de i. 
Daarom van harte uitgenodigd! 
  
Ziekenhuispatiënten. 
Goed nieuws! Op dit moment zijn er geen zieken uit de gemeente in het ziekenhuis! 
 
Bloemen. 
Deze gaan vandaag naar: 
Mevr.J.Meijboom-van der Steen ( B.Verduynstr.24 ) 
Dhr.J.'t Hart ( Ring 125 ) 
 
 Tienerkerk. 
Vandaag is er géen tienerkerk!   
 
Startweekend – Bijbels Museum 
Wegens gebrek aan belangstelling gaat het gemeente-uitje niet door op 15 sept. i.v.m. het startweekend. 
We hadden 15 mensen als minimum, maar helaas de 10 is zelfs nog niet gehaald. 
Volgend jaar beter. 
 
Extra collecte voor het tekort op de begroting van de kerkrentmeesters. 
Volgende week zondag 16 september a.s. wordt, na afloop van beide diensten,  
de 1e extra collecte voor het begrote tekort van de kerkrentmeesters gehouden. 
Het college van kerkrentmeesters is blij dat, door u als gemeente, telkens weer  
wordt voldaan aan de oproep tot offervaardigheid. Het is dan ook met vertrouwen  
dat uw college deze 1e extra collecte van harte bij u aanbeveelt. 
 
Benoeming, bevestiging en afscheid. 
Zoals eerder afgekondigd maakt de kerkenraad met dankbaarheid en blijdschap bekend dat de heer L.J. 
Hoogwerf zijn benoeming als ouderling kerkrentmeester heeft aanvaard. 
De bevestiging zal D.V. plaatsvinden volgende week zondag 16 september. 
In deze dienst zal er dan ook afscheid worden genomen van de heer C. Hoogwerf die als kerkrentmeester 
de afgelopen 1½ jaar (en vele jaren daarvoor) binnen het college van kerkrentmeesters actief is geweest. 
Hij treedt nu af om, zoals hij zelf heeft aangegeven, binnen het college van kerkrentmeesters ruimte wil 
vrij maken voor zijn broer die, zoals genoemd, is benoemd als ouderling kerkrentmeester. 
Wij zijn dankbaar dat hij dit werk heeft willen doen en dat hij het onderhoud van de kerk wil blijven 
verzorgen en coördineren. 
 
De gemeente wordt gevraagd beide broeders Hoogwerf  in de voorbede te gedenken. 
 
Z.O.Z   Z.O.Z   Z.O.Z   Z.O.Z   Z.O.Z   



 
Gemeenteavond. 
De kerkenraad maakt nu vast aan de gemeente bekend dat er een gemeenteavond is vastgesteld op 
woensdag 17 oktober 2012. 
In de volgende Kerkklanken zal de agenda voor deze avond worden vermeld evenals de begin- en 
geplande eindtijd. 
In het belang van het “gemeente zijn” vragen wij u deze datum alvast in uw agenda te noteren en vrij te 
houden! 
 
Namens de kerkenraad, 
A.C. Bijl (waarnemend) scriba. 
 
 
 

Hartvulling 
Een prachtig lied! opwekking 488 
 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken,  
voor de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 
 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 
[eind 2x] 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 
Tip: zoek het eens op Youtube op en luister eens naar dit mooie lied. 
 


