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KERKDIENSTEN 

 
Zondag 3 april 2011  -  5e Lijdenszondag                             ______________________________ 
09.30 uur : ds. C.E. Lavooij 
18.30 uur : ds. C.E. Lavooij 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. T. Roobol    Morgendienst: dhr. A. den Ouden 

      Avonddienst  : dhr. W. Ketting 
 
Commissie van ontvangst: mevr. M. Verheij-Barendregt / dhr. D.J. Verheij 
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. B. van Dijk 
 
Oppasdienst :  Christien Roobol en Hanneke Hout 
Zondagsschool: Groep 1 - Siska Verheij 
                          Groep 2 - Kees-Jan Koster en Jolien Roobol 
 
 
Zondag 10 april 2011  -  6e Lijdenszondag                             _____________________________ 
09.30 uur : ds. J.W. Sparreboom te Krimpen aan den IJssel 
18.30 uur : ds. W. van der Hoek 
 
Ouderling van dienst en afkondiging    Organist    
Morgendienst : dhr. B. Koert     dhr. W. Ketting  

      dhr. A. Stortenbeker 
 
Commissie van ontvangst: dhr. A.A. van der Kuil / dhr. G.C. Vogel 
Collecte :  Diaconie / Kerkrentmeesters 
Kerkauto :  dhr. H. Kruithof 
 
Oppasdienst :  Rineke de Snayer en Heleen Verschoor 
Zondagsschool: Groep 1 - Marleen den Ouden 
                          Groep 2 - Conny van Dijk en Anneke Bruinse 
 
 
 

BIJBELROOSTER 

 
zo   3 april Ester 9:20-28   Feestvreugde 
ma   4 april Ester 9 :29-10 :3  Volksvertegenwoordiger 
di   5 april 2 Korintiërs 8:1-15  Geven en ontvangen 
wo   6 april 2 Korintiërs 8:16-24  Toezicht 
do   7 april 2 Korintiërs 9:1-15  Giftvraag 
vr   8 april 2 Korintiërs 10:1-11  Mondeling of schriftelijk   
za   9 april 2 Korintiërs 10:12-18  Eer aan de Heer 
 
zo 10 april 2 Korintiërs 11:1-15  Ironie 
ma 11 april 2 Korintiërs 11:16-33  Voor het opscheppen 
di 12 april 2 Korintiërs 12:1-13  Sterkte gewenst? 
wo 13 april 2 Korintiërs 12:14-21  Voorbereiding 
do 14 april 2 Korintiërs 13:1-13  Zelfbeproeving 
vr 15 april Filippenzen 1:1-11  Verlangen 
za 16 april Filippenzen 1:12-26  Doelgericht 
 
 
 



 3

 
 
 
Meditatie                                 

 
…Hebt uw vijanden lief… 

                                                                       Lucas 22:51 
  
In de hof wordt Jezus gevangen genomen door een bende soldaten die met fakkels en speren tot 
Hem is uitgetrokken en die daarbij als gids Judas hebben ontvangen, die zijn voormalige Leidsman 
bij zijn arrestatie kust… 
Een uiterst verwarrende, zo niet chaotische situatie op het eerste gezicht. 
Eén van de twaalven verschijnt aan de andere discipelen om Zijn Meester te verraden en blijkt dus 
zonder dat zij er weet van hadden overgelopen te zijn naar het kamp van de vijand. 
We kunnen ons voorstellen dat van de kant van de discipelen er paniek ontstaat en ook agressie om 
wat hier gebeurt.  
In die nachtelijke overval trekt één van de discipelen een zwaard en slaat het rechteroor van de 
slaaf van de hogepriester af.  
Moet je dan soms alles maar over je kant laten gaan ? 
  
In het Johannes-evangelie lezen we dat Petrus dit deed en dat de slaaf die hij het oor afsloeg 
Malchus heette.  
Maar Lucas laat hier de dader ongenoemd: alsof zij het allen hadden kunnen doen, deze oermense-
lijke reactie van agressie op een daad van agressie van de kant van wie ooit een medestander was. 
  
Maar wie dit gedeelte leest vanuit het perspectief van Jezus, ziet iets heel anders. 
Jezus wist wat er zou gebeuren, wie Hem zou verraden en zijn houding liet dat ook zien. 
Hij werd niet gevangen genomen, maar liet Zich gevangen nemen.  
Sterker nog, ze konden Hem met die grote en goedbewapende bende nog niet eens gevangen 
nemen, want toen Hij Zijn naam noemde, vielen ze en masse op de grond. 
Het tweede is dat Hij het oor van de slaaf genas.  
Wat zullen de discipelen later gedacht hebben, toen deze tuinscène hun weer voor de geest kwam.  
Hier was Iemand, die het denken in tegenstellingen doorbrak: geen wij-zij denken, vriend en 
vijandposities, voor en tegen, links en rechts.  
Dat verdeelt en verscheurt een wereld, dat mondt altijd uit in moord en doodslag.  
Maar hier werden die tegenstellingen overbrugd. 
Hij gaf zich in handen van de vijand (wat zal de vijand daarvan gedacht hebben?) en Hij genas het 
oor van de slaaf van de hogepriester. Malchus, ‘die van de koning is’, betekent die naam.  
Alsof Jezus met deze heilzame daad Malchus wilde laten zien dat Hij ook voor deze slaaf  dé 
Koning wilde zijn.  
  
Kortom, in deze chaotische situatie voor ons heeft Jezus een nieuwe orde laten zien, de orde van de 
liefde tot de vijand, die uiteindelijk de wereld overwint. 
Voor die nieuwe orde – van het Koninkrijk – heeft Hij óók zijn leven gegeven.  
 
 
 

GEMEENTEBERICHTEN 

 
In Memoriam 
Op 16 maart j.l. overleed Huibertje Wilhelmina de Jong-de Man.  
Zij is 90 jaar geworden. 
Op dinsdag 22 maart hebben wij haar lichaam ter aarde besteld, nadat we daarvoor in de aula haar 
herdacht hebben in een dienst van Woord en Gebed. 
Als tekst voor haar uitvaart had zij ooit een deel van vs. 4 van Psalm 84 op een stukje papier 
gekrabbeld: ‘zelfs vindt de mus een huis’ en het sprak dan ook vanzelf deze woorden te overwegen 
tijdens de afscheidsdienst. 



 4

 
 
 
Huibertje kwam uit een groot gezin van 11 kinderen, waarvan er één vroeg overleden was. 
Zij had van jongs af aan een zwakke gezondheid en kon niet wat anderen konden.  
Pas veel later kwam men erachter dat zij geboren was met een hartafwijking. 
Ze ging na de Lagere School naar de naaischool, werd coupeuse en heeft zelfs als naailerares nog 
een tijd in het Gereformeerd Jeugdgebouw les gegeven.   
Daarnaast was ze actief in allerlei naaikransjes en met name daar werden blijvende contacten 
gesmeed. In 1946 is zij getrouwd met Adrianus de Jong en samen kregen zij twee kinderen. 
Voor het overige leefde zij wat teruggetrokken en was zij er ook op haar oude dag niet de vrouw 
naar om in een verzorgingshuis te gaan wonen. 
Heel lang en in toenemende mate heeft haar dochter haar verzorgd, zodat zij thuis kon blijven 
wonen, waar zij tenslotte ook is ingeslapen. 
In de tekst is sprake van twee vogeltjes: de mus en de zwaluw. Zij beiden vinden onderdak in Gods 
huis, de zwaluw bouwt er zelfs haar nest, waar zij haar jongskens neerlegt en wel bij Gods altaren. 
De mus is een klein en wat onbeduidend vogeltje, dat je overal tegenkomt (vandaag overigens is 
dat anders nu huizen compacter zijn gebouwd en de groenvoorziening niet overal aanwezig is, 
maar dat terzijde… ) en die een laagvlieger is. De zwaluw daarentegen heeft iets koninklijks, is 
sierlijk en is een hoogvlieger. 
Huibertje had van beiden iets: ze wist zich door haar kwetsbare gezondheid vaak klein en zwak als 
een musje, maar tegelijk heeft ze zich niet bij haar broze gezondheid neergelegd en alles gedaan 
om zich erboven te verheffen. Zij ging naar gymnastiek en zat jarenlang op “Turnlust” en 
ongetwijfeld waren dat verzetsactiviteiten tegen haar kwalen. 
Ooit was haar gezegd dat ze maar 60 zou worden, maar met een zekere trots (en humor) kon zij 
vertellen dat die 6 toch maar mooi een 9 was geworden… 
Maar zowel de mus als de zwaluw weten zich geborgen bij Gods altaren, de plaats van de offers, 
de plaats die verwees naar hét offer dat Jezus Christus voor ons gebracht heeft en waardoor er voor 
ons een schuilplaats is bij God, in de tijd en niet minder ook voor de eeuwigheid. 
Tegelijk mag daaruit ook troost voor de nabestaanden gevonden worden, want de zwaluw legde 
ook haar jongkens neer bij diezelfde altaren, opdat ook kinderen en kleinkinderen (zij had ook nog 
een achterkleinkind) bij diezelfde Here Jezus Christus zullen schuilen. Dan ontvangen zij moed 
voor het heden, nu het verdriet ons vleugellam kan maken en vliegen zij eens op als ook zij uit de 
tijd zullen worden ontslagen. 
Haar familie worde in uw voorbede aanbevolen! 
  
Jarigen 
Op 2 april dhr. P. Lodder (Madroelstr. 77). 
Op 5 april dhr. D. Padmos (Ring 127). 
Op 7 april dhr. A. den Arend (Vermaetweg 50). 
Op 10 april dhr. J. Vermeer (Pernisser Molenweg 46). 
Op 11 april mevr. G. Koudijzer-van der Kuil (Havenlicht 011), dhr. T.M. Borst (Havenlicht 201) 
en dhr. W.A. Rowaan (Havenlicht 302). 
Op 15 april dhr. J.A. Molendijk (Havenlicht 208) en dhr. C. Vink (Uiterdijk 112). 
  
Allen van harte, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst, onder de belofte van 
het geloof, dat vanuit die lied zegt tot mensen van de tijd: 
  
“Op uwe morgen zult Ge ons halen. 
  We ontstijgen aan dit aards bestaan, 
  En gaan – uw hoge vensters stralen – 
  Recht op uw open huisdeur aan”. 
                                          Gez. 394:7  
  
Zieken 
In het Ikazia: mevr. B.J. den Ouden-Koudijzer (Havenlicht, kamer 211)      
Haar en allen die thuis ziek of herstellende zijn wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe. 
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Verpleegtehuizen 
Verpleeghuis De Breede Vliet   Verpleeghuis Sonneburgh 
Schakelweg 162, 3192 JP  Hoogvliet   Groene Kruisweg 381,3084 NK  Rotterdam 
Dhr. P. Molendijk     Dhr. S. Vermeer 
Dhr. P.H. van Hengel       

      
De Meeuwenhof     De Elf Ranken  
Alverstraat 141, 3192 TN  Hoogvliet   Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht 
Dhr. P. van Rossen     Mevr. P. Mastenbroek 
 
Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!  
 
  
Bloemen  
Op 20 maart: Mevrouw A. Dubbeldam, Cremerstraat 146 en 
           Mevrouw M. van der Wende – Heuvelman. 
Op 27 maart: Mevrouw J. van Gemeren - Kruk, Pastoriedijk 2 en 

          Mevrouw P.E. 't Hart - Besterveld, Ring 125. 
 
   
Giften 
Via Ds. Lavooij 1x €25 voor de bloemengroet en 3x €10 en 1x €20 voor de kerk. 
  
Bij de diensten 
Hebben de Hamansoren gesmaakt? Ik dacht van wel, want zij waren van een bijzondere kwaliteit! 
We aten ze op Poerim om nooit meer de oren te laten hangen naar het anti-semitisme van Haman, 
dat ook vandaag nog z’n duizenden verslaat (al is het nu vooral anti-zionisme!). Overigens heeft 
het koekje soms de vorm van een oor, soms die van en driehoekige hoek, de zogeheten 
Hamanshoed. Die laatste vorm aten we op 20 maart. 
Hartelijk dank, Adrie Roobol, die én bereid én in staat was deze educatieve traktatie te verzorgen. 
Eigenlijk hadden de kinderen tijdens de voorlezing van de Schriftlezing rammelaars moeten 
hebben, waarmee ze elke keer als de naam van Haman klonk die weg hadden mogen rammelen… 
Ik heb ervoor gekozen dat twee dagen eerder te doen, toen ik op vrijdagavond de basiscatechese 
verzorgde. Ik kan u garanderen dat de jongens het hele Esther-verhaal inmiddels in hun hoofd 
hebben…! 
In de avonddiensten hopen ondergetekende e.a. verder te gaan met de behandeling van de Twaalf 
Artikelen van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof. 
Een van de voorgangers zal Ds. Wietse van der Hoek van de Baptistengemeente zijn.  
Heet hem door uw aanwezigheid een hartelijk welkom! 
  
Bijbelkring 
Op 30 maart zal er weer bijbelkring zijn. 
Aan de orde is 2 Kronieken 1. Welkom aan allen die door drukke (kerkelijke) werkzaamheden 
daar niet aan toekwamen, dat betreurden en nu weer tijd hebben geestelijk gevoed te kunnen 
worden. Aanvang 20.00 uur in de consistoriekamer. 
 
Gebedskring 
Op zaterdag 2 april om 19.30 uur is er weer de Interkerkelijke Gebedskring, die samenkomt in de 
consistoriekamer. 
 
Roemenië-film Havenlicht 
Op vrijdagmiddag 8 april zal de film over ons verblijf in Roemenië te zien zijn in het Havenlicht. 
Voor allen die 15 maart niet konden, is er nu nog gelegenheid. Aanvang 14.30 uur!  
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Een ontvangen gedicht 
 
Iemand gaf mij dit gedicht: 
                      
           Die zware tas 
  
Laat Mij die zware tas toch dragen, 
gevuld met zorgen en verdriet, 
en zoveel onbegrepen vragen, 
waarin je soms geen uitweg ziet. 
  
Erken Mij toch in al je wegen,  
dan maak Ik al je paden recht,  
slechts in die wegen geef Ik zegen, 
dat heb Ik in mijn Woord gezegd. 
  
Dan mag je leven vol vertrouwen, 
en is er kracht voor elke dag,  
waarom blijf je zelf zo sjouwen, 
als je Mij alles geven mag? 
  
Leg nu je hand maar in Mijn handen, 
ja, ook dat stuk verborgen leed, 
nooit kan het levensscheepje stranden, 
van elk die zich in Mij geborgen weet. 
  
 
Actueel 
Na Japan, waar het leed nog lang niet geleden is, trekt ook Libië de aandacht, waar een hardnekkig 
zich verzettende kolonel Kadafi, die zijn eigen volk aan het uitroeien is, inmiddels praktisch de 
hele wereld tegen zich heeft; diezelfde wereld die kortgeleden overigens nog (diplomatiek) met 
hem knuffelde… Het kan verkeren! 
  
Pastorieklanken 
De lente zet door en dat betekent dat de deuren van de pastorie opengaan naar de tuin. 
Even in de zon je koesteren, een boek lezen, een dutje doen, wat bloemen en plantjes zetten, 
schoonmaken van het platje en het weer buiten zetten van stoelen en tafels en straks ook weer de 
geraniums voor de ramen. Ook de tafeltennistafel kan bij windstil weer opnieuw dienstdoen. 
Alleen de hondjes vormen een probleem, want eenmaal in de buitenlucht controleren zij beter dan 
wie ook wie het erf betreedt en dulden zij er maar weinig.  
Daar hebben we iets op gevonden: een rood anti-blafbandbandje dat ervoor zorgt dat het bij één 
blaf blijft, omdat er een (licht) schokje wordt toegediend…! 
Ik ben nu aan het onderzoeken of dit ook voor mensen in de handel is, die soms ook hinderlijk 
kunnen blaffen…een kerkelijk anti-blafbandje. 
Maar zeker ook bij roddel zou zo’n bandje heilzame diensten kunnen doen. 
Hoe het ook zij, als u voortaan de pastorie nadert, kunt u zonder problemen de drempel over, alsof 
het lijkt dat u welkom bent…ongeacht uw achtergrond. 
En voor allen die nu plannen koesteren de pastorie binnen te vallen en de miljoenen (letters) die 
daar liggen opgeslagen buit te maken, ’s nachts zijn ze nog altijd bandeloos….en meedogenloos! 
Een hartelijke groet uit een mens- en diervriendelijke pastorie, waar volgende week wederom een 
stokoud echtpaar z’n opwachting in zal maken…hoewel stokoud…dat kun je niet zeggen als één 
van de twee nog zonder problemen de fiets pakt..! 
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
 
AGENDA  
Dinsdag 12 april Kerkenraad   Consistoriekamer 19.30 uur 
 
Sing-in 
Op dinsdag 12 april houden we weer een sing-in in gebouw Rehoboth. Om 10 uur staat de koffie 
of thee voor u klaar, om 10.15 uur gaan we beginnen met het zingen. Wilt u uw liedboek en de 
evangelische liedbundel meebrengen. U bent van harte welkom. 
Namens de evangelisatiecommissie, 
Diny Verheij  
 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 
Opbrengst huis aan huis collecte  
Onlangs hebben wij wederom een beroep op uw offervaardigheid gedaan. Hierbij ging het om de 
in de week van 12 t/m 18 maart gehouden huis aan huis collecte. Deze was bedoeld als extra 
collecte die elke 2 jaar gehouden wordt. De opbrengst dient ter dekking van het tekort van 2011. 
We hebben daarbij aangegeven dat wij uw hulp heel hard nodig hebben en dat deze onontbeerlijk 
is om het werk in onze gemeente voort te kunnen zetten. Tot op heden heeft deze collecte  
€ 4.869,39 opgebracht. Een prachtig bedrag. Wij zijn u allen daar zeer erkentelijk voor. Ook zijn 
wij de medewerkers zeer dankbaar die ons daarbij weer ondersteund en geholpen hebben om alle 
huizen langs te gaan om de bijdragen op te halen. 
  
In onze Kerkrentmeestersvergadering van 21 maart j.l. voelden wij ons enigszins bezwaard in de 
wetenschap dat wij binnenkort weer bij u aankloppen. Het gaat dan om de jaarlijkse Paascollecte. 
Wij mogen echter in wetenschap verkeren dat wij het voor het werk in onze gemeente mogen 
doen. Zo ook alle medewerkers die opnieuw bij u aan de deur zullen staan voor de voortzetting van 
het werk dat ons allen aangaat. Bemoedig ook hen in hun taak en de verplichting die zij dan weer 
op zich genomen hebben. 
  
Namens het college van Kerkrentmeesters, 
de penningmeester, 
J. Sekeris. 
 
Aan de Hervormde Gemeente van Pernis 
 
Vervolg van Wist u dat … 
 

 Er elke maandag een groep vrijwilligers in en om de kerk en pastorie actief is? 
 Er naast onze koster waarnemers zijn die hem zo nodig kunnen vervangen? 

 
Hierbij een korte toelichting van de activiteiten die worden verricht bij bovengenoemde 
onderwerpen:  
 
Op die dag wordt heel de kerk gestofzuigd en de banken afgestoft. Daarbij worden de galerijen 
zeker niet vergeten. Verder worden de traphallen, de houten vloer en de voetsteunen inclusief de 
onderstukken van de zitbanken geboend, gedweild en afgenomen. Al het eikenhout van de 
staande en liggende delen worden dan in de bijenwas gezet en ook weer uitgewreven. 
Daarnaast worden de toiletgroepen, de garderobe en de keuken geheel gesopt en gemopt. 
Vermeldenswaard is wel dat deze werkzaamheden worden gedaan door een viertal vrijwilligers 
die gezamenlijk de respectabele leeftijd hebben van 321 jaar. 
(Over oude van dagen c.q bejaarden gesproken) 
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Niet alleen in de kerk maar ook daarbuiten en rondom de pastorie zijn er wekelijks vrijwilligers 
actief. Zo wordt er onderhoud en schilderwerk gedaan wanneer het houtwerk daarom vraagt en 
zijn b.v. de luiken van de consistorie en de buitendeur van een nieuwe laag voorzien en ziet het 
er weer netjes en verzorgd uit. 
Ook de tuin rond kerk en pastorie heeft te maken met de werkdrang van de vrijwilligers zoals 
gezien kan worden wanneer u er langs loopt. 
 
De “jeugdige vrijwilligers”, vier personen met een gezamenlijke leeftijd van 266 jaar, hebben 
onlangs twee nieuwe elektriciteitskabels aangelegd.  
Vanaf de voorzijde van de kerk onder de kerkvloer door naar de achterzijde zijn er twee nieuwe 
kabels aangelegd omdat de bestaande kabel was afgekeurd. De kabels dienen enerzijds voor de 
verlichting en nodige voorzieningen in de kerk en anderzijds voor elektriciteitsvoorziening in de 
opslagruimte van de “werkploeg”. 
 
In de consistorie  is de 30 jaar oude vloerbedekking verwijderd en is de daaronder liggende 
(hobbel)vloer opnieuw afgedekt met en nieuwe laag multiplex. 
De stoffeerder was zeer tevreden en heeft de complimenten daarvoor gemaakt. Door deze goed 
uitgevoerd voorbereidende werkzaamheden was het leggen van de nieuwe vloerbedekking voor 
hem een redelijk simpele klus. 
 
Wij zijn blij met de twee vrijwilligers die, in voorkomende gevallen, de koster willen vervangen 
zodat, ook bij zijn afwezigheid, de nodige activiteiten doorgang vinden.   
  
Tot zover deze 2e uitgave namens het College van Kerkrentmeesters, wordt vervolgd. 

   C. Hoogwerf. 
 
 
 

DIACONIE 
 
Kledingactie 
Zaterdag 9 april zal de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood plaatsvinden. U kunt dan uw overtollige, nog goede draagbare kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel inleveren. Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood is één van de oudste, 
charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam’s 
Kledingactie ondersteund door ruim 1.000 vrijwilligers. De opbrengst van de ingezamelde kleding 
komt ten goede aan de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in 
Nood. Net als vorig jaar steunt Sam’s Kledingactie ook in 2010 het project in Kenia waarin 
‘droogte cyclus management’ centraal staat. Droogte is al jaren een van de meest serieuze 
problemen in Kenia. Samen met lokale hulporganisaties zorgt Cordaid Mensen in Nood ervoor dat 
de mensen minder kwetsbaar worden in periodes van droogtes bijvoorbeeld door de aanleg van 
waterreservoirs. Ook steunen we wederopbouw van Haiti na de zware aardbeving van januari 
2010. Namens Sam’s Kledingactie worden er tientallen woningen met sanitaire voorzieningen 
gebouwd voor de zwaar getroffen slachtoffers. 
Wij vragen u vriendelijk om alle kleding in gesloten plastic zakken en schoenen aan elkaar 
gebonden in te leveren op zaterdag 9 april van 10.00 tot 12.00 uur bij het Gereformeerd 
Jeugdgebouw, Burg. van Esstraat 34. De diakenen zullen daar aanwezig zijn om de kleding in 
ontvangst te nemen. Wij bevelen de inzameling van harte bij u aan. 
 
Paasgroetenactie 2011 
“Dat mensen die je niet kent, toch aan mijn zoon denken…” Ook ouders van gedetineerden 
worden geraakt door zo’n Paasgroetenkaart, waar wat persoonlijke woorden op staan. De 
medewerkers van mensenrechtenorganisaties, aan wie ook Paasgroeten gestuurd kunnen worden, 
voelen deze kaarten als steuntje in de rug. ‘Ook al ben je in wankel evenwicht, de boodschap van 
Pasen is, dat je toch weer kunt opstaan en verder gaan’.  
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Dit is verbeeld door een gedetineerde, die een lange straf uitzit, en zich Pasen zo voorstelt. 
Gevangenispredikanten vinden het een voor gedetineerden aansprekend teken van hoop. 
U doet toch ook – weer – mee?  
 
Meedoen aan de Paasgroetenactie 2011 
De kaarten zullen zondag 3 april na afloop van de dienst worden uitgedeeld. Ook krijgt u dan een 
adressenlijst waaruit u kunt kiezen en informatie op welke manier u het beste de kaart kunt 
versturen. De actie wordt van harte aanbevolen.  
 
 
 

HERVORMDE VROUWENDIENST 

 
H.V.D. bloemendienst 
Verantwoording giften van de maand maart. 
Ontvangen via Mevr. de Ruiter - de Jong  1x €5,- en 1x €5,20 
                        Mevr. Vink - Farenhorst    1x €5,-  
                        Mevr. J. Boele                     1x €5,- en 1x €10,- 
Zelf heb ik ontvangen                                1x €5,- en 1x €10,- 
 
Alle gevers ook deze maal weer hartelijk dank! 
Aukje Koole            
 
 
H.V.G. “Wees een zegen” 
Woensdag 6 april hopen we ons jaarfeest te vieren in de benedenzaal van gebouw Rehoboth, 
aanvang 17.00 uur. 
De volgende verenigingsavond is donderdag 14 april; deze zal in het teken staan van Goede 
Vrijdag en Pasen. 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
Jopie Jansen-van Bennekum 
 
 
Sociëteit voor ouderen 
Woensdag 6 april houden we weer onze ouderenmiddag in gebouw Rehoboth.  
Aanvang 14.00 uur. U bent allemaal van harte welkom. 
Namens de leidsters,  
Janny Bosloper 
 
 
 

JEUGDWERK 

 

Jeugdactiviteiten 
 

Zondag 3 april    Zondagsschool  
en 10 april     Vertrek vanuit de kerkdienst (of inloop buurthuis 09.45 - 10.00 uur) 
 

Maandag 4 april    Zondagsschoolkoor “Timotheüs” 
en 11 april     Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur 
 

Maandag 4 april    Gospeljongerenkoor “Revival” 
en 11 april     Bovenzaal Rehoboth  19.45 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
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OVERIGE MEDEDELINGEN 

 
 

 
 
 

   ’t Laatste beetje is nu op, 
   veel was er te verduren. 
   Het kaarsje is thans opgebrand, 
   gedoofd zijn alle vuren. 
   Voor wie het aangaat is ’t niet erg, 
   die heeft genoeg geleden. 
   Wel voor hen die zij achterlaat, 
   Vaarwel en rust in vrede. 

 
     Moedig tot het laatste moment, maar door ziekte verzwakt, is op 90-jarige leeftijd van ons 
   heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootoma 
 

        Huibertje Wilhelmina de Jong - de Man 
        weduwe van Adrianus de Jong 
 
 
 
          Adrie en Raymond 
            Mariska en Tim, Jesse 
            Heidi en Gerard  
 
          Aart en Nel 
            Patricia en Marius 
 
 
 
     16 maart 2011 
 

    A. Bloem - de Jong 
     Ring 99 
    3195 XC Pernis 
 

  De begrafenis heeft dinsdag 22 maart plaatsgevonden 
             op de Algemene Begraafplaats te Pernis. 
 
 
 
 
 

*** Bedankjes *** 
 
Heel hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die ik tijdens mijn verblijf in 
Ikazia en Antonius mocht ontvangen. Het was echt overweldigend en hartverwarmend dat zovelen 
aan mij gedacht hebben. Het heeft mij dan ook heel goed gedaan. 
Mevr. B.H. Ketting, Ring 61. 
 
*** 
Hartelijk dank aan allen die ons hebben verrast door middel van kaarten, bloemen en telefoontjes 
i.v.m. ons 55-jarig huwelijk. Nogmaals hartelijk dank! 
Fam. A. Meijboom 
G.A. Soetemanweg 53G (Biezenkamp) 
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P.C.O.B. 
Op dinsdag 5 april hebben we een bijeenkomst in gebouw “Rehoboth”. De spreker van deze 
morgen is dhr. Trapman met het onderwerp “Duinen, schorren en slikken”. 
U bent van harte welkom om 9.45 uur. 
Namens het bestuur, 
Janny Bosloper 
 
 
Confessionele Vereniging 
Op D.V. donderdag 14 april aanstaande houdt de Confessionele Vereniging, afdeling Rhoon en 
omstreken, een bijeenkomst. Ds. D. Westerneng, predikant te ’s Gravenpolder/Baarland, zal  een 
onderwerp inleiden met als titel: “De rijkdom van de doop”. De doop verwijst naar wat God doet.  
Vanuit deze grondgedachte mogen we de doop zelf en de opgekomen vraag naar vormen van 
doopgedachtenis overdenken. 
Kinderdoop achterhaald? 
We beginnen bij Lucas 18:15-17, waar de discipelen de kleine kinderen weren van Jezus. Geloven 
is toch niet iets voor de allerkleinsten? Zij kunnen nog niet kiezen, geloven. En heeft het in 2011 
wel zin om kinderen te dopen? Vele jongeren haken immers af; slechts een kwart noemt zichzelf 
nog kerkelijk betrokken. Is het niet veel verstandiger kinderen op een later moment zelf te laten 
kiezen en op dat moment ook te dopen? Jezus eist geloven als een kind om het Koninkrijk binnen 
te gaan. Wat betekent dat voor onze visie op de doop. We zullen ontdekken dat het gaat om Gods 
werk in ons en dat ons geloven dat werk volgt. 
De doop als oversteek naar het beloofde land. 
Velen vinden het ingewikkeld om de rijkdom van de doop in hun dagelijks geloofsleven te 
ervaren. De synode heeft doopvernieuwing en herdoop terecht afgewezen.  De doop is eenmalig, 
het is een doorgangsritueel. We willen kort stilstaan met Israël (Jozua 3:14-17), Naäman en 
Johannes de Doper bij de Jordaan.  De doop geeft slechts in het geloven Gods zegen op het 
bestaan. Een lid van de kerk is per definitie een actief lid. 
Doopgedachtenis. 
Hoe kun je iets, dat je veelal alleen kunt zien via een doopkaart, doopkaars en de gemaakte 
beelden, ervaren wanneer dat moment achter je ligt?  We kennen in de liturgie van de kerk al 
verschillende momenten van doopgedachtenis, zoals openbare belijdenis van het geloof en 
avondmaalsviering. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de doopgedachtenis te betrekken bij 
andere onderdelen van het kerkelijk leven. Maar er wordt, bijvoorbeeld uit de kring van het 
Evangelisch Werkverband, ook gevraagd om nieuwe rituelen, waarbij water een rol speelt, bv het 
aanraken van water in de doopvont in de Paasnacht. In hoeverre is het verantwoord hieraan 
tegemoet te komen? 
U bent van harte welkom in gebouw ’t Centrum, Bernhardstraat 3  te Rhoon. Aanvang 20:00 uur 
 
 
VRIJWILLIGERS gezocht! 
Eigenlijk mag ik niet klagen…………..maar ik ga u wel wat vragen. Met deze zin begint 
mevrouw haar gesprek.   
Ik woon naar m’n zin hier, leuk huis, de boel wordt schoon gehouden door de thuiszorg, de 
‘meisjes’ die komen om mijn kousen aan en uit te doen zijn aardig dus wat heb ik te klagen? 
Eigenlijk dus niets, maar………..weet u ik zou zo graag eens even naar buiten willen. Even een 
luchtje scheppen wandelend of  in m’n rolstoel. Het hoeft niet iedere dag hoor maar zo’n één keer 
in de week. 
En daar zoeken we dus een VRIJWILLIGER voor. 
 
Ik wil niet klagen hoor want ik zorg met erg veel liefde voor mijn man. Maar…….. ik ga u wel 
wat vragen. 
Het zou voor mijn man zo fijn zijn als hij nou één keer in de week of zo eens een ander ziet. Daar 
heeft hij een ander praatje mee dan met mij. Liefst een man. 
En daar zoeken we nu een VRIJWILLIGER voor. 
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Eigenlijk mag ik niet klagen………..maar ik ga u wel vragen. 
Ik heb het goed naar m’n zin in de verzorging van het Havenlicht. De zusters zijn lief, het eten? 
Geen klachten altijd goed verzorgd en lekker. Maar weet u ik zou het fijn vinden als er eens 
iemand tijd heeft voor een wat langer praatje. Iemand die één keer in de week een kopje thee komt 
drinken en naar mij wil luisteren. Dat zou fijn zijn. 
En daar zoeken wij dus een VRIJWILLIGER voor.  
 
Misschien spreken de oproepen voor een vrijwilliger u aan, misschien zegt u ja, dat is nou net iets 
voor mij. Ik heb wel een paar uurtjes over in de week en wil graag iets voor een ander doen. 
Op bezoek gaan of een eindje wandelen ja hoor, dat vind ik leuk. 
Want dat is belangrijk, als u iets in vrijwilligerswerk wilt doen moet u het zelf leuk vinden. Als u 
het alleen doet voor een ander wordt vrijwilligerswerk een opgave en houdt u het niet vol. 
Juist het volhouden is belangrijk want ook al is het vrijwillig het is niet vrijblijvend. Er wordt op u 
gerekend. 
We horen graag van u.  
 
Telefonisch of per mail: 
Ineke van Twillert locatiemanager Havenlicht 010 – 263 18 88 i.van.twillert@sonneburgh.nl 
 
Anneke van der Schee Steunpunt Mantelzorg Pernis 010 – 472 28 09 
a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl 

 
 

baza R ommelmarkt 
 

vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2011 
wordt er weer een Bazar / Rommelmarkt gehouden 

 
Heeft u iets voor de bazar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding, 

dan kunt u contact opnemen met: 
 

  Dhr. C. v.d. Berg     tel.: 4384130 
  Dhr. B. van Dijk             tel.: 4163319 

 
De vaste ophaaldag is maandag van 9.30 tot 12.00 uur  

U kunt ook zelf spullen brengen op maandag tussen 9.00 en 15.00 uur 
Verkoop: iedere maandag van 9.00 tot 15.00 uur 

 

Spaart u mee met ons ? 
 

Douwe Egbertsbonnen en Gouda’s Gloriezegels 
 

Gooi ze niet weg! Wij kunnen er leuke dingen mee doen. 
Inleveren bij: 

 
Mevr. A. Berkhout-Koole, Uiterdijk 165, tel.: 4160563 

 



Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis       http://www.hervormdpernis.nl 
 
Predikant   : ds C.E. Lavooij, Ring 21, 3195 XB Pernis        416 17 24 
 
1e Scriba   : dhr R. v.d. Leeden, Van Zyll de Jongstraat 96, 3195 TP Pernis     472 03 52 

  
    
 
Kerkgebouw   : Ring 1, 3195  XB Pernis          472 27 59 
Koster    : dhr C. v.d. Stoep, Corneliahof 26, 3195 RS  Pernis       416 44 33 
 
College van kerkrentmeesters 
Secretaris   : dhr M.A. van Wingerden, Burg. van Esstraat 134, 3195 AH Pernis    472 16 41 
Penningmeester : dhr J. Sekeris, Verheulstraat 3, 3195 TG Pernis       416 43 44 
Postrek.nr   : 63.27.27 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Bankrek.nr   : 3532.02.509 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis 
Collectebonnen :  3532.57.230 t.n.v. Hervormde Gemeente Pernis   
 
Diaconie 
Secretaris   : dhr B. Koert, Smallandstraat 44, 3195 AS Pernis       295 02 38 
Penningmeester : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis      438 44 46     
Bankrek.nr   : 3532.02.584 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente 
Kerktelefoon   : dhr A. Berkhout, Uiterdijk 102, 3195 GK Pernis       848 70 14 
Kerkauto   : dhr A.C. Bijl, Ozingastraat 55, 3195 SK Pernis       416 74 37  
Aanvragen opname: dhr A.A. v.d. Kuil, Burg. van Esstraat 189, 3195 AE Pernis     416 46 98 
         kerkdienst    
 
Zending 
Secretaresse      : mw A. Keemink, Burg. van Esstraat 164, 3195 AJ Pernis      438 44 46 
Bankrek.nr   : 3532.61.335 t.n.v. Zendingscommissie Herv. Gem. Pernis 
 
Verenigingsgebouw “Rehoboth”           416 41 25 
Conciërge    : mw. B. de Laat-Spruijt, Dr. Wasstraat 56, 3195 BG Pernis      472 05 78 
Zaal bespreken         b.g.g.     416 41 25 
 
Bovenzaal “Rehoboth”            416 36 49 
Secretaresse   : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17 
Penningmeester : dhr A. Muizer, Groot Rijshoofd 3, 3195 GB Pernis       416 34 57 
Bankrek.nr   : 3532.62.056 
Zaal bespreken   : mw W.G. de Ronde-v.d. Toolen, G.A. Soetemanweg 38K, 3195 TD 416 50 17 
Sleuteladres   : dhr G. van Hilten, Ozingastraat 56, 3195 SL Pernis       438 51 33 
 
J.V.R. “Margriet” 
Sleuteladres   : dhr C. Hoogwerf, Uiterdijk 207, 3195 GL Pernis       438 48 25 
Bij afwezigheid : dhr G.C. Vogel, Pastoriedijk 451, 3195 HE Pernis       416 72 51 
 
Thuiszorg Rotterdam   
Huishoudelijke verzorging - Persoonlijke verzorging - Thuisbegeleiding - Specialistische 
verpleging  -  Persoonsalarmering  -  Cursussen  -  Servicepas Rotterdam  -  Thuiszorgwinkel 
Rotterdam.        Klantenservice (010) 282 60 00          www.thuiszorgrotterdam.nl 
 
VraagWijzer Pernis van Stichting Welzijn Hoogvliet   
Voor informatie en verwijzing op gebied van wonen, zorg en welzijn:  
Wijkservicecentrum, G..A.Soetemanweg 25, 3195 TC Pernis, tel: 472 28 09 
Email: a.vanderschee@welzijnhoogvliet.nl  Spreekuren: zie de Wijkpost  
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