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KERKDIENSTEN

Zondag 19 november 2017

09.30 uur : Ds. W. Geerlof

Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. B. Koert

Organist
Dhr. A. den Ouden

Commissie van ontvangst: Mevr. T. van der Steen-den Ouden / Mevr. C. Vink-van Tielen

Koster : Dhr. G.C. Vogel

Kerkauto : Dhr. G. van Hilten, tel. 438 51 33
Collecten : Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Connie Ruizeveld de Winter

Zondagsschool: Siska Verheij

Zondag 26 november 2017 - Laatste zondag Kkerkelijk jaar

09.30 uur : Ds. W. Geerlof - Voorbereiding Heilig Avondmaal

Ouderling van dienst en afkondiging
Dhr. J. Sekeris

Organist
Dhr. W.A. Ketting

Commissie van ontvangst: Mevr. J.A. van Opstal-Stougie / Mevr. A. Vogel-de Bruin

Koster : Dhr. G.C. Vogel

Kerkauto : Dhr. L. Lodder, tel. 438 57 63
Collecten . Diaconie / Kerkrentmeesters
Oppasdienst : Janny van Wingerden

Zondagsschool: Janny Verheij

BIJBELROOSTER
zondag 19 november 2 Tessalonicenzen 1:1-12  Volhouden
maandag 20 november 2 Tessalonicenzen 2:1-17 Herken de vijand
dinsdag 21 november 2 Tessalonicenzen 3:1-18 Werkhouding
woensdag 22 november Psalm 128 Genieten
donderdag 23 november Matteiis 24:29-44 Les van de vijgenboom
vrijdag 24 november Matteiis 24:45-51 Verwachting
zaterdag 25 november Psalm 85 God is rechtvaardig
zondag 26 november Matteiis 25:1-13 Oliecrisis
maandag 27 november Matteiis 25:14-30 Talentenjacht
dinsdag 28 november Matteiis 25:31-46 Scheiding
woensdag 29 november Jeremia 24:1-10 Rijp en rot
donderdag 30 november Jeremia 25:1-14 Nog niets geleerd
vrijdag 1 december Jeremia 25:15-26 Straflijst
zaterdag 2 december Psalm 19 Duidelijke taal



Meditatie

“Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid.
Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere,
zijn uitkomsten tegen de dood”.

Psalm 68 : 19-20 HSV

Luther: Danken voor een regenbui

Een nationale dankdag voor gewas en arbeid kende Maarten Luther niet. Maar wat danken is, wist
hij wel. Voor dagelijks brood, voor de zondag en vooral voor de genade van God. Of voor een
flinke regenbui.

In de gebeden van de zestiende-eeuwse kerkhervormer licht heel vaak één woord op: genade.
Luther leerde dat God in Christus alles voor hem had gedaan. Dat geschenk stimuleerde tot een
leven van dankbaarheid én dankzegging. Luther gebruikte vooral de Psalmen als uitgangspunt voor
zijn gebeden, maar ook de Tien Geboden, het Onze Vader en de Apostolische Geloofsbelijdenis.
‘Ik dank God voor Zijn grondeloze barmhartigheid’, schreef Luther in 1535 aan zijn vriend Peter
Beskendorf, een barbier en arts uit Wittenberg. ‘Hij buigt Zich zo vaderlijk tot mij, verloren mens,
neer en biedt mij, zonder dat ik Hem heb gebeden en gezocht, zonder dat ik het verdiend heb, aan
om mijn God te zijn en Zich over mij te ontfermen. ( ...). Wie kan Hem daarvoor eeuwig en altijd
genoeg danken?’.

Zondag

Luther was niet alleen dankbaar voor zijn redding, maar ook voor andere gaven van God. Zoals
voor de dag des Heren. Christenen hebben vaak niet in de gaten wat een grote schat ze daarmee in
handen hebben, aldus de Duitse reformator. De zondagse prediking is een ‘heerlijke weldaad’ van
God. ‘Want Zijn Woord is het enige licht in de duisternis van dit leven’. Christenen mogen ook
danken voor andere mensen. Zonder het gezin en de politiek zou de wereld niet één jaar kunnen
bestaan, vermoedde Luther. ‘Zonder wereldlijk bestuur is er geen vrede; waar geen vrede is, kan
geen gezinsleven zijn; waar geen gezinsleven is, daar kunnen geen kinderen verwekt of opgevoed
worden en zouden vader en moeder geheel verdwijnen’. God biedt ook veiligheid en bescherming.
‘Want als Hij ons niet behoedt, zou niemand een cent of een stuk brood in huis overhouden’. Uit
Gods dagelijkse zorg spreekt, volgens Luther, Zijn onuitsprekelijke liefde en trouw. ‘Hij heeft ter
bescherming van mijn lichaam zo’n sterke muur daaromheen geplaatst, dat alle mensen schuldig
zijn mij te sparen en te behoeden, zoals ik op mijn beurt alle mensen moet sparen . (...) Anders zou
de duivel zo’n grote moordpartij onder ons mensen aanrichten, dat niemand ook maar één uur
zeker van zijn leven zou kunnen zijn’.

Honderdduizenden

Luther had ook oog voor de rijkdom van de natuur en hoe God Zich daarin openbaart. Toen het in
het voorjaar van 1538 zo droog was dat de oogst dreigde te mislukken, bad Luther intens om
regen. Die kwam er, op 26 mei. ‘Ach, laten we onze lieve God danken’, was zijn reactie. ‘Want
wat Hij ons geeft is vele honderdduizenden guldens waard, want nu regent het constant koren,
tarwe, haver, gerst, wijn, kruiden, uien, gras en melk. En wij doen nog alsof het niks is’.

Maarten Stolk, in het RD, voorpagina woensdag 1 november, Dankdag.



GEMEENTEBERICHTEN

Jarigen
18 nov.: Mevr. S. Verhagen-Leeuwestein (G.A. Soetemanweg 55¢, 3195TC) en Mevr. M.P. van

den Bos (Sonneburgh, Groene Kruisweg 347, kamer 2, 3084 LM Rotterdam).

19 nov.: Dhr. C. Hoogwerf (Uiterdijk 207, 3195GL), Mevr. Y. van Veelen-Klaassen (Ring 101,
3195XC) en Mevr. G.A. Bravenboer (Sagiusstr. 86, 3195BM).

20 nov.: Dhr. A. de Lange (Ring 187, 3195XE)

21 nov.: Mevr. P.W. Mastenbroek-van der Burgh (Corneliahof 24, 3195RS), Mevr. H.G. Kleinjan-
Jumelet (Corneliahof 44, 3195RS), Dhr. L.C. Jumelet (Schuytstraat 106, 3195SN) en

Dhr. J.C. Sparenberg (Corneliahof 43, 3195RS)

24 nov.: Dhr. D.P. Verheij (Ring 397XH) en Mevr. M. van der Marel-Koert (Nieuwedijk 20A,
3195GE).

25 nov.: Dhr. W. ’t Hart (Groene Kruisweg 177, 3084LM Rotterdam), Mevr. M. Ketting-
Herkenraad (Polluxstr. 25, 3195RH) en dhr. R. Vermeer (Burg. Beyenstraat 63, 3195RB).

27 nov.: Dhr. L. Beijer Sr. (Burg. van Esstr. 220, 3195AK) en Mevr. H.B.1. Ketting-Schipper
(Uiterdijk 119, 3195GL)

30 nov.: Mevr. J. Verschoor-Ketting (G.A. Soetemanweg 44, 3195TD).

1 dec.: Dhr. P.J. Speelman (Ozingastr. 15, 3195SJ).

Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en een gezegend nieuw levensjaar!

Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede

en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Lied 415:1

Bloemen

Op 5 november gingen de bloemen als groet van beide gemeentes naar:
het echtpaar Kees en Marja van Vliet-Bijl, Madroelstraat 54 en

het echtpaar Martin en Lisette Vermeer-Meijboom, Labrijnstraat 22.
Op 12 november gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:

familie F. Riethoff-de Haas, G.A. Soetemanweg 34c en

familie L. Beijer-Bijl, Burg. van Esstraat 220.

Yerpleeghuizen

Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg De Breede Vliet

Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet
Mevr. H.C. Noordzij, 5B kamer 80 Dhr. S. Moret, afd. Kievit

Mevr. F.C.W. de Reus-Kwak, 3A kamer 120

Mevr. H. Verheij-Verschoor, 3B kamer 10 Het Zonnehuis

Mevr. M. ’t Hart-van der Steen, 2A kamer 20 Dillenburgsingel 5, 3136 EA Viaardingen
Mevr. J. Roukema-Grinwis, 4C kamer 10 Dhr. R. van Hoog

Mevr. B. H. Meulenbelt-Noordijk, 2C kamer 100

Dhr. A.H. Kegel, 4B kamer 110 Woonzorgcentrum Oranjehof

Mevr. A. van Luijk, 5C kamer 30 Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam
Mevr. J. van der Tak-Hordijk, 5B kamer 100 Mevr. E. Kerkhof-Kouwenhoven

Dhr. M. van der Tak
Marnix Revalidatiecentrum
Marnixlaan 5, 3132 PL Viaardingen
Mevr. T.A. Bekker-Riethoff

Ook de buiten Pernis verblijvenden wensen wij sterkte en Gods nabijheid toe!
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Vij leven mee

We mogen dan beginnen met danken.

Johan Verberne (Verheulstraat) mocht thuiskomen na revalidatie in Zorghotel Aafje en dat geldt
ook voor mevrouw A. Verheij-Verschoor (Ring) die thuiskwam uit De Vier Ambachten.

Bidden we voor hen dat zij het ‘gewone, dagelijkse leven’ weer mogen oppakken.

Bidden we voor de heer A. Kruidenier, Groene Kruisweg 141 (Sonneburgh). Hij is ernstig ziek en,
naar de mens gesproken, kan hij niet meer beter worden. Bidden we dat de Heilige Geest hem mag
voorbereiden op zijn levenseinde.

Bidden we ook voor hen die het thuis moeilijk hebben en zij die verder revalideren of wonen in
een tehuis.

Bijzondere dienst

Zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Deze zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd of zondag Voleinding.

Wij herdenken dan die gemeenteleden die ons zijn voorgegaan.

Een dienst vol emotie, bemoediging en troost. Voor velen een moeilijk moment.

Al de herinneringen aan een geliefde die is heen gegaan, komen weer boven.

Bidden we voor hen dat ze troost mogen putten uit het Evangelie.

Uit de woorden die de Here Jezus Zelf heeft uitgesproken:

“Ik ben de opstanding en het leven,; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven”.

We leren hiervan dat er zonder geloof geen toekomst voor ons is, maar als we in dit leven tot
persoonlijk geloof mochten komen, dan mogen we weten dat de Here Jezus ook voor ons het
Vaderhuis met de vele woningen zal ontsluiten. Dan is er leven, eeuwig leven, bij Hem in de
hemel.

Hier volgen de namen die zullen worden voorgelezen:

Pieter Lodder 17 november 2016 84 jaar
Jentje Verdonck-Zwiers 3 december 2016 79 jaar
Willie van Wijnen-Kooij 29 december 2016 100 jaar
Elisabeth van Eck 3 januari 2017 90 jaar
Leentje Molenaar-van den Berg 6 januari 2017 79 jaar
Ingetje Klaasje van Wingerden-Hordijk 19 januari 2017 87 jaar
Johanna Catharina van der Kuil-de Vassy 30 januari 2017 90 jaar
Maria Oorebeek-Haak 5 maart 2017 90 jaar
Arendina Suzanna Bijl-de Man 8 april 2017 60 jaar
Arie Hoogwerf 12 april 2017 91 jaar
Cornelis van der Stoep 24 april 2017 88 jaar
Adriaantje van der Steen-Spruijt 25 april 2017 87 jaar
Jannetje Wilhelmina Koert 25 april 2017 86 jaar
Joop van Loon 4 mei 2017 77 jaar
Wilhelmina Verberne-Baai 1 juli 2017 55 jaar
Janny Diederika Bosloper-Noordzij 2 juli 2017 84 jaar
Arend Bijl 4 juli 2017 93 jaar
Willem Rowaan 24 juli 2017 92 jaar
Francina Boender-Driesprong 3 oktober 2017 96 jaar
Jacobus Pieter Kole 5 oktober 2017 85 jaar
Annetje Koster 21 oktober 2017 81 jaar
Giften

Ik mocht op huisbezoek een gift van 10 euro ontvangen voor onze kerk.

Hartelijk dank hiervoor.



Gelegenheidskoor Kerst

De voorbereidingen zijn in volle gang om een gelegenheidskoor te vormen om te zingen in onze
Kerstmorgendienst. Er zijn al aanmeldingen binnen maar u kunt zich nog opgeven! (het liefst via
de mail). Marcella van der Heijde heeft aangegeven weer te willen dirigeren. We starten eind
november met de repetities in gebouw Rehoboth.

Afgesproken data: zaterdag 25-11 16.30-ca 17.45uur; zaterdag 9-12 16.00-17.45 uur;

zaterdag 16-12 17.00-18.00 uur en zaterdag 23-12 13.00-14.15 uur generale repetitie in de kerk.
Als u zich nog niet hebt opgegeven, doe het dan nu! Het is zo zaterdag 25 november (!)

Tekst om over na te denken

Het is de tekst die in de Dankdienst van 5 november centraal stond tijdens de prediking:
“Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen

door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat,

zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus”.
Filippenzen 4 : 6 en 7 (NBG 1951)

Ds. W. Geerlof

Wij gedenken: Ilja Anthonissen

Het was afgelopen april, in de tijd voor Pasen, dat twee mensen die leven en werken in Israél bij
ons op bezoek waren om wat te vertellen over hun werk. Het waren Ilja en Marleen Anthonissen,
uitgezonden door Kerk in Actie. Daarna zijn ze weer naar Israél gegaan en waren dit najaar net
weer een tijd in Nederland geweest, en terug daar is hij heel plotseling en totaal onverwacht
overleden. Zijn lichaam is naar hier teruggebracht, en zijn gezin kwam erachteraan. Wat een
tragiek om zo afscheid te nemen van een lieve man en vader. Maar ook om te bedenken hoe het
gezin verder moet, kan Marleen nu nog door met haar taak daar, of kan ze beter maar in Nederland
blijven. Tijden vol van verdriet en veel onzekerheid.

Toen ze bij ons waren deden ze een soort van interview met elkaar. Later hebben ze twee andere
interviews uitgewerkt en doorgestuurd. Nu vind ik vooral de vragen voor de kerk in Nederland
mooi om te delen.

Een Messiasbelijdend-joodse vrouw antwoordt: Mijn boodschap is: de profetische klok tikt door!
ledereen moet zich tot de Heer keren met heel zijn hart, elke dag opnieuw.

Een Palestijns christen antwoordt: Ik hoop op liefde voor iedereen, en wens hun toe dat ze niet in
zo 'n situatie belanden als waar wij in zitten. Ons probleem is niet dat van jullie. Jullie hebben je
eigen problemen en het is Gods opdracht voor mensen om die in hun eigen omgeving goed op te
lossen. Maar als je dan nog tijd en liefde over hebt, mag je natuurlijk graag hierheen komen. Dan
ben ik blij als we naar elkaar kunnen luisteren, van elkaar leren en elkaar helpen waar nodig!

Deze beide boodschappen zaten ook verpakt in het leven en werken van Ilja: een levende getuige
zijn op de plek waar God je heeft gesteld. We zijn dankbaar dat ze in april in ons midden waren
om hun verhaal te delen.

Onze gebeden gaan uit naar Marleen, hun kinderen Niels en Marieke: Moge de God van Abraham,
Izaak en Jacob jullie kracht geven en leiden op de weg die jullie kunnen gaan.

Ds. Christi Bartelink



Lustrum Bijbelquiz Pernis

Wat was het weer een bijzondere en leerzame avond op 2 november toen we met elkaar alweer de
vijfde Bijbelquiz van Pernis speelden! Foto’s, die al voor de vijfde keer werden gemaakt door
Niko Kok kunnen bekeken worden via https://myalbum.com/album/RnleEoq3Px8L.

Als aandenken daaraan ontving Niko van de organisatie een medaille.

Willen Huijgen werd in de bloemetjes gezet: hij is toch wel de initiatiefnemer geweest om hier de
quiz op te zetten, maar nu na de vijfde keer stopt hij ermee. Anneke Jacobs had voor de
gelegenheid cakejes gebakken, die in de pauze door iedereen zeer werden gewaardeerd. Anneke
gaat het opzetten van de quiz overnemen en samen met Gerrit en Jeanne Barends organiseren. Ook
dank aan Theo de Keizer die de avond opende. Verder bedanken we de aanmeldadressen en de
jury.

Er zaten weer moeilijke en makkelijke vragen in de quiz. Want de wijzen uit het oosten kwamen
niet op bezoek in de stal, de ster bleef immer stilstaan boven het huis waar het kind Jezus was.
Over verjaardagen in de Bijbel is niet zoveel te vinden. Dat is wel te begrijpen, er staat wel dat we
onze vierdagen moeten vieren, maar verjaardag gaat vaak om ikke-ikke, en het leven is bedoeld
om te delen van wat je zelf mocht ontvangen.

In de pauze werd de Bijbel voor Pernis gepresenteerd door Willem, die hier veel uren werk in heeft
gestoken, vooral omdat de contactlijnen traag liepen. ledere deelnemer kreeg zo’n Bijbeltje mee
naar huis, niet om te bewaren, maar om erin te lezen, en verder de delen van het Woord dat Leven
geeft.

Voordat ds. Geerlof overging tot het bekendmaken van de winnaars, onderstreepte hij dat de opzet
van de avond niet lag in het gezellige samenzijn, maar meer dat wij als organisatie hopen en
bidden dat de aanwezigen de grote waarde van de Bijbel zullen gaan inzien. Dat het verlangen om
er in te lezen en te studeren mag toenemen. Om in de Bijbel de Here God Zelf te mogen
ontmoeten. Het deelnemen aan de quiz is zo belangrijker dan het winnen. Ook vertelde hij dat dit
een Bijbel was voor Pernis. Niet van Pernis. Als we al mogen spreken van een eigenaar dan is dat
de Here Zelf. Hij zal ons door Zijn Heilige Geest duidelijk moeten maken hoe belangrijk de Bijbel
is. Laten we niet naief zijn. Een mooi kaft, hoe mooi het er ook uit ziet, zal een toekomstige lezer
uiteindelijk niet overtuigen.

Bijzonder was het meedoen van het jeugdige team van de Bijbelbuddy’s. De teamprijs ging dit jaar
naar Rock Solid, en dat was niet voor het eerst, super gedaan! En de individuele prijs was voor Jan
Huitink, die voor de tweede keer vanuit Hoogvliet meedeed. Een goede reden om volgend jaar met
¢én of meerdere teams vanuit Hoogvliet te komen meedoen?

Hopelijk tot volgend jaar!

Ds. Christi Bartelink

Roemeniéreis 2017 deel 2, en 2018

Beste gemeenteleden en inwoners van Pernis,

Misschien een beetje aparte opening, Roemeniéreis deel 2 maar dat zal ik uitleggen.

In 2015 mocht ik de Roemeniéreis samen met Ineke en Ds. Estwan maken.

Tijdens onze bezoekjes aan de bevolking aldaar is er altijd iemand als tolk aanwezig zodat we via
de tolk kunnen communiceren met de mensen.

Het is altijd goed om te weten wat er speelt in de gezinnen en je voelt je echt in gesprek.

Tijdens de reis in 2015 is Mia-Dora Bran mee geweest als tolk en zij is later bevriend geraakt met
Ineke. Er is regelmatig contact en begin dit jaar meldde Mia-Dora dat zij ging trouwen.

Aan Ineke werd gevraagd of dat zij als gast op haar bruiloft wilde komen.

We moesten hier even over nadenken maar het was zo’n bijzondere uitnodiging dat we er graag op
in wilden gaan.

Via internet vliegtickets besteld en op 11 augustus vlogen wij via Boekarest naar Suecava.

We hadden afgesproken dat wij zouden bellen als we geland waren, maar ze stonden ons al op te
wachten. Na een bijzondere spontane ontvangst reden we naar het huis van Mia-Dora.

Op zich ook wel vreemd want de laatste jaren bezoeken we ieder jaar dit gezin dat het niet erg
breed heeft. Ook hier was de ontvangst erg hartelijk.
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Ineke ging mee naar binnen waar we onze slaapplaats kregen toegewezen, de mooiste kamer in het
huis, ik ging mee richting de tuin waar als verrassing de BBQ aan stond.

Het was ondertussen rond middernacht maar dat maakte niemand iets uit.

Rond de BBQ en aan de limonade, er wordt hier geen alcohol geschonken, beleefden we een
mooie avond.

Na een korte nacht in een iets te kort en te smal bed stonden we op.

Gewassen bij de waterput en klaar voor een nieuwe dag.

Er moest i.v.m. de bruiloft nog veel gebeuren en we werden beiden aan het werk gezet wat in een
hele bijzondere en ontspannen sfeer gebeurde.(alleen de bruid was wat gespannen)

In de middag werd ons verteld dat we in de avond naar een hotel zouden gaan zodat we de
volgende dag goed uitgerust zouden zijn.

Ook konden we daar douchen want dat was hier bij de familie niet mogelijk.

(ook een gewoon toilet zoals wij dat kennen is daar niet)

We hebben aangegeven dat we echt niet naar een hotel wilden en dat we gewoon bij de familie
zouden blijven. Dit was echter, bleek later, toch wel redelijk onmogelijk omdat er ondertussen wel
heel veel familie uit heel het land was aangekomen voor de bruiloft.

Op een bepaald moment waren er meer dan 30 mensen in dat kleine huisje bij elkaar.

Het werd dus wel erg druk en slaapplaatsen waren er niet meer.

Dus in de avond toch met een aantal andere gasten naar een hotel, zij het met tegenzin.

De volgende morgen op tijd opgestaan en ons klaar gemaakt voor de bruiloft.

De kerkdienst begon om 9.00 uur, maar wij werden om 10.00 uur verwacht.

(ik weet nog steeds niet waarom dat was?)

Om precies 10.00 uur liepen wij de kerk in die al aardig bezet was.

De vrouwen en de mannen zitten normaal gesproken apart maar omdat het zo druk was werd hier
maar van afgezien.

Wat mij het eerste opviel was dat het bruidspaar met hun gezicht naar de gemeente zat en de pastor
achter hen stond.

Na enige tijd werd mij gevraagd ook iets te zeggen, was gelukkig van te voren afgesproken, en
uiteraard wilde ik dit graag doen. Ik heb wel om een microfoon gevraagd met een lang snoer zodat
ik voor het bruidspaar kon gaan staan en hen kon aankijken.

We hebben het gehad over Psalm 1 en over de liefde.

De liefde die wij ontvangen van onze Heer en Heiland en die wij weer mogen, eigenlijk moeten,
doorgeven. We hebben met gebed afgesloten.

Het bijzondere hiervan was dat wij net voordat wij de kerk inliepen contact hadden gehad met Ds.
Geerlof. In Pernis werd gebeden voor Roemenié, en in Roemenié werd gebeden voor Pernis. Veel
mooier kan het toch niet worden. Verbonden in de woorden van het gebed.

Na de dienst werden we naar een mooi aangeklede zaal gebracht.

Hier werden de gasten op een mooi diner getrakteerd.

Ook hier geen alcohol, maar gezellig samen zijn.

Als er mensen zijn die iets wilden zingen dan was daar ruimte voor.

Roemenen zijn erg muzikaal en zingen en maken graag muziek.

Ineke en ik hebben met de kinderen ‘lees je bijbel bid elke dag’ gezongen in 3 verschillende talen.
(in het Nederlands en Engels ging het wel, maar in het Roemeens haakten we af)

s ’Avonds in de kleine keuken de dag nogmaals beleefd.

Ook hier was weer plaats voor muziek en zang.

De avond afgesloten met gebed waarin we elkaars handen vasthielden. Omdat we elkaar wilden
begrijpen werden de gebeden in het Engels gedaan.

Wat was dit een bijzonder moment!

De volgende ochtend bracht Ruben, één van de zonen van de familie Bran, ons om 4.00 uur naar
het vliegveld. Na ons nog even op weg geholpen te hebben bij de incheck, was het tijd om afscheid
te nemen.

Een afscheid met weinig woorden maar je voelde aan alle kanten de liefde en de vriendschap.



Bijzonder dat wij hier mochten zijn, bij een familie waar we al jaren op bezoek komen.

De kinderen werken, zoals later bleek, nu in het buitenland.

Dit doen ze ook voor hun ouders. Ze zeggen ook, onze ouders hebben altijd voor ons gezorgd, nu
zorgen wij voor onze ouders.

Hierdoor was het ook mogelijk dat de bruiloft op deze manier kon worden gevierd.

Daardoor is het ook mogelijk dat ik het armoedige huisje, waar ik 10 jaar geleden voor het eerst
kwam, nu langzaamaan zie opknappen.

Er is al een soort van zitkamer, alleen voor als er gasten zijn, er is een keuken, terwijl verleden jaar
nog werd gekookt op de kachel, en er wordt een douche met toilet gemaakt.

Nu is er alleen de waterput en het toilet achter in de tuin.

Ook hierin zie je de liefde zoals hierboven omschreven terug.

Zo mogen Ineke en ik terug kijken op een bijzondere ontmoeting.

We realiseren ons echter wel dat we dit ook aan u hebben te danken. U staat ieder jaar weer klaar
om met kleding, schoenen en giften deze mensen te ondersteunen.

Misschien dat we bij familie Bran niet meer langs gaan om kleding, schoenen etc. af te geven,
maar slechts even op bezoek gaan om te kijken hoe het met de familie gaat, want zij geven zelf
ook aan dat er anderen zijn die het meer nodig hebben.

Zo is de overgang naar de Roemeniéreis van 2018 snel gemaakt.

In januari 2018 staat deze reis, uiteraard zou ik bijna zeggen, weer gepland.

Al is er wel het €én en ander veranderd, vooral voor onderweg.

Ds. Estwan is namelijk verhuisd. Hij en zijn vrouw zijn van uit Erd bij Boedapest vertrokken naar
Miscot, in het zuidoosten van Hongarije.

Omdat dit echt uit de route ligt, zo’n 1600 kilometer, moeten we op zoek naar een ander
overnachtingsadres. Maar er is al hulp toegezegd dus dat komt wel goed.

We willen u nu alvast warm maken voor deze reis, dus hierbij wat informatie over de reis in 2018.
Het vertrek staat gepland op 15 januari, de uitzenddienst op 14 januari.

De inzameling voor de kleding en schoenen is op woensdag 10 en donderdag 11 januari in De
Heuvel. We rekenen weer op uw steun!

Om de reis te kunnen maken moet er een aantal keren worden getankt.

Ook voor deze reis doen we weer een beroep op u om een halve of hele tank diesel te sponseren.
Een halve tank diesel kost € 60,00 en een hele tank diesel € 120,00.

U kunt u sponsering voor de brandstof overmaken op rekeningnummer NL96RABO0353202584
t.n.v. Hervormde Diaconie ovv Roemeniéreis 2018.

Hartelijk groet,
Ineke en Bas.

OFFICIELE MEDEDELINGEN

AGENDA
Dinsdag 21 november Kerkrentmeesters Consistoriekamer 19.30 uur



ZENDING

Nieuws van de familie Koster vanuit het zendingsveld

Het leven op het zendingsveld lijkt altijd druk te zijn, maar dat zal voor u niet anders zijn. Veel
dingen die in korte tijd moesten gebeuren, maar waar mooie dingen uit voortkwamen! Twee weken
terug was het herfstvakantie en we hielden een Vakantiebijbelclub in Birmingham. Tot vlak voor
de week zou beginnen hadden we nog geen volledig team. Dit was de maanden voorafgaand steeds
onderdeel van ons gebed geweest. Er zijn dingen die we zelf zo goed mogelijk kunnen doen, maar
daarnaast is er een deel waar we op God mogen vertrouwen. En keer op keer zien we God ons
gebed verhoren. Ook deze keer, op de morgen dat we moesten beginnen met het doornemen van
het programma kregen we te horen dat twee van de studenten op het trainingscentrum ons team
konden versterken. God is goed! De bevolking van de wijk in Birmingham waar we de
vakantiebijbelclub hielden bestaat voor de overgrote meerderheid uit mensen met een moslim
achtergrond. Zo mochten we elke dag zo'n 20 kinderen en een aantal moeders met een moslim
achtergrond ontvangen. Sommige van de moeders waren geheel bedekt. Het bijzondere was dat we
ze elke dag konden vertellen over God die van ze houdt, en door de Here Jezus mogen we tot God
komen. De kinderen deden enthousiast mee en kwamen ons elke morgen het Bijbelvers vertellen
dat ze de dag ervoor hadden geleerd. Bijzonder, maar ook hier, wij kunnen dit zo goed mogelijk
doen, maar uiteindelijk is het aan God. Ons gebed is dan ook dat God verder gaat met deze
kinderen en dat ze Hem als hun hemelse Vader leren kennen. De week erna was niet minder druk
met alle voorbereidingen voor een dankdienst voor het 60 jarig bestaan van Operatie Mobilisatie.
Bijzonder om terug te mogen kijken op zo'n lange periode waarin God zoveel heeft gedaan en
verwachtingsvol uit te zien naar wat er in de toeckomst nog gaat komen. Dankbaar!

Hartelijke groeten,

Kees-Jan, Lianne, Jonathan, Ezra & Benjamin

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst 2e extra collecte 2017

Het college van kerkrentmeesters meldt u met dankbaarheid de opbrengst van de op zondag 5
november gehouden 2e extra collecte 2017. In totaal heeft deze collecte tot op heden € 1.846,25
opgebracht.

Een mooi bedrag. Dit bedrag is inclusief de voor- en nagekomen giften die wij via de
bankrekeningen mochten ontvangen.

Het college is u allen zeer erkentelijk voor uw betoonde offervaardigheid. U weet waar we met z'n
allen voor staan. Met vol vertrouwen zien wij de komende extra collecte tegemoet.

Als kerkrentmeesters zijn we dankbaar dat we ons gesteund weten door een gemeente die zijn
verantwoording in financieel opzicht kent.

Opbrengst collecten oktober 2017

8—-10 € 97,15 bonnen: € 71,80
15-10 € 101,65 € 65,70
22 -10 € 133,40 € 68,50
29-10 € 86,26 € 46,70

€ 418,46 waarvan: 7x€ 5,- € 276,70
Bonnen: € 276,70 5x € 10,-
TOTAAL € 695,16 Ix € 20,-
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Opbrengst offerblokken oktober 2017

€ 30,40
bonnen: € 8.90
Totaal € 39,30

Namens uw college van kerkrentmeesters,

de penningmeester, J. Sekeris.

DIACONIE

Kerkradio uitzending

Donderdagavond 30 november tussen 19.00 en 20.00 uur is er een kerkradio uitzending.
Muziek van Johannes de Heer, psalmen en gezangen worden afgewisseld door gedichten.
U kunt ons beluisteren via het geluidskanaal van de - Hervormde Kerk -.

De uitzending is ook te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl.

Tijdens de uitzending kunt u bellen met 06-29217072.

Teun en Rien Roobol.

HERVORMDE VROUWENDIENST

H.V.G. “Wees een zegen”

Op de verenigingsavond van 23 november krijgen we van Dhr. Van Eekelen het vervolg over

"Rotterdam in oorlogstijd".

De volgende verenigingsavond is 7 december, ons Sinterklaasavondje.
Met vriendelijke groet, namens her bestuur,

Jopie Jansen-van Bennekum.

Sociéteit voor ouderen

Woensdag 22 november houden we weer onze ouderenmiddag in de JVR, ingang Burg. van

Esstraat 46. Aanvang 14.00 uur.

Voor contact Hannie Groeneweg 010-4380646 of Carola Vink 010-4168978.
Allemaal hartelijk welkom namens de leidsters.

JEUGDWERK

Jeugdactiviteiten

Zondag 19 november
en 26 november

Zondagsschool
Vertrek vanuit de kerkdienst

Maandag 20 november
en 27 november

Zondagsschoolkoor “Timotheiis”
Bovenzaal Rehoboth 18.30 - 19.15 uur

Vrijdag 17, zaterdag 18 en Reflex Weekend Dalfsen

zondag 19 november

Zaterdag 25 november Rock Solid JVR  19.32 uur (inloop 19.15 uur)
Sinterklaas

Woensdag 29 november TOK Rehoboth 17.32 uur (inloop 17.15 uur)
Sint Pannenkoek
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OVERIGE MEDEDELINGEN

*** Bedankjes ***
Bedankt voor de bloemen, kaarten en telefoontjes en de belangstelling.

Het heeft ons goed gedaan.
Mevr. P. Sijtsma-van den Berg

fekk

We werden er stil van, zoveel kaarten en telefoontjes en het medeleven deze tijd.
Heel hartelijk dank! Hoop en vertrouwen op een goede toekomst.
Ank en Arie Verheij

Kerstzanguurtje
Op donderdag 21 december zal er een kerstzanguurtje zijn in het Buurthuis / Huis van de wijk, op
initiatief van het Ouderenkoor, in samenwerking met Welzijn Pernis.
In de aanloop naar Kerstmis horen wij overal muziek, in winkels en op pleinen, via radio en
televisie. Tijdens het kerstzanguurtje kan iedereen zelf komen zingen. Er zal koorzang zijn, maar
met name ook veel samenzang. Het koor zal een aantal bekende en nieuwe advent- en
kerstliederen zingen en met elkaar zullen wij bekende kerstliederen zingen.
U wordt allen van harte uitgenodigd om er met elkaar een sfeervol zanguurtje van te maken om zo
geinspireerd de kerstdagen in te gaan.
Van harte welkom en tot ziens op donderdagmiddag 21 december

in het Buurthuis / Huis van de wijk, Ring 15, Pernis.

De aanvang is 14.30 uur.

Leden en bestuur van het Ouderenkoor.

Kerstconcert “The Credo Singers”

Het Christelijk Gemengd koor ‘The Credo Singers’ zal op vrijdag 22 december 2017 haar
jaarlijkse kerstconcert geven in Kerkelijk Centrum ‘Open Hof”, Hesseplaats 441, 3069 WA
Rotterdam (Ommoord). De aanvang van het concert is: 20:00 uur. De kerk is open vanaf 19:15
uur.

Medewerking wordt verleend door: Vocalgroup ‘Testify’, onder leiding van Bastiaan van der Pijl,
Beate Loonstra, harp, Kees Alers, fluit,André de Jager, vleugel, Johan den Hoedt, orgel.

De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Bert Kruis.

De ‘Open Hof” is rolstoelvriendelijk. Bij het gebouw is een groot gratis parkeerterrein. Ook met
het openbaar vervoer is het gebouw zeer goed bereikbaar via Metrostation Hesseplaats.

U stapt voor de deur in en uit!

De toegangsprijs bedraagt: € 16.00. Inclusief programmaboekje en koffie of thee in de pauze.
Kaarten bestellen bij: C.P. Romijn, telefoon: 010-4802517, e-mailadres: romijncp@gmail.com
Het Christelijk Gemengd Koor ‘The Credo Singers’ brengt een programma waarin het ‘Gloria’ zal
klinken zoals ‘Eeuwen geleden’ in de kerstnacht, met oude en nieuwe kerstliederen. Van harte
aanbevolen.

Leef en lees toe naar Kerst met het NBG-adventsrooster

Advent biedt een rustpunt in alle drukte. Elke zondag steken we een nieuw kaarsje aan. We lezen
de Bijbel en leven zo bewust toe naar Kerst: het feest van de komst van Jezus, licht van de wereld.
Met het advents-bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap sta je elke dag even stil
bij de Bijbel en de boodschap van hoop en verwachting die daarin doorklinkt. Op de vier zondagen
lezen we in Lucas: dit is in lijn met het Lucasjaar en met de kinderdienstmethode Bijbel Basics
(debijbel.nl/bijbelbasics). Op alle andere dagen gaan we dieper in op verwijzingen naar het Oude
Testament. We lezen elke dag een bijbeltekst met uitleg en een vraag om over na te denken.
Bedoeld voor jezelf of om uit te wisselen in een lees- of appgroepje.

Hopelijk verrijkt en verlicht de Bijbel jouw decembermaand. Veel leesplezier gewenst!
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Gratis boekje

Via vrijwilligers van het NBG is het rooster ook verkrijgbaar als boekje.
De adventsboekjes zijn gratis verkrijgbaar. Via de zondagsbrief zal bekend gemaakt worden

wanneer ze beschikbaar zijn.

Het bijbelleesrooster kun je ook digitaal per mail ontvangen. Meld je dan aan op debijbel.nl/advent
en je krijgt elke dag een bijbeltekst in je mailbox.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

bazaa R ommelmarkt

Zaterdag 25 augustus 2018

wordt er weer een Bazaar / Rommelmarkt gehouden

Heeft u iets voor de bazaar / rommelmarkt en/of goede bruikbare kleding,

dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. C. v.d. Berg tel.: 8419690
Dhr. B. van Dijk  tel.: 4163319

De vaste ophaaldag is maandag van 9.30 tot 12.00 uur
Zelf brengen kan ook: ’s maandags van 9.00 tot 15.00 uur
Verkoop: iedere maandag tussen 9.00 en 15.00 uur

Adressenlijst Hervormde Gemeente Pernis http://www.hervormdpernis.nl

Kerkgebouw
Ring 1, tel: 472 27 59

Kosters: dhr. C. Hoogwerf
dhr. H.J. Verheij
dhr. G.C. Vogel

e-mail:kerkburo@hervormdpernis.nl

Predikant Scriba (wrnd)

ds. W. Geerlof dhr. A. den Ouden

Ring 21, 3195 XB Pernis ~ Ozingastraat 52, 3195 SL Pernis
tel. 416 17 24 tel. 438 51 98 /06 139 750 63

e-mail: wgeerlof(@xs4all.nl
tel. 438 48 25 /06 416 296 51
tel. 29501 15/06 212 383 39
tel. 416 7251 /06 126 619 72

Rehoboth tel: 416 41 25
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis
Inlichtingen: dhr. H.J. Verhejj
tel: 295 01 15

Bovenzaal Rehoboth tel: 416 41 25
Ozingastraat 73, 3195 SK Pernis

Secretaresse: mw. W.G. de Ronde-van der Toolen
tel: 416 50 17

Diaconie College kerkrentmeesters Administratie collectebonnen
Bankrek.nr.: Bankrek.nr.: Bankrek.nr.:

NL96 RABO 0353 2025 84 NL84 RABO 0353 2025 09 NL24 RABO 0353 2572 30
Zending: zie rek.nr. Diaconie  INGrek.nr.: (€ 25,50 per vel)

0.v.v. Zendingscommissie NL66 INGB 0000 6327 27

Kerkklanken

Redactie : mw M. Verheij-Barendregt, Labrijnstraat 20, 3195 VD Pernis 416 90 28
e-mail : kerkklanken@hervormdpernis.nl

Administratie / abonnementen: Fam. Verheij, Burg.van Esstraat 88, 3195 AH Pernis 216 01 07
Abonnementsprijs € 12,50 Bankrekeningnummer: NL82 RABO 0353 2673 41

Overige adressen vindt u in de Wegwijzer.

13




