
Orde van dienst  

zondag 16 februari 2025  

Hervormde Kerk te Pernis 

 

 
In deze dienst zal als ambtsdrager bevestigd worden: 

 
Theo van der Kuil, diaken 

 
 
 
 

 
Voorganger: Ds. G.J. Stougie      

 Organist: Rick Hitzert 
 



2 
 

Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 145 : 1, 2 (staan tot na Votum en groet) 
O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil Uw Naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik Uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de HEER, Zijn grootheid zij geprezen, 
groot is Zijn Naam, Zijn ondoorgrond’lijk wezen. 
Van mond tot mond gaan Uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men Uw werken gade. 
 
Zie, aller ogen zijn op U gericht, 
HEER, die te rechter tijd hun nood verlicht. 
Gij opent Uwe hand, en al wat leeft 
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. 
Rechtvaardig is de HEER in al Zijn wegen, 
in al Zijn daden is Hij ons genegen. 
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij Zijn ontferming; 
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Korte inleiding op de dienst 
 
Gebed 
 
Zingen: Lied 289 : 1 (Evangelische Liedbundel) 
Ik geloof in God de Vader  
Die een bron van vreugde is  
louter goedheid en genade  
licht in onze duisternis.  
Hij, de Koning van de kosmos,  
het gesternte zingt Zijn eer –  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer. 



3 
 

Leefregel 
 
Zingen: Lied 289 : 2 (Evangelische Liedbundel) 
Ik geloof in Jezus Christus  
Die voor ons ter wereld kwam:  
Zoon van God en Zoon des mensen  
goede Herder, Offerlam.  
Door te lijden en te sterven,  
groot is het geheimenis,  
schenkt Hij mij het eeuwig leven  
dat uit God en tot God is. 
 
Korte voorbereiding op de viering van het Heilig 
Avondmaal op zondag 23 februari 
 
Zingen: Lied 289 : 3 (Evangelische Liedbundel) 
Ik geloof dat mijn Verlosser  
door de dood is heengegaan:  
en op Pasen – God zij glorie –  
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood - dit is Mijn lichaam  
door de wijn - dit is Mijn bloed  
geeft de Vredevorst mij vrede  
maakt Hij alle dingen goed. 
 
Gebed om het licht van de Heilige Geest 
 
Moment voor het kinderlichtje 
 
Schriftlezing: Markus 8: 1-9 (NBV21) 
1Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, 
en ze niets meer te eten hadden, riep Hij de leerlingen bij 
zich en zei tegen hen: 2‘Ik heb medelijden met al die 
mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij Me en hebben 
niets te eten. 3Als Ik hen met een lege maag naar huis 
stuur, raken ze onderweg uitgeput; sommigen zijn im-
mers van ver gekomen.’ 4Zijn leerlingen antwoordden: 
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‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, 
van genoeg brood kunnen voorzien?’ 5Hij vroeg hun: 
‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 
6Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten 
gaan zitten; Hij nam de zeven broden, sprak het dankge-
bed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om 
ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze. 7Ze had-
den ook een paar kleine vissen bij zich; Hij sprak er het 
zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten 
uitdelen. 8De mensen aten tot ze verzadigd waren; de 
leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: ze-
ven manden vol. 9Er waren ongeveer vierduizend men-
sen. Toen stuurde Hij hen weg. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 273 
Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hemelen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
 
Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 
 
Loof God, zijn vinger wijst ons aan, 
een toren in de tijd, 
dat het ten hemel toe moet gaan, 
en gaat in eeuwigheid. 
 
Loof God, want Hij spreekt onze taal, 
Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 
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Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
loof bruid, uw Bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt, 
o lieve God, ik kom. 
 
Bevestiging van diaken Theo van der Kuil 
We lezen het formulier waarmee in de Protestantse Kerk 
een diaken wordt bevestigd. 
 
Zingen: Lied 885 : 1, 2 
Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Vragen en verbintenis 
We gaan staan en blijven (indien mogelijk) staan tot na 
Lied 913. 
 
Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente 
Gemeente, dit is, naast de andere  kerkenraadsleden, 
uw diaken. Wilt u hem opnieuw in uw midden ontvan-
gen en hem hooghouden in zijn ambt? 
Antwoordt dan: ja, dat willen wij van harte. 
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Zingen: Gebed om zegen (Sela) 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan;  
zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt:  
o God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer;  
Jezus, kom tot mij,  
als de Bron van leven,  
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven;  
zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn;  
o God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede      
zijn wij zegenend nabij:     
van Uw liefde delend,      
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
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In memoriam  
- Pieter Teunis de Man  
- Maria Dorinda Verheij-Valega de Figueiredo 
- Arie Hordijk 
 
Zingen: Lied 913 : 1 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Gebeden die worden afgesloten met het Onze Vader 
 
Collectemoment  
 
Zingen: Psalm 36 : 2 (staande) 
Uw heil is als de hemel hoog, 
Uw trouw verheft zich voor ons oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
Uw oordeel als de vloed die wast, 
tot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja, over mens en dier wilt Gij 
alom Uw vleug’len spreiden. 
Bij U te wonen, HEER, is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
wilt Gij ons hart verblijden. 
 
Zegen 
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Gedeelte uit een schilderij over de zeven werken van 
barmhartigheid 

Door de Meester van Alkmaar in 1504,  
voor de Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar 


