Orde van dienst
op Eerste Paasdag zondag 31 maart 2024
in de Hervormde Kerk te Pernis

H aNACTACIC

Voorganger: ds. G.J. Stougie
Organist: Bernard Hoving
Trompet: Kylie Hoogervorst



De kerkenraad komt binnen
Allen gaan staan. We blijuen staan (indien mogelijk)
tot na Votum en Groet.

Zingen: Lied 122 : 1, 2, 4 (Evangelische Liedbundel)
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans Jeruzalem,;

een heerlijk morgenlicht breekt aan:

de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,

Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken

Zingen: Lied 624 : 1, 2, 3

Christus onze Heer, verrees, Halleluja
Heil’ge dag na angst en vrees, Halleluja

Die ten dode hing aan ’t kruis, Halleluja
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, Halleluja!

Prijst nu Christus in ons lied, Halleluja
Die in heerlijkheid gebiedt, Halleluja
Die aanvaardde kruis en graf, Halleluja
Dat Hij zondaars ’t leven gaf, Halleluja

Maar zijn lijden en zijn strijd, Halleluja
Heeft verzoening ons bereid, Halleluja
Nu is Hij der heem’len Heer, Halleluja
Eng’llen jub’len Hem ter eer, Halleluja.

Votum en groet

Opstandingstekst



Zingen: Psalm 68 :7

God zij geprezen met ontzag.

Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen.

Leefregel

Zingen: Lied 245 : 1, 2 (Evangelische Liedbundel)
Glorie aan God, glorie aan God!

Glorie aan God, glorie aan God!

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer,

Hij ‘s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht,
wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is Zijn troon, eeuwig Zijn kroon,
overwinnaar zal Hij zijn / over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis / weet wie Jezus Christus is.
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God, glorie aan God!

Glorie aan God, glorie aan God!

Kondigt het aan door de kracht van Zijn naam,

heel de aard’ wordt vervuld van Zijn glorie.

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft,

Hij ’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig.

Jezus is Heer, redder en Heer. / Overwinnaar zal Hij zijn
over zonde, dood en pijn, / heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is. /Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God, glorie aan God!
Glorie aan God, glorie aan God!
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Gebed
Moment voor kinderen en jongeren

Zingen: Lied 207 : 1, 2 (Hemelhoog)

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

We lezen en zingen uit Psalm 21

Voor de koorleider. Een psalm van David.
HEER, Uw kracht verblijdt de koning,

luid juicht hij om Uw overwinning.

U gaf hem wat zijn hart verlangde,

het verzoek van zijn lippen wees U niet af.
U nadert hem met rijke zegen

en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon.

Zingen: Psalm 21 : 3

Al wat de koning had begeerd
van U, o God, was leven;

en Gij hebt hem gegeven

een leven dat de tijd trotseert,
een leven voor altijd

in onvergank’lijkheid.



Groot is zijn roem door Uw overwinning,

U tooit hem met glans en met glorie,

U schenkt hem voor altijd Uw zegen,

U verblijdt hem met het licht van Uw gelaat.

Ja, de koning vertrouwt op de HEER,

door de trouw van de Allerhoogste wankelt hij niet.

Zingen: Psalm 21: 7

Verhef U in Uw kracht, o HEER,
toon Uw geducht vermogen

aan sterfelijke ogen.

Wij willen zingen tot Uw eer,
willen Uw wondermacht
lofzingen dag en nacht.

Evangelielezing: Mattheus 28:1- 15

1Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag
der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het
graf bezien. 2En zie, er kwam een grote aardbeving, want een
engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader,
en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. 3Zijn uiter-
lijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En
de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij
werden als doden. SDoch de engel antwoordde en zeide tot de
vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus
zoekt, de gekruisigde. ¢Hij is hier niet, want Hij is opgewekt,
gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen
heeft. 7En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij
is opgewekt uit de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea;
daar zult gij Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. 8En zij gingen
terstond weg van het graf, met vrees en grote blijdschap, en
liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. °En
zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij
naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem.
10Toen zeide Jezus tot haar: Weest niet bevreesd. Gaat heen
en bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en daar
zullen zij Mij zien. 'Toen zij onderweg waren, zie, enigen van
de wacht kwamen in de stad om de overpriesters al het ge-
beurde te berichten.



12En in een vergadering met de oudsten kwamen zij tot een
besluit en zij gaven de soldaten veel geld, 13en zij zeiden: Zegt,
zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben Hem ge-
stolen, terwijl wij sliepen. “En indien dit de stadhouder ter
ore komt, wij zullen het in orde brengen en maken, dat gij
buiten moeite blijft. 1SEn zij namen het geld aan en deden
zoals hun gezegd was. En dit gerucht is onder de Joden ver-
breid tot [de dag van] heden toe.

Zingen: Lied 125 : 1, 2 (Evangelische Liedbundel)
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft!

Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja, geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op Zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht!

En wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuisgebracht.

Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja, geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op Zich nam.

Verkondiging

Zingen: Lied 641

Jezus leeft en ik met Hem!

Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en Zijn stem

roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik Zijn licht aanschouw,

dit is al waar ik op bouw.



Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.

En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft Zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht

mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw,

dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Nu is de dood

mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,

als ik stil Hem toevertrouw:

Gij zijt al waar ik op bouw!

Gebed
Collectemoment

Zingen: Lied 132 (Evangelische Liedbundel) staande
U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af

Heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer!

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind
En zegt telkenkere: “Christus overwint!

U zij de glorie opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer!



Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn Godd’lijk wezen, is mijn glorie groot
Niets heb ik te vrezen in leven of dood.

U zij de glorie opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer!

Zegen
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