
Dienst Pastor Joh. Bos                                           30 juni 2024 
Welkom en mededelingen 
 
Psalm 119 : 49 en 53 
49 Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal ’t als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 
 

53 Uw woord is louter en volkomen rein. 
Uw dienaar houdt het steeds in hoge ere. 
Al word ik ook veracht, al ben ik klein, 
met uw beloften blijf ik stil verkeren. 
Heer, uw gerechtigheid zal eeuwig zijn, 
uw wet is waar, uw recht zal triomferen. 

Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied 675 
1 Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

2 Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

De tien woorden en samenvatting 
 
Lied 705 
1 Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 
 
2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

3 Ere zij de Heer der engelen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aarde en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
loof de koning, heel zijn kerk! 
 
4 Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U der heren Heer! 

 
Gebed 



Kinder- en jongerenmoment 
 
Lied 435 (Evangelische Liedbundel)  
1 ’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
’k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m’n handel, in m’n wandel, 
in m’n slapen en ontwaken, 
’k heb Hem nodig, dag aan dag. 
 

2 ’Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
’Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m’n handel, in m’n wandel, 
in m’n slapen en ontwaken, 
’k heb Hem nodig, dag aan dag. 

Schriftlezing: Handelingen 18 : 24 – 19 : 7 (NBV) 
24 Intussen arriveerde er in Efeze een uit Alexandrië afkomstige Jood, die Apollos heette. Hij was een 
ontwikkeld man, die goed onderlegd was in de Schriften.  25 Hij had onderricht gekregen in de Weg 
van de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette, ook al was 
hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die had verricht.  26In de synagoge begon hij nu 
vrijmoedig het woord te voeren. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem terzijde en 
legden hem uit wat de Weg van God precies inhield.  27Toen hij naar Achaje wilde afreizen, 
moedigden de leerlingen hem aan en gaven hem een brief mee voor de gemeenteleden met het 
verzoek hem gastvrij te ontvangen. Na zijn aankomst bleek hij door Gods genade een grote steun te 
zijn voor de gelovigen, 28want hij slaagde erin de Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen 
door op grond van de Schriften aan te tonen dat Jezus de messias is. 
1Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij 
ontmoette daar enkele leerlingen, 2aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen 
jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het 
bestaan van een heilige Geest.’  3Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes, 
‘antwoordden ze.  4Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te 
laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’  
5Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, 6en toen Paulus 
hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen 
spreken en profeteerden.  7De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen. 
 
Gezang 304 (Liedboek voor de kerken) 
1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
 
2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
3 De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 



Verkondiging 
 
Lied 868 
1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Voorbede, Stil gebed, Onze Vader 
 
Collectemoment 
 
Lied  415 : 1, 2 
1 Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 

2 Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

Zegen met als Amen Lied 415: 3 
3 Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 


