
Dienst thuis viering Heilig Avondmaal      15 september 2024 
Welkom en mededelingen  
Psalm 84: 1 en 3 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
het huis waar Gij Uw Naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in Uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 

3. Welzalig die uit Uw kracht leeft, 
die naar Uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 

Gelegenheid voor stil gebed 
Votum en Groet 
Gebed van verootmoediging 
Psalm 32: 1 en 3 
1. Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 
en toegedekt al wat hij had misdreven, 
God rekent hem zijn dwalingen niet aan - 
heil hem, die recht voor God is komen staan ! 
Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 
in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 
want dag en nacht woog zwaar op mij Uw hand, 
mijn leven werd zo dor als dorstig land. 
 

3. Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven, 
Gij zult aan mij al Uw beloften staven. 
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 
omringt met lied’ren van bevrijding mij ! 
Gij zult mij voortaan door Uw trouw bewaken, 
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 
 

Aansporing  
Gezang 440: 2 en 4  (Liedboek 1973) 
2    Het is het eeuwige erbarmen, 
 dat mijn besef te boven gaat, 
 het zijn de liefdevolle armen, 
 het is Zijn hart, dat openstaat. 
 Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
 die Hem het hart gebroken heeft. 
 

4    Daarop wil ik gelovig bouwen, 
 getroost, wat mij ook wedervaart; 
 mij aan Gods vaderhart vertrouwen, 
 wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
 Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
 oneindige barmhartigheid. 
 

Gebed om het licht van de Heilige Geest 
Inleiding op de Schriftlezingen 
Psalm 51, NBG: 1 Voor de koorleider. Een psalm van David, 2 toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, 

nadat hij tot Bathseba was gekomen. 3 Wees mij genadig, o God, naar Uw goedertierenheid, delg mijn 
overtredingen uit naar Uw grote barmhartigheid; 4 was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn 
zonde. 5 Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig vóór mij. 6 Tegen U, U alleen, heb ik 
gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. 
7 Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. 8 Zie, Gij wilt waarheid in 
het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend. 9 Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was 
mij, dan ben ik witter dan sneeuw; 10 doe mij blijdschap en vreugde horen, laat het gebeente dat Gij verbrijzeld 
hebt, weer jubelen. 11 Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn ongerechtigheden uit. 
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; 13 verwerp mij niet van uw 
aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij; 14 hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige 
geest mij schragen. 15 Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot U bekeren. 16 Red mij van 
bloedschuld, o God, God mijns heils, laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen; 17 Here, open mijn lippen, 
opdat mijn mond uw lof verkondige. 18 Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan 
brandoffers hebt Gij geen welgevallen. 19 De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en 
verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God. 20 Doe wèl aan Sion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem. 
21 Dan zult Gij behagen hebben in offers naar de eis, brandoffers in hun geheel gebracht; dan zal men stieren op 
uw altaar offeren. 



Johannes 13: 3-8, NBV21: 3 Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven en dat Hij van God was 

gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg 
een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, en 
droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had. 6 Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet 
mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel 
begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, nooit!’ Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag wassen, kun 
je niet bij Mij horen.’ 
 

Titus 2: 11-14, NBV21: 11 Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. 12 Ze leert ons dat 

we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld 
moeten leven, 13 in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van onze grote 
God en redder Jezus Christus. 14 Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te 
reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat zich volledig inzet om het goede te doen. 
 

Verkondiging 
Psalm 51: 5  
Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor Uw aangezicht. 
Ontneem mij niet Uw heil’ge Geest, o God, laat in Uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op Uw gebod, dan zal ik zondaars op Uw wegen leiden. 
 

Viering van het Heilig Avondmaal 
Geloofsbelijdenis: XII Artikelen, aansluitend: 
Psalm 68:7 
God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag, Zijn Naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht, dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, de HERE Here doet alleen ons aan de  dood ontkomen. 
 

Onderwijzing bij het Avondmaal 
Gebed 
Avondmaalscollecte vervalt, mag op een ander moment worden gegeven  
De tafel wordt klaargemaakt tijdens het zingen van ELB 343: 1 t/m 4 

1 Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam,   
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 
  

2 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons Uw heerlijkheid en luister schenkt?  

3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!  

4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam! 

Uitleg en nodiging 
Delen van brood en wijn – na elke tafel een Bijbeltekst en een lied 
JdH 543: 1 en 4:  vers 1 bij de eerste tafel 1, vers 4 bij de tweede tafel 
'k Heb geloofd en daarom zing ik,  
daarom zing ik van genâ, 
van ontferming en verlossing   
door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend  
alles, alles hebt volbracht, 
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,  
Lam van God, voor ons geslacht! 

Ja, 'k geloof en daarom zing ik,  
daarom zing ik U ter eer, 
's werelds Heiland, Hogepriester,  
aller heren Opperheer! 
Zoon van God en Zoon des mensen,  
o, kom spoedig in Uw kracht, 
op des hemels wolken weder!  
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht. 



Gebeden  
Collectemoment 
Lied 416: 1 t/m 4 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in Zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zegen met gesproken Amen 


