
Dienst thuis    6e Lijdenszondag  / 5e van de Veertigdagentijd en Bidstond       17 maart 2024 
Welkom en mededelingen 
Psalm 65: 1 en 5 
De stilte zingt U toe, o Heere, 
in Uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
 

Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit Uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, 
Uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt Uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan. 

Gelegenheid voor stil gebed 
Votum en groet 
Korte inleiding op de dienst 
Lied 978: 1 en  3 
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij Uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

Geloofsbelijdenis  
Lied 978: 2 en  4 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 

Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

Gebed  
Moment voor de jongeren / inleiding op de Schriftlezing 
Leviticus 16: 7-10, 15-16, 20-22, NBG 
… 7 Hij zal de twee bokken nemen en ze voor het aangezicht des Heren stellen bij de ingang van de tent der 
samenkomst, 8en Aäron zal over de beide bokken het lot werpen; één lot voor de Here, en één lot voor Azazel. 9 
Dan zal Aäron de bok waarop het lot voor de Here gevallen is, brengen en hem ten zondoffer bereiden. 10 Maar 
de bok waarop het lot voor Azazel gevallen is, zal men levend voor het aangezicht des Heren stellen, om daarmee 
verzoening te doen, door hem voor Azazel de woestijn in te zenden. (…) 
15 Dan zal hij de bok van het zondoffer, voor het volk bestemd, slachten en zijn bloed naar binnen, achter het 
voorhangsel brengen, en met dat bloed doen, zoals hij met het bloed van de stier gedaan heeft: hij zal het op het 
verzoendeksel en vóór het verzoendeksel sprenkelen. 16 Zo zal hij verzoening doen over het heiligdom om de 
onreinheden der Israëlieten en om hun overtredingen in al hun zonden; aldus zal hij doen met de tent der 
samenkomst, die bij hen verblijf houdt te midden van hun onreinheden. (…) 20 Wanneer hij de verzoening van 
het heiligdom en van de tent der samenkomst en van het altaar voleindigd heeft, dan zal hij de levende bok 
brengen, 21 en Aäron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de 
ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden, belijden; hij zal die op de kop van de 
bok leggen en die door iemand, die daarvoor gereed staat, naar de woestijn laten brengen. 22 Zo zal de bok al 
hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land, en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten.  
 

Mattheus 26: 65-75 + Mattheus 27: 1-10, NBV21 
65 Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog 
getuigen nodig? U hebt nu zelf zijn godslastering gehoord. 66  Wat denkt u?’ Ze antwoordden: ‘Hij is schuldig en 



verdient de doodstraf!’ 67  Daarop spuwden ze Hem in het gezicht en sloegen Hem. Anderen stompten Hem 68 en 
zeiden: ‘Profeteer dan maar eens voor ons, messias, wie is het die Je geslagen heeft?’ 
69  Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: ‘Jij hoorde ook bij die 
Jezus uit Galilea!’ 70 Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen: ‘Ik weet niet waar je het 
over hebt.’ 71 Toen hij wegliep naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: 
‘Die man hoorde bij Jezus van Nazaret!’ 72 En opnieuw ontkende hij en zwoer: ‘Echt, ik ken de man niet!’ 73 Even 
later kwamen de omstanders naar Petrus toe, ze zeiden: ‘Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent 
verraadt je.’ 74 Daarop begon hij te vloeken en te zweren: ‘Ik ken die man niet!’ En meteen kraaide er een haan. 
75  Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: ‘Nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal 
verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter. 
1  De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood 
te brengen. 2  Nadat ze Hem geboeid hadden, leidden ze Hem weg en leverden Hem over aan Pilatus, de 
gouverneur. 3   Toen Judas, die Hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. 
Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug 4  en zei: ‘Ik heb een zonde begaan 
door een onschuldige uit te leveren.’ Maar zij zeiden: ‘Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te 
lossen!’ 5 Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. 6 De hogepriesters 
verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: ‘We mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien 
het bloedgeld is.’ 7 Ze besloten er de akker van de pottenbakker mee te kopen, die dan als begraafplaats voor 
vreemdelingen kon dienen. 8 Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de Bloedakker. 9 Zo ging in 
vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: ‘En ze verzamelden de dertig zilverstukken, het bedrag waarop 
Hij geschat was en dat ze hadden bepaald met de kinderen van Israël, 10  en ze betaalden er de akker van de 
pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen.’ 
 

Lied 576b: 1, 3, 6 
 O hoofd vol bloed en wonden, 
 bedekt met smaad en hoon, 
 o hoofd zo wreed geschonden, 
 Uw kroon een doornenkroon, 

 o hoofd eens schoon en 
heerlijk 
 en stralend als de dag, 
 hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
 Ik groet U vol ontzag. 
 

 O Heer, Uw smaad en wonden, 
 ja alles wat Gij duldt, 
 om mij is het, mijn zonden, 
 mijn schuld, mijn grote schuld. 
 O God ik ga verloren 
 om wat ik heb gedaan, 
 als Gij mij niet wilt horen. 
 Zie mij in liefde aan. 
 

 Wanneer ik eens moet 
heengaan 
 ga Gij niet van mij heen, 
 laat mij dan niet alleen gaan 
 niet in de dood alleen. 
 Wees in mijn laatste lijden, 
 mijn doodsangst, mij nabij. 
 O God, sta mij terzijde, 
 die lijdt en sterft voor mij. 

Hebreeën 4: 12-16, NBG 
12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó 
diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des 
harten; 13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van 
Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. 14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de 
hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben 
geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze 
(als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de 
troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. 
 

Verkondiging 
Psalm 42: 1, 6, 7 
1. Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek Zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in Zijn voorhoven ? 
 

6. God, dit zal mijn hart doorboren, 
dit gaat mij door merg en been - 
van mijn vijand moet ik horen: 
“God is ver, gij staat alleen !” 
Honend vraagt men dag en nacht: 
“Waar is God, die gij verwacht ?” 
In verdrukking moet ik leven, 
door mijn vijanden omgeven. 



7. Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 

Gebeden met daarin: Lied 994: 1, 2, 3 
1 Voor hen die ons regeren, de hoofden van het land, 
bidden wij God de Here, om ootmoed en verstand, 
dat zij bewaren hecht en recht al de getuigenissen, die ons zijn aangezegd. 
 

2 De sterken, die bewaken de wegen met hun woord:  
dat zij ook zullen dragen de zwakken in de poort!  
Want hoofd en lichaam zijn in pijn en niemand wordt behouden, als dié verlaten zijn!  
 

3 Wij bidden ook om vrede, de aftocht van geweld: 
Heer, - dat wij niet vergeten, hoe Gij de namen telt! 
Bewaar het land voor overmoed en voor het blinde razen, de stemmen van het bloed!  
 

Collectemoment  
Lied 904: 1 en 3 
 Beveel gerust uw wegen, 
 Al wat u 't harte deert, 
 der trouwe hoed' en zegen 
 van Hem, die 't al regeert. 
 Die wolken, lucht en winden 
 wijst spoor en loop en baan, 
 zal ook wel wegen vinden 
 waarlangs uw voet kan gaan. 
 

  Laat Hem besturen, waken, 
 't is wijsheid wat Hij doet! 
 Zo zal Hij alles maken, 
 dat ge u verwond'ren moet, 
 als Hij, die alle macht heeft, 
 met wonderbaar beleid 
 geheel het werk volbracht heeft, 
 waarom gij thans nog schreit. 

Zegen met gezongen Amen: Lied 415: 3 
 


